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VOORWOORD 
 

Paasgeloof 
Verwarring op de eerste Paasmorgen. Maria Magdalena gaat vroeg in de 
morgen naar het graf om een lieve dode te bewenen. Tot haar grote 
ontsteltenis vindt zij het graf leeg. Zij meent dat men het lichaam gestolen 
heeft. Zij loopt naar de apostelen die alles vinden zoals Maria Magdalena het 
hun verteld heeft. In dit paasverhaal blijkt duidelijk dat de leerlingen geen 
lichtgelovige dromers waren. Zij hebben het paasgeloof zeker niet 
uitgevonden. Ook zij zijn langs twijfels en vragen tot het paasgeloof gekomen. 
Bij deze leerlingen vinden wij ons eigenlijk in goed gezelschap, hun vragen 
zijn ook onze vragen. Is de Heer echt verrezen? Mogen wij werkelijk hopen op 
een leven verder dan de dood? Of moeten wij ons bij de harde werkelijkheid 
neerleggen: dood is dood? 

De vraag is: "Hoe komen wij tot het paasgeloof?” 
Het antwoord in het evangelie is duidelijk: zien en 
geloven. Dat is een opmerkelijk antwoord. Brengt 
het zien dan tot geloven? Is het niet juist andersom: 
omdat wij niets zien, daarom kunnen wij zo moeilijk 
geloven? Wat wij zien is dat de doden niet opstaan, 
dat honderdduizenden sterven van honger en dat 
niemand hen helpt. Als wij de ongerechtigheid zien 
in deze wereld zouden wij dan niet tot de conclusie 
moeten komen: God is dood? Hoe kun je als je al 
dat leed ziet tot een verrijzenisgeloof komen? Hoe 
komen wij tot het paasgeloof? Het antwoord in dit 
evangelie is duidelijk: hij zag en hij geloofde. 

Dat is een opmerkelijk antwoord. Brengt het zien dan tot geloven? Is het niet 
juist andersom: omdat wij niets zien, daarom kunnen wij zo moeilijk geloven? 
Wat wij zien is dat de doden niet opstaan, dat honderdduizenden sterven van 
honger en dat niemand hen helpt. Als wij de ongerechtigheid zien in deze 
wereld zouden wij dan niet tot de conclusie moeten komen: God is dood? Hoe 
kun je als je al dat leed ziet tot een verrijzenisgeloof komen? 
“Hij zag en hij geloofde.” Wat is het dan voor een ‘zien' dat tot geloven voert? 
Wij spreken hier van iets zien met de ogen van het geloof. Waar liefde is, daar 
ziet men dingen die men met het oog niet kan zien. De liefde kan er zich niet 
bij neerleggen dat alles zinloos zou zijn, dat de dood het einde zal zijn. De 
liefde blijft hopen. 
Jezus zelf moet zijn leerlingen de ogen openen voor deze liefde. Alleen door 
het geloof, dat toch ook een vorm van liefde is, kunnen zij de diepte van de 
werkelijkheid zien. Zij zagen in dat God niet ver van hen weg, of hoog boven 
hen was. In Jezus hadden zij God nabij ervaren als een God met ons, als een 
God van leven, overal aanwezig. In Jezus had God getoond dat Hij wil dat de 
mens gelukkig is, dat hij tot leven komen kan. God wil niet de dood van de 
mens, maar dat hij leeft. Zo heeft God Jezus ook niet in de dood gelaten. 



 

Het heil van God, dat openbaar was geworden in het leven en sterven van 
Jezus, kan niet door mensen stopgezet worden. Dit heil gaat verder omdat 
God aan Jezus in de verrijzenis de macht gegeven heeft om onvergankelijk 
leven te schenken aan alle mensen. 
Zo mogen ook wij, samen met de apostelen, hopen dat niet het onrecht, niet 
het geweld en de zinloosheid het einde zullen zijn, maar dat liefde en eeuwig 
leven het laatste woord zullen hebben. Zo is de verrijzenis van Jezus het 
werkelijk fundament van ons geloof. Met de verrijzenis van Jezus staat of valt 
alles in ons leven. Daarom zei St.-Paulus al: "Als Christus niet verrezen is, dan 
zijn wij de meest beklagenswaardige mensen, dan zijn wij allen overgeleverd 
aan de dood en het verderf. 
”Maar," getuigt Paulus dan, "dat is niet zo. Christus is verrezen en deze 
verrijzenis is het fundament en het begin van een nieuwe en definitieve 
werkelijkheid." Daaraan kan de hardheid van het leven, de smart en het lijden, 
ja zelfs de noodzaak van het sterven niets veranderen. De verrijzenis van 
Jezus bevat voor ons een boodschap van leven, waarmee wij kunnen leven! 
Ik wens ons allen een gezegende Paastijd! 

Pastoor Rudolf 
 

Parochianen en gastleden 
 

Aannemen 
Zondag 27 april zal een extra feestelijke dag zijn voor onze parochie. Twee 
jonge leden worden dan ‘aangenomen’: nemen voor de eerste keer deel aan 
de H. Communie. 
 

Doopsel, Vormsel, Communie 
In de Paaswake – 19 april - ontvangt een jonge man het H. Doopsel én het H. 
Vormsel. Tevens ontvangt hij voor het eerst de H. Communie, Zijn vriendin, 
waarmee hij over enkele maanden gaat trouwen, is reeds gedoopt. Een extra 
feestelijke paaswake! 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

Gemeentevergadering 
Na de eucharistieviering en een koffieronde beginnen we op zondag 4 mei 
met onze halfjaarlijkse gemeentevergadering. Op de agenda komen o.a. de 
jaarrekening 2024 en de begroting voor 2026; de groene kerk; het 
parochieportret en actiepunten van de vorige vergadering. 
Ongeveer een week van te voren zullen de agenda en onderliggende stukken 
in een parochiemail verstuurd worden. 
Vergeet u niet een boterhammetje mee te nemen? Wij zullen voor wat te 
drinken zorgen. 
 
 



 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen: 
tot en met 19 april  Vastenoffer 
20 april Jongerenwerk OKKN  
27 april De Koffiebus 
4 mei  De Koffiebus 
18 mei  Opleiding OKKN 
25 mei  De Koffiebus 
29 mei  De Koffiebus 
de hele maand juni   Missie St. Paulus 
en de hele maand juli Voedselbank 
 

Meer informatie over het lokale project De Koffiebus op volgende pagina. 
Volgende keer meer over de collecteopbrengsten in de afgelopen periodes. 
 

Liturgie 
 

Onze opgang naar de Paastijd! 
Op woensdag in de Goede Week (16 april) wijdt de bisschop van ons bisdom 
Utrecht, mgr Barend Theodoor Wallet de zalfolie die wordt gebruikt bij de 
catechumenenzalving, doop, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding, 
bisschopswijding en altaarwijding. Dit gebeurt in onze kathedrale kerk van 
Sinte Gertrudis te Utrecht tijdens een eucharistieviering waar behalve 
parochianen uit het hele bisdom ook vertegenwoordigers van andere 
geloofsgemeenschappen aanwezig zijn. Deze plechtige eucharistieviering 
begint om 19.30 uur. Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers 
aanwezig zijn om de gewijde oliën mee te nemen naar Amersfoort. 
Op Witte Donderdag (17 april) vieren we om 19.00 uur de instelling van de H. 
Eucharistie. Jezus liet ons het sacrament van Brood en Wijn na, om altijd wij 
ons te zijn wanneer wij met elkaar Brood en Wijn nemen, zodat wij het 
Lichaam en Bloed van Christus kunnen ontvangen. Op het eind van de viering 
wordt het altaar ‘ontbloot’, kaal gemaakt, vooruitlopend op en ter voorbereiding 
op de gebeurtenissen de volgende dag. 
Op Goede Vrijdag (18 april) gedenken we om 19.30 uur de dood van Jezus 
Christus, die voor ons de poort naar het Leven werd. Het is een sobere, 
ingetogen en tegelijk indrukwekkende dienst. 
Na de stilte van Paaszaterdag (19 april) begint ’s avonds om 21.00 uur de 
Paaswake. Het is een indrukwekkende dienst met een groot aantal lezingen, 
waaraan maar geen einde lijkt te komen. We vieren de overgang van dood 
naar leven (van duisternis naar licht en van slavernij naar vrijheid). In deze 
Paasnachtwake ontsteken we het nieuwe licht dat een héél jaar zal branden. 
Hoe dát kan: vraag het aan één van onze kosters (!). 
 
 
 



 

Tevens ontvangt in de Paaswake een volwassene 
het H. Doopsel én ook het sacrament van het H. 
Vormsel. In deze Paasnacht zal hij ook voor de 
eerste keer de H. Communie ontvangen. Wanneer 
een priester in de Paasnacht een volwassene doopt 
dan kan hij aan deze volwassene ook het sacrament 
van het Vormsel toedienen én de H. Communie 
uitreiken. 

Deze drie initiatie-sacramenten horen bij elkaar én kunnen in de Paaswake 
altijd samen gevierd worden. 
De Paasnacht is bovendien bij uitstek hét moment om als mens herinnerd te 
worden aan het lidmaat zijn van de Kerk van Christus. 
De eucharistieviering van Eerste Paasdag (20 april) is om 10.00 uur; het is 
een bijzondere viering met extra aandacht voor de kinderen. 
De Vastentijd telt 40 dagen maar in de Paastijd tellen we nog verder: 
zondag 25 mei is ook de zondag van kerkwijding (1928), de 40ste dag van 
Pasen is het Hemelvaart (29 mei) en de 50ste dag van Pasen is het Pinksteren 
(8 juni)! 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Dank aan de trouwe gevers die steeds boodschappen meenemen naar de 
kerk: zo kunnen we elke keer opnieuw een voorraad voedingsmiddelen 
aanbieden bij de Voedselbank! We hopen dat u ook in het 2e kwartaal uw 
boodschappen weer wil meenemen naar de kerk. Op maandag 30 juni leveren 
wij die dan weer graag af te bij de Voedselbank. 

Martine en Hans 
 

De Koffiebus schenkt koffie en aandacht 
De collectes vanaf 27 april tot eind mei zijn bestemd voor een diaconaal 
project in Amersfoort. Dit jaar halen we geld op én vragen we aandacht voor 
De Koffiebus.  
In vier wijken van Amersfoort staat wekelijks op een winkelplein De Koffiebus. 
Om de bus heen staan – zomer en winter- tafeltjes en stoeltjes waar mensen 
uit de wijk kunnen gaan zitten om koffie te drinken en een praatje te maken. 
Want De Koffiebus schenkt lekkere koffie én aandacht. Doel van de Koffiebus 
is om mensen in de wijk op een laagdrempelige manier met elkaar in contact 
te brengen, in de hoop dat ze elkaar ook wat meer weten te vinden op andere 
dagen in de week. De Koffiebus is voor iedereen in de wijk: jong en oud, man 
en vrouw, arm en rijk. 
De Koffiebus is een initiatief van Harm Messink, die op een lichte, vrolijke 
manier wijkbewoners wat meer bij elkaar wil brengen. Het eerste jaar stond De 
Koffiebus één dag in één wijk. 



 

Al snel volgden drie andere wijken waar De Koffiebus nu ook op een vaste 
dag in de week staat. Zo’n 160 vrijwilligers zijn als chauffeur, soepmaker, 
bakker en schenker betrokken bij De Koffiebus.  

De Koffiebus werkt niet met vaste prijzen, 
bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen missen. 
Dat gebeurt naar vermogen, maar er is meer 
nodig: de tien meter lange Amerikaanse 
kampeerbus vraagt om brandstof en 
onderhoud, er zijn tafeltjes, stoelen, kopjes en 
schoteltjes en die moeten af en toe vervangen 
worden. Bovendien wil De Koffiebus graag in 
meer wijken koffie en aandacht schenken. 

Met al die achterliggende kosten kom je op één euro voor de werkelijke kosten 
van een kopje koffie of thee. Aan ons wordt gevraagd om via de collectes 
zoveel mogelijk kopjes koffie mogelijk te maken.  
Wil je meer weten? Initiatiefnemer en coördinator Harm Messink komt na de 
dienst van zondag 18 mei bij de koffie (!) meer vertellen over De Koffiebus. En 
kun je niet wachten, kijk dan alvast op www.DeKoffiebus.org  

Henk Jan, Dick en Lydia 
 

Kinderkerk 
 

Op het moment dat we als kinderkerk dit stuk 
schrijven, hebben we carnaval achter ons gelaten en 
zitten we in de veertigdagentijd. Inmiddels zijn we 
volop bezig met ons vastenproject en zijn de 
kinderen lekker thuis bezig met hun paas-doe-
boekjes. 

Misschien bent u inmiddels al een keer opgeschrikt door onze wakker-man en 
heeft u al deelgenomen aan de warm-up van onze wakker-man. 
Ons thema ‘Een nieuwe dag’. 
Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt immers een nieuwe dag. Tegelijkertijd 
is het bijzonder en betekenisvol, want elke nieuwe dag laat zien dat er altijd 
een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen 
daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze 
toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen. 
Bent u nieuwsgierig naar meer informatie, dan kunt u stiekem een kijkje 
nemen op de website van ‘Kind op zondag’ via onderstaande link. 
https://www.kindopzondag.nl/veertigdagentijd/ 
 

Alvast een huishoudelijke mededeling, het lijkt zo ver weg, maar voor je het 
weet is het al zo ver. Wij willen u er al vast op attenderen dat de laatste 
kinderkerk van dit kerkseizoen op zondag 6 juli is.  

Vriendelijke groet, De Kinderkerk  
 
 

http://www.dekoffiebus.org/
https://www.kindopzondag.nl/veertigdagentijd/


 

De kinderkerk, toegelicht door Martine 
 

En dan gaat de deur dicht… maar wat doen jullie dan? 
Dat vragen meer mensen zich af, dus heb ik eens aan Martine gevraagd hoe 
dat er nou aan toegaat in de kinderkerk, achter die deur. 
 

Het kinderkerkteam bestaat uit vier vrouwen. Ze zorgen ervoor dat er een 
kinderkerk is voor de aanwezige kinderen bij de viering, zo ongeveer twee 
keer per maand. Ze zijn altijd met z’n tweeën om leiding te geven aan de 
kinderkerk. Het idee is dat het in eerste instantie leuk moet zijn voor de 
kinderen, zodat ze met plezier meekomen naar de Joriszaal. Geen dwang, wel 
een verhaal en een ‘knutsel’ die passen bij het Bijbelverhaal die dag. 
 

En wát doen jullie dan? 
Het is nu gekoppeld aan de tekst van de zondag, zodat de volwassenen en de 
kinderen met hetzelfde verhaal bezig zijn geweest. Het kinderkerkteam bereidt 
het voor door bij het verhaal te zoeken naar materiaal op sites die hier 
speciaal voor zijn. Er werd vroeger gebruik gemaakt van het materiaal dat 
door de landelijke kerk wordt aangeboden. In eerste instantie was dat heel 
leuk, het heette ‘De Schatkist’, de kinderen gingen op zoek naar de schat die 
in het verhaal verborgen zit. Maar gaandeweg werden de thema’s te zwaar, zo 
zeer zelfs dat ook volwassenen zich nog eens achter de oren moesten 
krabben omdat ze het ook lastig vonden. Nu zoeken ze daarom een eigen 
koers: een toegankelijke manier om het verhaal te vertellen aan de kinderen, 
met een filmpje bijvoorbeeld. Omdat de kinderen nogal in leeftijd verschillen, 
ze zijn tussen de negen en twee jaar oud, is dit een goede keuze gebleken.  
En hoé doen jullie dit in de Joriszaal? 
De kinderen beginnen nu altijd voor de dienst al in de Joriszaal, waar ze door 
hun ouders gebracht worden. Als de kerkdienst gaat beginnen, lopen de 
kinderen samen met de kinderkerkleiding via de buitendeur de kerk in en gaan 
eerst naar het wijwaterbakje waar ze een kruisje slaan. Op deze manier leren 
de kinderen dat in de kerk zijn betekent dat je een speciale ruimte betreedt, 
dat je daar zachtjes doet. Ze lopen naar de voorste bank, waar hun eigen plek 
is en waar kleine boekjes voor hen klaarliggen. Dan begint de dienst en blijven 
ze er nog even bij totdat ze naar de kinderkerk gaan en de kinderkerkkaars 
van de pastoor meekrijgen. 
Terug in de Joriszaal gaan ze in een halve kring zitten en wordt het verhaal 
van die zondag verteld of bekeken, als het een film is. De kunst is om goed te 
kijken hoe het met de kinderen is. Soms zijn ze gewoon al moe van alles wat 
ze die week op school hebben gemoeten. Als dat zo is, wordt het plan 
aangepast en versimpeld. Soms is het dus improviseren. 

Na het verhaal is het tijd om te knutselen of te 
tekenen over het verhaal of onderwerp van die 
dag. De plannen en spullen, die hiervoor nodig zijn, 
worden door de kinderkerkleiding vooraf bedacht 
en aangeschaft. 



 

Een spaarpotje maken voor het vastenproject maken is een goed voorbeeld 
hiervan. Totdat het tijd is om terug te gaan naar de kerk en aan het einde van 
de viering de grote mensen te vertellen wat ze hebben gehoord en gedaan. 
 

En hóe doet het team dit? 
Het team bestaat uit vier vrouwen, die elkaar goed aanvullen vertelt Martine. 
Twee keer per jaar vergaderen ze. Eén keer voor de adventtijd en één keer 
voor de veertigdagentijd. Dan wordt het project voor de advent- of de 
vastentijd voorbereid en iets bedacht om het jaar mee af te sluiten vlak voor 
de zomervakantie. Daarvoor worden de ouders ook uitgenodigd en is er een 
gezellig gezamenlijk uitje. Een paar weken na de zomervakantie start alles 
weer op. 
Martine vertelt dat je nooit weet wat er nou blijft hangen van wat je probeert 
over te brengen aan de kinderen. Op vakantie blijkt ineens dat de kinderen 
dingen die ze uit de kerk kennen ook herkennen in het buitenland. De kelk, het 
kruis, ze zien het en weten het te benoemen. Martine wordt soms zelfs tot de 
orde geroepen door haar zoons als ze een keer vergeet een kruisje te slaan. 
Het is in het kerkelijk jaar soms zo dat Kerst en Pasen best dicht op elkaar 
zitten. Zo vond een van de kinderen het toch wel erg dat baby Jezus al aan 
het kruis moest hangen! Er blijven dus inderdaad dingen ‘hangen’ en zo wordt 
het geloof en het kerkelijk leven voor hen een vanzelfsprekend onderdeel van 
hun leven. 
Het team van de kinderkerk heeft een keer een middag georganiseerd voor de 
ouders om te vertellen over wat ze doen in de kinderkerk. Met een kroketje 
erbij een geslaagde middag. Soms vinden de volwassenen in de kerk de 
kinderen te rumoerig, maar… gelukkig zijn er kinderen! En gelukkig zijn de 
meeste reacties positief. 
 

Het is erg fijn dat het team van de kinderkerkleiding de kinderen op een 
passende manier mee laat genieten van de verhalen uit de Bijbel en die laten 
verwerken via knutselwerkjes en tekeningen. 
Dank jullie wel, kinderkerkleiding! 

Ankie Ligteringen 
 

Toelichting bij de foto: 
Een mooi voorbeeld van hoe de kinderen leren. Hier wordt water met behulp 
van siroop in limonade veranderd. Zo ging dat ook bij de bruiloft waar Jezus 
water in wijn veranderde. De wonderen zijn de wereld niet uit. 
 

Vluchtelingenwake 
 

24 uur waken om omgekomen vluchtelingen te herdenken: 14 en 15 juni 
Vorig jaar kwamen er meer dan 3.000 mensen op zee om het leven tijdens 
hun tocht naar Europa: verdronken toen hun gammele bootjes omsloegen, 
midden op zee in de steek gelaten door mensensmokkelaars, of 
‘teruggeduwd’ door kustwachten. Veel jonge mannen, maar ook oudere 



 

mannen, vrouwen, kinderen en baby’s, vaak op de vlucht 
voor oorlog, geweld of onderdrukking en in ieder geval zo 
wanhopig dat ze een zeer gevaarlijke reis ondernamen. 
Rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) herdenken kerken 
in Amersfoort al deze mensen door 24 uur te waken en 
hun namen (voor zover deze bekend zijn) hardop te 
noemen en voor hen te bidden: dat zij geborgen mogen 
zijn in Licht. 

Dat gebeurt in de Johanneskerk aan de Westsingel van zaterdag 14 juni 
twaalf uur tot zondagochtend 15 juni 12.00 uur. Er wordt dag en nacht 
gewaakt, waarbij de kerken elkaar aflossen. Ook onze parochie doet mee. 
U hoort daar nog wel meer van via de nieuwsberichten op de mail. 
‘Waarom zo’n wake?’, ‘Wat heeft het voor zin?’ of ‘Het lot van vluchtelingen op 
zee verbeteren gaat ons met een wake niet lukken’. 
Tóch helpt de wake: door alle namen te noemen worden ‘getallen’ weer 
individuele mensen die wij na hun gruwelijke dood op zee enig recht doen 
door stil te staan bij hun leven en hun dood. 
En we vertrouwen ze toe aan de Eeuwige. Dat doorbreekt het gevoel van 
machteloosheid en het helpt mij persoonlijk om mijn hart zacht te houden, 
mededogen en erbarmen te voelen en niet weg te kijken van wat er gebeurt. 
En natuurlijk is deze wake ook een stil protest tegen een wereld waarin 
mensen in een zo uitzichtloze situatie zitten, dat ze geen andere weg meer 
zien dan een uiterst gevaarlijke tocht te ondernemen. 
Doe mee aan de dienst die tijdens de 24-uurs-wake door onze parochie wordt 
verzorgd of kom op een ander moment een uurtje (of langer) mee waken! 
 

Lydia, 
namens onze parochie lid van de werkgroep die de 24-uurswake organiseert 

 

Open Kerk 
 

Ondertussen worden alweer 3 jaar nagenoeg iedere zaterdagmiddag (van 
14.00 tot 16.00 uur) onze deuren opengezet voor iedereen die binnen een 
kijkje wil nemen, een kaarsje wil branden, wat van de geschiedenis van onze 
kerk wil weten, in stilte wil bidden en meer. Eigenlijk teveel om op te noemen. 
Afgelopen jaar zijn er tijdens 40 zaterdagen (Open Monumentendag en de 
Bachdag niet meegeteld) ruim 1000 bezoekers geweest! Een gemiddelde van 
25 met uitschieters naar boven (64) en beneden (3). We doen dit met een 
klein groepje enthousiastelingen die graag wat versterking zouden krijgen. 
In principe is het wel zo prettig als je met z’n tweeën bent, waarbij je echt niet 
naast elkaar hoeft te gaan zitten om bezoekers direct op te vangen. 
Tussendoor koffie of thee regelen, kussentjes recht leggen, een boek lezen, 
alles is mogelijk. Voornaamste is dat de bezoeker weet dat hij/zij gezien wordt 
en met vragen bij ons terecht kan. 
Eén van mijn opmerkelijkste momenten vind ik het bezoek van een moslima 
uit Saoedi Arabië, die voor het eerst een kerk binnenging. Aarzelend in het 



 

voorportaal vroeg haar metgezel (die gelukkig Duits en Engels sprak) of zij 
binnen mochten komen en - na een tijdje - of er ook foto’s gemaakt mochten 
worden. Als je dan kunt zeggen: “Natuurlijk, iedereen is hier welkom.”, voel ik 
mij gezegend. Zij waren allebei heel dankbaar (en misschien ook wel 
verbaasd) dat dit kon. 
Denk je na het lezen van dit stukje ik wil jullie wel komen versterken? Neem 
dan contact op met Rudolf of ondergetekende. 

Wilma 
 

DE VRIJWILLIGER 
 

Waar zouden we als samenleving, als kerk, als parochiegemeenschap zijn als 
er geen vrijwilligers waren die de dingen doen die gedaan moeten worden? De 
redactie wil daarom de vrijwilligers van onze parochie graag bevragen. Wat 
zijn hun ervaringen, hun motieven, wat is hun drijfveer? 
 

Binnenstadskerken 
 

Nieuwe predikant van de Joriskerk 
Op 25 februari werd aan de Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk 
bekendgemaakt dat ds. Martin van Dam uit IJsselmuiden het beroep van deze 
wijkgemeente heeft aangenomen. Dominee Van Dam en zijn gezin 
verwachten in de zomer naar Amersfoort te verhuizen. 
Wij bidden de nieuwe dominee en zijn gemeente Gods zegen toe. 
 

Vrouwevaert 
In 1444 maakte een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij 
Amersfoort van de stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel 
herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort. Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de 
“Vrouwevaert” op zaterdag 31 mei. 

De bisschop van Rome, paus Franciscus, heeft aan het Heilig 
Jaar 2025 het thema “Pelgrims van hoop” meegegeven. Laten wij 
dit jaar in beweging komen en op weg gaan als pelgrims van 
hoop en gehoor geven aan de oproep om samen te werken aan 
een wereld, waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren 
en waarin de hoop op Gods belofte ons leidt en inspireert. 

De start is om 7.30 uur met een viering van Woord en Gebed in onze kerk. 
Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een 
gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren. Na de voettocht is er dan een 
afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 29 
met aansluitend ontmoeting met een kop koffie en krentenbol. 
 

  



 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van 
de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Do 17 april 18:15 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Do 17 april 19:00 uur 
Exodus 12, 1-14 
  

1 Korintiërs 11, 23-32 
  

Johannes 13, 1-15 
  

Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

Vr 18 april 18:45 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Vr 18 april 19:30 uur 
Wijsheid 2, 1 en 12-
14 

Exodus 12, 21-28  
Johannes 18, 1 - 19, 
42  

Goede Vrijdag 

 
Za 19 april 21:00 uur 

in overleg 
  

in overleg 
 
 

Lucas 24, 1-10 
 
 

Paaswake 

Eucharistieviering 

Zo 20 april 10:00 uur 
Jesaja 51, 9-11 
  

Kolossenzen 3, 1-4 
  

Johannes 20, 1-18 
  

1e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 27 april 10:00 uur 
Genesis 28, 10-22 
  

Openbaring 1, 12b-20 
  

Lucas 24, 13-35 
  

Beloken Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 4 mei 10:00 uur 
Jeremia 32, 36-41 
  

Openbaring 5, 6-14 
  

Lucas 24, 35-48 
  

3e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 11 mei 10:00 uur 
Numeri 27, 12-23 
  

Openbaring 7, 9-17 
  

Johannes 10, 22-30 
  

4e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 18 mei 10:00 uur 
Deuteronomium 6, 1-
9  

Openbaring 19, 1-9 
  

Johannes 13, 31-35 
  

5e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 25 mei 9:30 uur 
Joël 2, 21-27 
  

Openbaring 21, 10-12 
en 22-27  

Johannes 14, 23-29 
  

6e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Do 29 mei 10:00 uur 
2 Koningen 2, 1-15 
  

Hebreeën 9, 24-28 
  

Lucas 24, 49-53 
  

Hemelvaart v.d. Heer 

Eucharistieviering 

Zo 1 juni 10:00 uur 
1 Samuël 12, 19b-24 
  

Openbaring 22, 12-21 
  

Johannes 14, 15-21 
  

7e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 8 juni 10:00 uur Joël 2, 28-32 Handelingen 2, 1-11 Johannes 20, 19-23 

Pinksteren    

Eucharistieviering    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C- jaar van het oud-katholiek lectionarium. 
  



 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 15 juni 10:00 uur Spreuken 8, 22-31 
 
 

Openbaring 4, 1-
11 
 

Johannes 16, 5-15 
 
 

Allerheiligste drie-eenheid 

Eucharistieviering 

Zo 22 juni 10:00 uur Jesaja 2, 10-17 
 
 

Galaten 3, 23-29 
 
 

Lucas 9, 18-24 
 
 

zondag na Pinksteren 7 

Eucharistieviering 

Zo 29 juni 10:00 uur 1 Koningen 19, 19-
21 
 

Galaten 5, 1 en 13-
25 
 

Lucas 9, 51-62 
 
 

zondag na Pinksteren 8 

Eucharistieviering 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C- jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
Voor iedere viering is een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar via de link op 
oudkatholiek.nl . 
 

Auschwitz 
 

Het is op 8 mei 80 jaar geleden dat in Europa de tweede oorlog stopte. Een 
gruwelijke oorlog vooral door de Holocaust. Het opzettelijk uitmoorden van 
een heel volk, namelijk het Joodse volk en ook Sinti en Roma. 
Op 1 februari zijn Theo en ik met een busreis naar Polen gegaan, waar we op 
4 februari kamp Auschwitz hebben bezocht. De reis werd verzorgd door een 
organisatie die zich toelegt op herdenkingsreizen met betrekking tot de tweede 
wereldoorlog. 
Onze reis ging niet alleen naar Auschwitz, maar onder andere ook naar 
Buchenwald en Dresden. Voor ons zou ik het een pelgrimsreis willen noemen. 
Het was een reis naar een plaats met een speciale betekenis. 
De oma van Theo was namelijk Joods en heeft in de oorlog met de Jodenster 
op moeten gelopen. Door een wonder is zij niet opgepakt. Zij en ook haar 
dochters, waaronder de moeder van Theo, zijn ontsnapt aan dit 
verschrikkelijke oord. 
Het is niet in te denken dat mensen bedacht hebben hun medemensen uit te 
moorden op een zo georganiseerde manier als daar gebeurd is. 
Wat ziet u als u nu naar Auschwitz gaat. Allereerst de beruchte poort met het 
opschrift ‘Arbeit macht frei”. Die hebben wij niet gezien, want de tent waar de 
grote herdenking was geweest, stond er nog. Verder wemelt het er van de 
bezoekers, waaronder veel schoolklassen. Op het eerste deel van het terrein 
zijn stenen gebouwen, want voor de oorlog was hier een kazerne van het 
Poolse leger. 

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


 

In deze gebouwen zijn allemaal tentoonstellingen met foto’s en voorwerpen. 
Je ziet hier onder andere een stukje van de magazijnen van weleer met 
allemaal schoenen, maar ook stapels koffers en brillen. Hierna ga je verder en 
kom je op terreinen, waar nog wat barakken staan die destijds door 
gevangenen zijn gebouwd. Daarna vooral grote 
lege terreinen en dan een paar kilometer verder 
is de uitbreiding van het kamp, namelijk 
Birkenau. Hier is het echte vernietigingskamp. 
Hier stonden de gaskamers en de crematoria. 
Alles is door de Duitsers opgeblazen voordat de 
geallieerden kwamen. 
Er rest ons alleen maar verbazing over dit alles. 
Eén van onze reisleiders had het volgende gedicht gemaakt en heeft dat bij 
het herdenkingsmonument voorgelezen. 
 

Mannen, vrouwen en kinderen allemaal moesten ze op transport. 
Aangekomen bij een van de kampen werden ze bruut uit elkaar gesjord. 
Stoffelijke overschotten in gestreepte pyjama’s liggen op de grond. 
Iedereen wist dat hen een vreselijke toekomst te wachten stond. 
Koffers werden afgenomen, stemmen van geliefde gingen op in de wind. 
Ze moesten naar de sauna’s en wisten niet wat er zich achter die deur 
bevindt. 
De meeste werden direct vermoord door het gas. 
Andere moesten zien te overleven, voor hen voelt het alsof het gisteren was. 
Zij die eraan zijn ontkomen, de nachtmerrie die de Holocaust heet. 
Bij hen is de ziel volledig versteend. 
Hun glimlach werd door die tijd van hen ontnomen, 
Zij moeten nu proberen elke dag zonder geliefde door te komen. 
Dan rest ons nog maar één plicht, aan alle mensen van welk ras en geloof dan 
ook. 
Dat de herinneringen aan deze gruwel daden NOOIT zullen verdwijnen en 
opgaan in rook. 
 

Mary-Ann 
 

Amersfoorts College van Kerkmeesters 
 

Zuster en Broeders, 
Zoals velen van jullie weten, bezoeken wij regelmatig de avonddiensten van 
de (grote) Sint Joriskerk op De Hof, sinds 2008. Al zijn wij daar te gast, wij 
worden gezien en opgemerkt en voelen ons daar welkom. Met regelmaat 
verschijnt daar het blad “Vierklank” van de PKN in geheel 
Amersfoort/Hoogland. In de laatste editie van maart 2025 staat een mooi 
artikel over een bijzonder schilderij dat de laatste honderd jaar op vijf meter 
hoogte op een muur aan de zuidkant van de Joriskerk bevond. Op het 
bijzondere, vier meter brede schilderij zijn tien heren afgebeeld, zittend aan 



 

een tafel met een tafelkleed met Sint Joris en de draak erop. We zien hier het 
college van rentmeesters met de schout. Kerk- en stadsbestuur waren in die 
tijd nauw verweven met elkaar. Het bijzondere echter is dat aan de rechterkant 
een boek op de tafel ligt met de woorden: CONCORDIA. 

Dat staat voor: EENDRACHT. En het is bijzonder dat in 1657, na een bloedige 
godsdienstoorlog, zij gezamenlijk op dit schilderij staan. Ondanks het verschil 
in geloof wordt hier geïllustreerd hoe zij elkaar als zuster en broeders 
erkennen. Want in dit Amersfoortse college van kerkmeesters zaten in 1657 
gereformeerden, remonstranten en katholieken bij elkaar aan tafel en dat 
maakt het schilderij van de Amersfoortse schilder Gerrit van Stellingwerff zo 
bijzonder en uniek: hier werd de tolerantie in geloven getoond. 
En zeker niet onbelangrijk: zij werkten als team samen “tot onderhouding van 
de onderlinge vriendschap en goede gedachtenis” om zo te “dienen uit liefde”. 
Hoe mooi kwam dit ook naar voren tijdens onze gezamenlijke viering van 
Aswoensdag. 
Waarom deze lange uitleg? Wel: het doek heeft veel te lijden gehad van het 
zonlicht, het is verkleurd, de verf bladdert af en het doek zit los. Het 
metershoge doek is dus echt aan restauratie toe. In september 1841 heeft  de 
laatste restauratie van dit doek plaats gevonden. Daarom nu tijd om dit 
schilderij veelzeggende schilderij te behouden voor de toekomst. 
U kunt daartoe uw persoonlijke bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL27 INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint -Joriskerk, 
onder vermelding van: donatie restauratie schilderij. 

Henk Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verdieping 
 

Denken in de Driehoek 2025 heeft als thema: 
Ongemak en schaamte 
Op woensdag 23 april - Misbruik en stigma 
Weinig onderwerpen roepen zoveel schaamte en 
‘ongemak’ op als de omgang, houding en verhouding tot veroordeelde 
zedendelinquenten. In de eerste plaats voor de overlevers en slachtoffers van 
misbruik en hun naasten. De wonden en trauma’s zijn vaak diep en – ondanks 
gegroeide aandacht voor slachtoffers – nog altijd omgeven met stigma en dus 
met schaamte. De samenleving weet zich daarnaast ook voor grote 
uitdagingen gesteld door de aanwezigheid van de ‘dadergroep’. Van alle 
mogelijke delicten roepen hun daden misschien wel de hevigste emoties en 
gevoelens op. Ze vormen een ware buitencategorie. Dit terwijl seksueel 
misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag wijdverspreid zijn binnen de 
maatschappij. 
Op deze avond willen we samen nadenken over de sociaal-maatschappelijke 
positie van zedendeliquenten. We stellen vragen als: ‘Kun je van 
zedendelinquenten zeggen dat ze gestigmatiseerd zijn en welke gevolgen 
heeft dat mogelijk?’, ‘Wat is hun plek in onze samenleving (en kerken)?’ en 
‘Welk persoonlijk ongemak ervaren we zelf bij dit onderwerp?’ 
Marloes van Slooten, behandelcoördinator in de forensische ggz en ethicus, 
zal samen met ervaringsdeskundig geestelijk verzorger Willem Hengeveld 
deze avond het ongemak opzoeken. 
 

De laatste lezing op woensdag 21 mei heeft als titel “Onvruchtbaarheid”. 

Het programma is voor beide avonden: 
19.30 uur - Inloop met koffie; 20.00 uur - sprekers en open publieksdiscussie; 
21.30-22:00 uur - Borrel en ontmoeting 
Waar: Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in 
Utrecht. De toegang is vrij, allen welkom! 
 

Meerdaagse activiteiten 
 

Voorjaarskamp 
Tijdens het Hemelvaartsweekend (29 mei - 1 juni) vindt het oud-katholieke 
voorjaarskamp plaats – dé plek waar jong en oud samenkomen voor een 
heerlijk lang weekend vol ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. Of je nu 
alleen komt of met een groepje, oud-deelnemer bent of nieuw, oud-katholiek 
of niet: iedereen is welkom! Het thema is dit jaar: Elementen 
Waar: Minicamping De Kastanjes, Elsendorp. Meer informatie: 
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2025/02/voorjaarskamp-2025-een-lang-
weekend-vol-ontmoeting-plezier-en-verbinding/  
 
 
 

https://oudkatholiek.nl/nieuws/2025/02/voorjaarskamp-2025-een-lang-weekend-vol-ontmoeting-plezier-en-verbinding/
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2025/02/voorjaarskamp-2025-een-lang-weekend-vol-ontmoeting-plezier-en-verbinding/


 

Zomerkampen 
 

Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met 
andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. 
We doen spelletjes in het bos en op het veld, een speurtocht, 
tripjes naar het dorp en misschien ook wel een dagje uit! 
Er wordt ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds samen gegeten in 
de grootste tent die wij hebben! 
Slapen doen wij in tenten waar de kinderen (8 t/m 11 jaar), tieners (12 t/m 14 
jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een 
speciaal dieet volgen, geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat we wat 
lekkers speciaal voor jou kunnen maken. 
Voor slechts € 75 ben je er de hele week (van 19 tot en met 26 juli) bij! 
 

Het ZAK, oftewel Zomer Activiteiten Kamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 
jaar. Het is een week waarin je versteld zult staan van allerlei verschillende 
activiteiten die we gaan doen. Kampvuur maken, survivallen, speurtochten 
lopen en mountainbiken zijn voorbeelden van activiteiten die we in het 
verleden gedaan hebben. 
Voor een fantastische week (van 26 juli tot en met 2 augustus) betaal je maar 
€ 120. 
De locatie voor beide kampen is Kampterrein de Bosberg in Swalmen. 
 

Meer informatie: https://www.okjeugdkampen.nl/event 
 

Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 
 

Het NBG bestaat sinds 1814 en zorgt er nog steeds voor dat er voor mensen 
een betaalbare bijbel binnen handbereik is. Bijbelverspreiding is daarom nog 
steeds een kernactiviteit van het NBG en vindt plaats via kerken, boekhandels, 
scholen, apps, websites en in gevangenissen. Heb je ideeën over hoe het 
NBG om zou kunnen gaan met bepaalde maatschappelijke thema’s? Deel die 
dan via info@bijbelgenootschap.nl 
In de uitgave van maart 2025 van het NBG wordt aandacht gevraagd voor : 
Bijbels voor eilanden in de Zuidelijke Stille Oceaan. 
Dat zijn belangrijke eilanden rondom de Pacific; zij snakken naar het 
Evangelie. Daarom de vraag vanuit NBG om voor 5 euro al een Bijbel uit te 
kunnen delen: Maak uw gift over op NL74 SNSB 0266380808  
o.v.v. Stille Oceaan of via bijbelgenootschap.nl/stille oceaan. 
Namens Rieuwerd Buitenwerf, Directeur Nederlands- Vlaams 
Bijbelgenootschap, hartelijk dank. 

Aangeleverd door Henk Jan 
 
 
 
 
 
 

https://www.okjeugdkampen.nl/event


 

Concerten en meer 
 

Annelies 
Op zaterdag 10 mei voert het Amersfoorts Kamerkoor in het kader van de 
viering van 80 jaar vrijheid in Nederland ‘Annelies’ van James Whitbourn uit. 
‘Annelies’ is een modern oratorium voor sopraansolo en koor, gebaseerd op 
teksten uit het dagboek van Anne Frank. Voor de begeleiding koos de 
componist klezmer-instrumenten die verwijzen naar Annes Joodse 
achtergrond: viool, cello, klarinet en piano. 
Musicoloog Michel Khalifa zal een inleiding geven over de compositie. 
De locatie is de Sint Franciscus Xaveriuskerk, aanvangstijd is 20.00 uur en 
kaarten à € 20 kunnen alleen online besteld worden op de website van het 
koor (https://www.amersfoortskamerkoor.nl/concerten/concertagenda/). 
Voor jeugd tot en met 18 jaar is het oratorium gratis. 
 

Mariavaarten bij de Waterlijn 
In de Mariamaand mei verzorgt Waterlijn op drie zaterdagen (10, 17 en 24 
mei) wederom de speciale Mariavaart. Op vrijdag 15 augustus en zaterdag 18 
oktober wordt deze tocht ook gevaren. Onderweg wordt onder meer vertelt op 
welke plaatsen in de middeleeuwen de kloosters waren gelegen en welke 
functie die hadden. Bij de plaquette in de stadsmuur, ter hoogte van de Kamp, 
wordt verteld over het mirakel van Amersfoort in 1444 en de vele mirakels die 
daarop volgden. De tocht eindigt - lopend vanaf de Koppelpoort - bij onze kerk 
waar de restanten van het Mariabeeldje zich in de barokke schrijn bevinden. 
Voor de rondleiding door de kerk is er koffie of thee in de Joriszaal. 
Het vertrekpunt is bij de stijger achter de Onze Lieve Vrouwetoren om 10.45 
uur en de kosten bedragen €15 per persoon. 
Kaarten verkrijgbaar online (https://tickets.amersfoort-rondvaarten.nl/tickets) of 
in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort 
 

Concordia 
CONCORDIA is een expositie over het unieke regentenportret ‘De 
kerkmeesters van de Sint-Joriskerk’ uit 1657, geschilderd door de 
Amersfoortse meester Gerrit van Stellingwerff (1614 – ca. 1659). Het vertelt 
het verhaal van goed bestuur, tolerantie in geloof en onderlinge vriendschap. 
Het regentenportret is een zeldzaamheid in Nederland aangezien dit werk tot 
nu toe het enige bekende zeventiende-eeuwse schilderij is waarop een 
college van kerkmeesters staat afgebeeld. 
Wanneer: 10 mei t/m zaterdag 28 juni, dinsdag tot en met zaterdag tussen 
11.00 uur en 17.00 uur; Waar: Sint-Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort 
Kosten: €2, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er is een gratis kinderspeurtocht 
beschikbaar. 
Let op: er kan sprake zijn van sluitingsdagen vanwege verhuur van de kerk. 
 

  



 

 
LET OP: 
Zondag 25 mei is het niet mogelijk om bij de kerk te parkeren! 
Dit in verband met de Amersfoort Marathon. 
De viering begint dan ook om 9.30 uur en eindigt om 10.30 uur. 

 
 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk1 

april 

wo 16 19.30 Utrecht Oliewijding 

do 17 19.00 Kerkgebouw Witte donderdag 

vr 18 19.30 Kerkgebouw Goede vrijdag 

za 19 21.00 Kerkgebouw Paaswake 

zo 20 10.00 Kerkgebouw Pasen 

wo 23 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

zo 27 10.00 Kerkgebouw 1ste H. Communie 

mei 

zo 4 11.45 Joriszaal Gemeentevergadering 

za 10 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

  11.00 Joriskerk Expositie Concordia 

  20.00 SFX Oratorium ‘Annelies’ 

wo 14 15.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 15 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 17 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

wo 21 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

za 24 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

zo 25 09.30 Kerkgebouw Viering eerder i.v.m. Marathon 

do 29 10.00 Kerkgebouw Hemelvaart 

za 31 7.30 Kerkgebouw Vrouwevaert 

juni  

zo 8 10.00 Kerkgebouw Pinksteren 

wo 11 15.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 12 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

zo 15 10.00 Kerkgebouw Allerheiligste Drie-eenheid 

    Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

wo 18 10.00 Joriszaal Redactievergadering Joris op ‘t Zand 

zo 29   Joris op ’t Zand verschijnt 

ma 30  Inleveren boodschappen bij Voedselbank 
  

 
1 met uitzondering van 19 april (Stille Zaterdag) en 26 april (Koningsdag) 



 

Pasen 
 
Alles aan U doet nog pijn. 
Drie dagen slapen is niet genoeg, 
U bent wel opgestaan, maar te vroeg, 
zelfs U kunt nog niet beter zijn. 
 
U bent Uzelf nog niet, U bent 
nog niet klaar, niet herkend, 
groen dat nog uitbotten kan,  
nog niet klaar, niet herkend. 
 
De zon gaat wel op, maar is 
nog niet opgegaan, er hangt 
nevel die naar U verlangt, 
even bedeesd als Uzelf nog is. 
 
U wijkt uit: ‘Raak mij niet aan!’ 
Uw wonden trekken, wij hebben U 
zo verschrikkelijk pijn gedaan. 
Straks misschien kan het, niet nu. 
 
Maar dat straks is genoeg. Het moet 
zeggen: U bent er al, maar 
U komt. Haal diep adem, sta klaar. 
Je hebt Mij altijd tegoed. 
 
 
       Gabriël Smit (1910-1981) 

 
Overgenomen uit God in gedichten, de mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de Lage 
Landen (Lannoo, Tielt, 2007). 
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