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VOORWOORD 
 

Kruisverheffing – zondag 14 september 
Tranen van ontroering vloeiden over de wangen van keizerin Helena toen het 
kruis van onze Heer Jezus na eeuwen omhoog werd geheven op de berg 
Golgotha in Jeruzalem. Drie eeuwen was het verborgen geweest. Drie 
eeuwen waarin de christenen waren vervolgd. Ze hadden geen kerken 
mogen bouwen. Ze waren tweederangsburgers geweest in het Romeinse rijk. 
Maar nu na meer dan drie eeuwen was de keizer zelf christen geworden. In 
navolging van keizerin Helena. Nu na zo’n lange tijd mochten de christenen 
eindelijk kerken gaan bouwen op de graven van de martelaren. Eindelijk 
mochten gelovigen nu de heilige plaatsen gaan bezoeken. De meest heilige 
plaats was voor hen de plek waar Jezus gestorven was aan het kruis. Het 
hout werd gevonden en opgericht. Het was een moment van grote ontroering 
en van grote vreugde voor Helena, voor allen die het meemaakten, en voor 
heel de christenheid. Dat moment is in het collectieve geheugen van de kerk 
ingegrift. En sindsdien viert de kerk op deze dag het feest van 
Kruisverheffing. 

Net zoals de slang op de staak, moet Jezus op het 
kruis worden geheven. Bij Johannes wordt de 
kruisdood al een verheffing van Jezus met alle ironie 
die daarbij hoort. Juist wie opziet naar dit kruis, wie 
Jezus’ lijden en dood onder ogen durven te komen, 
wordt gered. Dat geldt dus ook voor ons. Als wij 
opzien naar het kruis, lijden en dood onder ogen 
zien, wacht ons het heil. We weten het allemaal, 
soms ook uit eigen ervaring, dat een mens heel 
alleen kan zijn of kan kampen met een groot verdriet. 

We kunnen een zware last te dragen hebben of een flinke rugzak mee te 
torsen. Je kunt aan de grond zitten en er geen gat meer zien. 
Het volk van Mozes dat door de woestijn trekt, wordt moe en ongeduldig, 
want in de woestijn is het dor en droog en is het leven zwaar. Ook zij zoeken 
steun en houvast bij Mozes en Mozes richt een teken op. Het teken van een 
slang en als Mozes tot God bidt, zegt God tegen hem: Iedereen die ernaar 
kijkt zal in leven blijven. Iedereen die zijn ogen richt op dit teken van God zal 
de weg naar het leven weer vinden, zal het volhouden. Wij kunnen het kruis 
van mensen verheffen door aandacht, liefde en zorg, heel concreet. Het kruis 
wordt van een teken van pijn verdriet en dood tot een teken van leven als wij 
het kruis van mensen verheffen en lichter maken. Het oude feest van 
“kruisverheffing” zet ons aan het kruis van Christus te verheffen door er 
daadwerkelijk voor anderen te zijn, door te proberen het kruis van onze 
naasten lichter te maken. Wij zijn Gods ogen, Gods handen, Gods voeten 
Gods hart en Gods gezicht. Dat mogen we…dat moeten we als parochie 
samen doen. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo tillen we onszelf, de 
ander en God zelf omhoog. Hoogverheven. 



 

Pastoor Rudolf 

Parochianen en gastleden 
 

Overleden 
In de afgelopen periode zijn twee - zeer betrokken - parochianen overleden. 
Dat zij mogen zijn in het Licht van de Eeuwige! 
 

Geboren 
We ontvingen bericht van de geboorte van een dochter, en zusje. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Gedoopt 
In de Paasnacht ontving een jonge man Arkin de 
sacramenten van Doopsel, Vormsel en Eerste Communie. 
Wanneer een volwassene in de Paasnacht gedoopt wordt 
dan is de mogelijkheid dat de pastoor na ’t Doopsel ook het 
sacrament van ’t Vormsel kan toedienen. Dit is dus 
gebeurd – en dit werd van te voren met de aartsbisschop 
overlegd. 
 
 

Eerste Heilige communie 
In een feestelijke viering op zondag 27 april ontvingen twee jongens hun 
Eerste Heilige Communie. Eentje was al een tijdje misdienaar en de ander 
gaat dat nu ook worden. Fijn dat jullie een taak op je nemen in onze 
parochiegemeenschap! Van harte gefeliciteerd. Uiteraard ook de overige 
gezinsleden en familie! 
 

Wijding 
Op zondag 6 juli ontvangt diaken Angela Berben de priesterwijding in de 
Anglicaanse kerk in Zwolle. De Eucharistieviering begint die middag om 
16.00 uur en vindt plaats in het Lutherse kerkgebouw, Koestraat 4 in Zwolle. 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

Afwezigheid pastoor Rudolf 
In de maand augustus zal pastoor Rudolf voor ’t grootste deel afwezig zijn. 
Dit vanwege de zomervakantie én de internationale theologenconferentie. 
Zijn vakantie loopt van 4 augustus t/m 23 augustus. De theologenconferentie 
is van zondagmiddag 24 augustus t/m vrijdag 29 augustus. 
Vervanging wordt nog via de parochiemail gecommuniceerd. 
 

Kort verslag voorjaars gemeentevergadering op 4 mei 
Het uitgebreide verslag zal u binnenkort via de mail worden toegestuurd.  
Wat is er zoal besproken tijdens de vergadering? 
- Hoe kunnen we op de hoogte zijn van lief en leed?  Waar mogelijk kan dit 
gedeeld worden. 



 

- De groep die geformeerd werd na de vorige gemeentevergadering naar 
aanleiding van de vraag over de vormen van pastoraat in onze parochie heeft 
een aantal gesprekken gevoerd in wisselende samenstelling. Na deze 
gesprekken waarbij de aartsbisschop actief betrokken was is de werkgroep 
inmiddels weer opgeheven. 
- Parochie-zijn en kerk-zijn in deze tijd. Voor dit belangrijke onderwerp is de 
ontwikkeling van het parochieportret van groot belang. Daarover zal  in de 
komende gemeentevergadering verder worden gesproken. Vooraf vindt er 
een gesprek plaats met het kerkbestuur en de aartsbisschop over dit 
onderwerp. 
- Verslag van de commissie groene kerk. We zijn een groene kerk.  Oog voor 
de natuur, de schepping en hoe dat zichtbaar kan/mag zijn in de keuzes die 
we als parochie maken zijn de invalshoeken van deze commissie. De 
bedoeling is dat de samenstelling van de commissie ieder jaar veranderd met 
één wisseling van commissielid door een nieuw persoon uit de parochie. 
- Synode. Er is interesse voor ’t reilen en zeilen van de synode én de wens 
om hier meer over te weten. Een eerste aanzet vindt u op bladzijde 16 e.v. 
- De jaarcijfers voor 2024 waren nog niet gereed, de begroting voor 2026 wel. 
Deze is gedeeld en besproken met de aanwezigen. 
 

Gemeentevergadering in het najaar 
Noteert u alvast in uw agenda dat de gemeentevergadering in het najaar 
wordt gehouden op zondag 19 oktober na de koffie/thee in de Joriszaal. 
Te zijner tijd krijgt u de agenda en de stukken toegestuurd. We zullen dan in 
ieder geval de synode voorbereiden. 
 

Nieuw KB-lid? 
Na de gemeentevergadering op 4 mei heeft zich versterking gemeld. 
Ondertussen is het verzoek tot benoeming door de pastoor bij de 
aartsbisschop van Utrecht ingediend. 
 

Jaarcijfers 2024 
Tijdens de voorjaarsgemeentevergadering op 4 mei is globaal 
verantwoording aan de parochie afgelegd over de financiële cijfers 2024 en is 
de begroting 2026 gepresenteerd. Precies twee weken later heeft de 
kascommissie akkoord gegeven en is de jaarrekening de volgende dag 
digitaal ingediend. De controle door CFM zien wij vol vertrouwen tegemoet.  
De ANBI cijfers zullen uiterlijk 1 juli op de website gepubliceerd worden. 
 

Indien u hier vragen over heeft, kunt u die stellen per e-mail: 
penningmeester@amersfoort.okkn.nl  
 

Offertoriumcollecten 

• 6 juli Voedselbank Amersfoort 

• 20 juli Voedselbank Amersfoort 

• 27 juli Voedselbank Amersfoort 

• 3 augustus Voedselbank Amersfoort 
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• 17 augustus Straatpastoraat Amersfoort  

• 24 augustus Straatpastoraat Amersfoort 

• 31 augustus Kinderen van de Voedselbank 

• 7 september Kinderen van de Voedselbank 

• 21 september Communicatie & Publiciteit OKKN 
 

Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de 
eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, 
kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.). 
 

Bij de diensten 
 

Op zondag 17 augustus vieren we als parochie het hoogfeest van het 
Ontslapen van de heilige Maagd Maria (15 augustus).  

Zondag 24 augustus is de feestdag van de Heilige Bartolomeüs. 
De geboorte van de heilige Maagd Maria wordt dit jaar niet 
gevierd op zondag. Dé feestdag valt op 8 september en we 
vieren dit feest in ieder geval wanneer ’t op zondag valt. Er is de 
mogelijkheid om ’t te verschuiven naar de eerstvolgende 
zondag. En dat is in 2025 14 september. Maar op zondag 14 
september vieren we het oude kerkelijke feest van 

Kruisverheffing. 
Op zondagen in september besteden we tevens aandacht aan Gods goede 
schepping. 

Pastoor Rudolf 
 

Vorming en toerusting 
 

Er staan nieuwe bijeenkomsten op de agenda; zowel voor kennismaking met 
de oud-katholieke kerk en met onze oud-katholieke parochie 
(belangstellendenkring) als een serie bijeenkomsten rondom verdieping en 
toerusting (toerustingsavond). De eerste serie bijeenkomsten is in principe 
bedoeld voor belangstellenden en nieuw-toegetredenen. De tweede serie is 
voor iedereen die er belangstelling voor heeft. 
Alle data staan al in de agenda op de website. De belangstellendenkring 
wordt (in principe) gehouden op de eerste donderdag van de maand, 
aansluitend aan het avondgebed. Deze serie start op donderdag 4 
september. 
De toerustingsavonden worden, in principe eenmaal per maand, gehouden 
op de dinsdagavond en starten om 19.30 uur. Deze serie start op dinsdag 23 
september. 
Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Joriszaal. Aandragen van 
thema’s wordt gewaardeerd. 

Pastoor Rudolf 
 

 



 

Kinderkerk 
 

Wat een geweldig jaar hebben we achter de rug! De zomer staat voor de 
deur en dat betekent: tijd voor avontuur en plezier! Tijdens onze kinderkerken 
hebben we samen prachtige momenten beleefd. De leiding heeft met veel 
enthousiasme de diensten voorbereid, zodat we op een leuke en creatieve 
manier de Bijbelverhalen hebben ontdekt. We hebben water in wijn veranderd 
en de wereld door bijzondere brillen bekeken! 
Zet zondag 6 juli in je agenda, want dat is de laatste kinderkerk voor de 
zomervakantie. We hebben een leuke verrassing in petto voor alle 
parochianen! 
We wensen jullie een stralende zomervakantie vol zon, spelletjes en fijne 
herinneringen. We kunnen niet wachten om jullie weer te zien op zondag 7 
september in de kinderkerk! 
Zonnige groeten, 

De kinderkerk leiding, 

Marta, Martine, Toos en Ingrid 🌞✨ 
 

Diaconaat 
 

€ 876,- voor De Koffiebus 
In de maand mei collecteerden we voor De Koffiebus die 
wekelijks op een aantal winkelpleinen van Amersfoort 
tafels en stoelen neerzet en zorgt voor koffie en thee met 
als doel om mensen in de wijk meer met elkaar te 
verbinden. Deze collectes brachten in totaal € 876,- op! 
Dat is een veel hoger bedrag dan we durfden hopen toen 
we met het project begonnen. Veel dank daarvoor! 

Dank ook aan Theo die een ‘koffiekan’ maakte waarop we wekelijks de stand 
van de collectes aan konden geven. 

Henk Jan, Dick en Lydia 
 

Voedselbank 
Het tv-journaal en de Amersfoortse krant meldden dat het crisis is bij de 
voedselbanken. De vraag stijgt weer: meer mensen die tegen de armoede- 
grens aanzitten vragen hulp.  

In de Stad Amersfoort las je zelfs de kreet ”Voedselbank 
Amersfoort luidt noodklok”. Welnu: als u de klok hoort luiden, 
hopen wij dat u alert wordt.  Op welke manier u ook uw bijdrage 
levert, door geld te geven of boodschappen mee te brengen, u 
weet het: wij zorgen dat dit bij de voedselbank van Amersfoort 

terecht komt.  
Dank aan de trouwe gevers, die steeds boodschappen meenemen naar de 
kerk. We hopen dat u daar ook in het 3e kwartaal mee doorgaat! Op 
maandag 29 september 2025 kunnen wij dan volle dozen wegbrengen naar 
de voedselbank. 



 

 

Douwe Egberts zegels 
De spaartrommel voor de Douwe Egberts zegels kunt u ook nog vullen, onder 
het devies: blijf sparen, het kost niets, u hoeft de zegels enkel te verzamelen 
en in het Douwe Egberts-blik te deponeren. 

Martine en Hans 
Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden 
We gaan in 2025 ook nog steeds door met sparen, dus wie doppen wil 
inleveren kan dit blijven doen, ik breng ze geregeld weg.  Er staat al weer een 
geheel gevulde 10 liter plastic zak klaar, dus u heeft uw best gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor! 

Hans Roodenburg 
 

Terugblik 
 

Tijdens een bezoek aan zijn familie in 
Nederland heeft pastoor Bogdan Kropielnicki, 
op uitnodiging van pastoor Rudolf Scheltinga 
gezamenlijk de Eucharistie op Hemelvaartsdag 
gevierd. Het was een bijzondere dienst, want 
ondanks het taalverschil was het mooi om 
beiden achter het altaar te zien staan en van 
Gods Woord te zien genieten. Het Evangelie 
werd eerst in het Pools gezongen en 

vervolgens in het Nederlands gelezen. 
Ondergetekende, dochter van pastoor Bogdan Kropielnicki, houdt zich al 
jaren bezig met het organiseren van de kinderkerkdiensten en kleinzoon 
Danny is een trouwe misdienaar, terwijl schoonzoon Frank een muzikale noot 
brengt op het koor. De Amersfoortse parochie heeft al sinds 2000 een 
samenwerking met de Poolse parochie in Boguszow-Gorce. Beide parochies 
hebben zich door de jaren heen intensief ingezet voor internationale 
oecumenische samenwerking. 

Marta 
Voorjaarsschoonmaak in beeld 
 

 
Weer een geslaagde dag dankzij veel vrijwilligers!  



 

 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 6 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 9 
Eucharistieviering 

Jesaja 66, 10-14 
 

Galaten 6, 1-10 
en 14-18 

Lucas 10, 1-20 

Zo 13 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 10 
Schriftlezing & Gebed 

Deuteronomium 30, 
9-14 

Kolossenzen 1, 
1-14 

Lucas 10, 25-37 

Zo 20 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 11 
Eucharistieviering 

Genesis 18, 1-14 
Kolossenzen 1, 
21-27 

Lucas 10, 38-42 

Zo 27 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 12 
Eucharistieviering 

Genesis 18, 20-33 
Kolossenzen 2, 
6-15 

Lucas 11, 1-13 

Zo 3 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 13 
Eucharistieviering 

Prediker 2, 1-11 
Kolossenzen 3, 
12-17 

Lucas 12, 13-21 

Zo 10 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 14 
Schriftlezing & Gebed 

Genesis 15, 1-6 
Hebreeën 11, 1-
16 

Lucas 12, 32-40 

Zo 17 augustus; 10.00 uur 
Ontslapen van de H. 
Maagd Maria 
Eucharistieviering 

Jezus Sirach 24, 7 – 
15 

1 Korintiërs 15, 
20-26 

Lucas 1, 46-55 

Zo 24 augustus; 10.00 uur 
H. Bartolomeüs 
Eucharistieviering 

Deuteronomium 18, 
15-18 

1 Korintiërs 4, 
9-16 

Lucas 22, 24-30 

Zo 31 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 17 
Eucharistieviering 

Jezus Sirach 3, 
17-23 

Hebreeën 13, 
1-6 

Lucas 14, 1-14 

Zo 7 september; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 18 
Eucharistieviering 

Deuteronomium 30, 
15-20 

Filemon 1-20 Lucas 14, 25-33 

Zo 14 september; 10.00 uur 
Verheffing van het H. 
Kruis 
Schriftlezing & Gebed 

Numeri 21, 4-9 
Filippenzen 2, 
5-11 

Johannes 3, 13-17 

 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

Nazomeren op 21 september bij een parochielunch 
Om uitgebreid bij te praten na de zomer houden we weer een parochielunch, 
meteen na de koffie. We vragen iedereen om iets mee te brengen voor deze 
lunch: een stukje kaas, een beetje salade, wat fruit of iets anders dat past bij 
een lunch. Ga uit van een portie voor 2-3 personen, anders wordt het al gauw 
veel te veel. Voor drinken en stokbrood wordt gezorgd. 
Iedereen is van harte welkom! Kom vooral ook als je niets kunt of wilt maken, 
het gaat om je aanwezigheid en de gezelligheid. 
Graag tot ziens de 21e september! 



 

Een dankbare conclusie 
 

Het is alweer een aantal weken geleden dat ik voor het laatst in Amersfoort 
was als stagiaire, maar ik wilde ook hier nog mijn dank betuigen. Ik kijk met 
veel positieve herinneringen terug op mijn tijd met jullie. 
Allereerst het kerkbestuur. Bedankt voor jullie bereidwilligheid om negen 
maanden lang een stagiaire in jullie midden op te nemen. Ik heb het heel 
leerzaam gevonden om een parochie ook vanuit de bestuurlijke kant te leren 
kennen en vond het heel leuk om de vergaderingen te leiden. Rudolf, 
dankjewel voor je begeleiding, voor je geduld bij mijn vele vragen, en voor de 
gezamenlijke reflectie op het pastoraat. Volgens mij heb ik nu een goed beeld 
gekregen van het veelzijdige werk van een pastoor. 
Daarnaast wil ik u als parochianen bedanken. Inmiddels heb ik verschillende 
Oud-Katholieke parochies leren kennen, maar ik heb nergens zo’n warme 
ontvangst ervaren als bij jullie – zowel in de kerk als bij mensen thuis. 
Bedankt voor de mooie gesprekken, de feedback en het vertrouwen dat ik 
van jullie heb mogen ontvangen. 
Jullie betrokkenheid heeft me geraakt, des te meer 
omdat die ook onderling zo voelbaar is. Het mooie is dat 
diezelfde warmte en gastvrijheid ook uitgaat naar gasten 
op zondagochtend – blijf dat vooral doen! 
De eindevaluatie van mijn stage, met de docenten en 
pastoor Rudolf als stagebegeleider, heeft 
plaatsgevonden op 13 juni. Ik mag nu ook met trots 
vertellen dat de stage succesvol is afgerond. 
Nu ga ik nog een jaar terug de schoolbanken in en een scriptie schrijven. Ik 
hoop dan in de zomer van 2026 af te studeren – het einde is in-zicht. 

Hoewel mijn stage nu voorbij is, denk ik dat we 
vast nog wel eens tegenkomen. Dus heel graag: 
Tot ziens! 
 

Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Prediker 3,1 
 

 

Hartelijke groet, Maartje 
 

Oproep 
 

Open Monumentendagen 2025 
Op zaterdag 13 september (en zondag 14 september, maar dan doen wij niet 
mee) is het weer Open Monumentendag (OMD). Die zaterdag wordt ook het 
Groot Amateurfestival - kortweg GAF - gehouden. Voor beide evenementen 
stellen wij onze kerk, net als vorig jaar, open. 



 

Het landelijke thema van de OMD voor 2025 is: Erfgoed 
en Architectuur “Gebouwd om te blijven”. Het is een breed 
thema en de organisatie in Amersfoort heeft dit vertaalt 
naar een vijftal meer expliciete thema’s. 
 

Met de organisatie van het GAF hebben we afgesproken dat er maximaal 3 
korte (30 minuten) optredens zullen plaatsvinden. Ook zal er alleen 
akoestische muziek c.q. begeleiding zijn. 
 

Lijkt het u leuk een paar uurtjes als gastheer of gastvrouw onze kerk te 
vertegenwoordigen, noteer 13 september in uw agenda en meld u aan bij 
Wilma; persoonlijk of  verhuur@amersfoort.okkn.nl. 
Het gaat beslist niet om de hele dag maar zo’n twee tot vier uur tussen 10.00 
en 17.00 uur. Bij het maken van de roosters houden we zoveel mogelijk 

rekening met ieders voorkeuren. De inwendige mens wordt niet vergeten        . 

Rudolf en Wilma 
 

Nader toegelicht - De Synode 
 

De synode van de Oud-katholieke kerk, wie, wat, hoe, 
waarom en wanneer? 
Synodaliteit, dat is een belangrijk kenmerk van de Oud-
Katholieke Kerk. Het betekent dat meestal eens per jaar 
overlegd wordt in een synode waarbij de hele kerk 
vertegenwoordigd is. Maar wat is synodaliteit, wat is een 
synode, waarom is het belangrijk? Bert Maan (foto links) 
heeft er een boek over geschreven, was voorzitter van de 
synode, en weet er dus heel veel van. Ik heb hem vragen 
mogen stellen over het wie, wat, hoe en waarom van de 
synode. 

 

Waarom is er zoiets als een synode in de OKK? 
Er spelen tegenwoordig veel maatschappelijk verwante thema’s in de kerk, 
een breed draagvlak voor ontwikkelingen en maatregelen is belangrijk. En 
hoe zorg je ervoor dat hierin de stem van alle betrokkenen doorklinkt? De 
kerk zoekt denkend en tastend haar weg, is als het ware altijd onderweg, al 
meer dan honderd jaar onder andere door haar synodaliteit. Deze vorm van 
besturen geeft goede mogelijkheden om alle parochies en staties te 
betrekken bij deze tocht en helpen de juiste weg te vinden. 
 

Wanneer ontstond de synode? 
De Duitse en Zwitserse kerk zijn als eerste met deze vorm van besturen 
begonnen. Er werd voor het eerste gesproken over een synode rond 1896, 
maar het duurde tot 1920 dat er in Nederland een eerste synode werd 
gehouden. Sedertdien zijn er synodes in verschillende vormen en 
hoedanigheden geweest. Alle synodes hebben als gemeenschappelijk 
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kenmerk dat de gelovigen (tegenwoordig met de term “leken“ aangeduid) 
naast de geestelijken mee mochten praten over het bestuur van de kerk en 
ook met geloofsaangelegenheden. 
 

Wat is het doel van de synode? 
Het doel van de synode is om te proberen de gehele kerk te betrekken en 
mee te nemen in de gang van zaken in de kerk. Zo is het niet alleen een zaak 
van geestelijken waaronder de bisschop, maar van iedereen in de kerk. 
 

Waarover gaat het in de synodevergaderingen? 
Vaak gaat het in de vergaderingen eigenlijk om geld. De kerk wordt 
voornamelijk bekostigd door heffingen bij de parochies. Parochies zijn (bijna) 
zelfstandig en daarom moeten ze kunnen meepraten over de kerk, het beleid 
en de financiën. Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat de synode het recht 
heeft de begroting van de landelijke kerk goed te keuren. 
 

Op een ander punt heeft de synode beslissingsmacht: zij bepaalt zelf wat er 
op de agenda komt en wat niet. Daarmee kan de synode dus zelf bepalen 
waarover vergaderd zal worden. Dit is een belangrijke mogelijkheid om 
invloed te hebben op de gang van zaken in de kerk en hoe het in de toekomst 
zal gaan. 
 

Hoe gaat het in zijn werk? 
De kerk heeft een CB (collegiaal bestuur) waarvan de lekenleden worden 
gekozen door de synode in zijn geheel. In het CB zitten uit de beide 
bisdommen een bisschop, een geestelijke en een leek.  
De synode wordt voorbereid – in goed overleg met het CB - en geleid door 
het presidium, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en ten minste twee 
vice-voorzitters. De leden worden gekozen door de synode voor een periode 
van vier jaar. 
Voor het overige heeft de synode een adviserende stem. Geen 
beslisbevoegdheid dus. 
 

Wie zijn nu de leden van de Synode? 
1. De leden van het presidium 
2. De door de gemeentevergadering gekozen afgevaardigden van de 

parochies (de eerste synodalen). 
3. Een aantal geestelijken, de helft van het aantal parochies. 

 

De zwaarte van de uitgebrachte stemmen varieert van één tot vijf, afhankelijk 
van de grootte van de parochie. Het kerkbestuur van een parochie kan een 
tweede synodaal aanwijzen, die geen stemrecht maar wel spreekrecht heeft. 
Soms wordt hoofdelijk gestemd, maar als wel ongeveer duidelijk is wat het lot 
van een voorstel zal zijn, wordt in de praktijk bij hand opsteken besloten. 
 

De belangrijkste taken de Synode 
Besluitvorming tot stand brengen in de kerk, dit is meestal een heel proces. 
Een goed voorbeeld is de toelating van vrouwen tot het drievoudig ambt. (Dit 



 

zijn de ambten van bisschop, priester en diaken.) Dit proces duurde maar 
liefst tien jaar, maar het is dan ook een besluit dat voor een belangwekkende 
verandering heeft gezorgd. Ook vrouwen konden vanaf dat moment worden 
gewijd als priester. Dit begon met toelating van vrouwen tot het ambt van 
diaken, daarna volgde het instellen van studiecommissies. Vervolgens werd 
geadviseerd aan de bisschoppen over hoe zij dit konden inbrengen in de 
internationale bisschoppenconferentie. Dit hele proces was bepaald geen 
sinecure, maar dankzij de vasthoudendheid en grote tact van de betrokken 
synodeleden heeft het geleid tot het toelaten van vrouwen in de drie ambten. 
Een zeer bijzondere ontwikkeling in de geschiedenis van onze kerk. 
In de synode is de laatste jaren flink gediscussieerd over euthanasie en de 
inzegening van relaties anders dan die tussen man en vrouw. Deze 
discussies hebben geleid tot goede resultaten. 
Op dit moment gaat het in de synodes vaak om interne aangelegenheden: de 
vorm en positie van bestuur en synode en de steeds zorgelijke financiën.  
Verder wordt altijd in de synode het beleidsplan van het CB besproken. Het 
gaat dan vooral over de stand van zaken van actuele onderwerpen. 

Nu gaat het over de Groene Kerk en 
de opleidingen. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie 
die in een aantal stadia wordt 
besproken. Dit kan grote gevolgen 
hebben voor de beslisbevoegdheden 
van de synode en dus voor de 
toekomst van de kerk en wie de 
touwtjes in handen heeft. 

 

Veel dank aan Bert Maan voor al deze informatie. Ik kan niet anders dan 
concluderen dat het goed functioneren van de synode belangrijk is voor de 
OKK. Het zijn spannende tijden, dus laten we met ons allen proberen om 
goed mee te denken over onze kerk en onze bijdrage laten horen op de 
gemeentevergaderingen. 

Ankie 
 

Landelijke kerk 
 

Inspiratiedag 
Op zaterdag 6 september 2025 zal in 
Utrecht een Inspiratiedag gehouden 
worden. Deze Inspiratiedag maakt 
onderdeel uit van het lopende synodaal 
proces om te komen tot een bestuurlijk en organisatorisch lichtere kerk. 
Het Collegiaal bestuur nodigt vertegenwoordigers uit alle parochies graag uit 
om elkaar tijdens deze dag op een creatieve manier te inspireren op weg 
naar dat lichter kerk zijn. Hoe dit verder gaat volgt in een parochiemail. 
 



 

Seminariedag 
Op zaterdag 20 september zal het studiejaar 2025-2026 van het Oud-
Katholiek Seminarie officieel worden geopend. Deze Seminariedag is open 
voor alle geïnteresseerden en begint om 14.00 uur. Dit jaar vindt de opening 
plaats op een wel heel speciale locatie: het oude seminariegebouw aan de 
Muurhuizen in Amersfoort. 

Het Oud Katholiek Seminarie bestaat namelijk 300 jaar! 
Ter gelegenheid hiervan zal ook een nieuw boek in de 
Seminariereeks verschijnen, het wordt geschreven door Jan 
Hallebeek. Het is de bedoeling dat dit boek tijdens de 
Seminariedag gepresenteerd zal worden. 

 

Amersfoortse kerken 
 

 
 
 

In 2025 valt de Vredesweek in week 39: de start is 20 september en we sluiten 
af op 28 september. Het thema van de Vredesweek 2025 is ‘Niets doen is geen 
optie’. Meer hierover kun je lezen in het Vredesweekessay 
(paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2025-niets-doen-is-geen-optie/) 
dat dit jaar is geschreven door Sara Kinsbergen 
 

Houd onze website in de gaten voor meer informatie en het programma 
(amersfoort.oudkatholiek.nl/) 
 

Ingezonden stuk 
 

Zusters en broeders, 
 
Sinds kort vindt in de Utrechtse Gertrudiskathedraal (in de 
Jacobuskapel - foto rechts) op iedere 2e woensdag van de 
maand een bijzondere viering plaats. 
Van 11.00 uur tot 11.35 uur wordt bij toerbeurt door één van 
de beide pastoors een korte mis gehouden. Verschillende 
elementen in zo’n korte viering spraken mij aan, bijvoorbeeld  
dat de priester de gebeden uitspreekt bij het aandoen van zijn 
liturgische kleding, je beseft dan dat het niet zo maar iets is, 
maar iets wat er toe doet.  
U denkt misschien: kan iets wat ’s zondags doorgaans anderhalf uur duurt, 
doordeweeks worden teruggebracht tot een viering van een half uur?! Ja, dat 
kan! De viering deed mij goed: gesterkt voor het verdere van de week ging ik 
weer naar huis. Nieuwsgierig geworden? Kijkt dan eens op de website van 
‘Utrecht’ (https://utrecht.oudkatholiek.nl/) en weet: u bent welkom van harte 
welkom om eens zo’n korte viering mee te maken! 

Henk Jan 

https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2025-niets-doen-is-geen-optie/
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Naschrift vanuit de redactie: 
Ook in Amersfoort kan de mogelijkheid voor een Eucharistieviering door de 
week er zijn. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, kunt u dat doorgeven 
aan pastoor Rudolf. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de dinsdagochtend in de 
oneven weken - om 9.30 uur, met aansluitend koffie/thee). 
 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed (niet van 3 juli 
t/m 28 augustus) 
iedere zaterdag “Kerk Open” van 14.00 tot 16.00 uur 

juli  
do 3 19.30 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 6 10.00 Kerkgebouw Laatste kinderkerk voor de zomervakantie 

 Utrecht Summerschool I (t/m 11 juli) 

do 10 14.30 Joriszaal Seniorencafé 

vr 11 15.00 Doetinchem Bezinningsdagen (t/m 14 juli) 

zo 13  Utrecht Summerschool II (t/m 18 juli) 

za 19  Swalmen Landkamp t/m 26 juli (zie okjeugdkampen.nl) 

za 26  Swalmen 
ZAK(amp) t/m 2 augustus (zie 
okjeugdkampen.nl) 

augustus   

do 14 14.30 Joriszaal Seniorencafé 

vr 15 10.45 OLV-toren Mariavaart (door Waterlijn) 

zo 17 10.00 Kerkgebouw Ontslapen van de H. Maagd Maria 

zo 24 10.00 Kerkgebouw H. Bartolomeüs 

zo 31   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

september   

do 4 19.00 Kerkgebouw Avondgebed (eerste na de zomervakantie) 

  19.30 Joriszaal Belangstellendenkring 

vr 5 13.30 Joriszaal  Vergadering kerkbestuur 

za 6  Utrecht Inspiratiedag 

zo 7 10.00 Kerkgebouw Kinderkerk begint weer 

do 11 14.30 Joriszaal Seniorencafé 

za 13 10.00 Kerkgebouw Open Monumentendag en GAF 

zo 14 10.00 Kerkgebouw Verheffing van het H. Kruis 

 Joris op ’t Zand verschijnt 

za 20 14.00 Amersfoort Seminariedag 

 Start Vredesweek 

zo 21 11.30 Joriszaal Parochielunch 

di 23 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

zo 28 10.00 Kerkgebouw Laatste inlevermogelijkheid spullen voor de 
Voedselbank voor 3de kwartaal 

Voor meer actuele informatie kunt u terecht op de website van onze parochie 
(amersfoort.oudkatholiek.nl) of de landelijke site (oudkatholiek.nl) 



 

Mijn aarde mijn lied 
 
zoals het warme zonlicht zich aan jou 
heb jij aan ons mijn aarde je gehecht 
jouw grond die zich verheugt in onze stap 
jouw hart dat sneller klopt wanneer wij zingen 
 
jij schenkt ons overvloed deelt wel en wee 
blijft dag en nacht over ons waken 
biedt ons jouw kunst neuriet een melodie 
en jaagt de kwade geesten van de daken 
 
zo deed jij al toen wij geboren werden 
jij ving ons op zoals een vrouw haar kind 
want wie zijn wij uit leem en as gebouwd 
 
er ligt een diep geheim in jou verborgen 
juist bij de dood klinkt luider nog jouw lied 
van sterk verlangen naar een nieuwe morgen 
 
      Koos Geerds 
 
Overgenomen uit Weersomstuit en 80 andere klimaatgedichten, Uitgeverij Anderszins, De Waal/Ermelo, 2024  
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