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VOORWOORD 
 

Kiezen 
Kiezen, kiezen en nog eens kiezen. Woensdag 15 maart waren er 
verkiezingen voor de Provinciale Staten, gevolgd door verkiezingen voor de 
Eerste Kamer op 30 mei. Eén keer in de vier jaar kunnen we daarvoor naar 
het stemlokaal. Voor mij was ’t de tweede keer om aan de verkiezingen mijn 
bijdrage te kunnen leveren – niet alleen door ’t uitbrengen van mijn stem – 
maar door als voorzitter van één van de stembureaus in de Gemeente 
Amersfoort te functioneren. 
Er kan en er moet zoveel gekozen worden in een mensenleven: kiezen van 
een school, kiezen van een opleiding, een beroep, een woonplaats. Kiezen 
van een levenspartner – voor wie wil of voor de keuze komt te staan / 
sommigen maken (gewild of ongewild) die keuze nooit. 

In de oud-katholieke kerk van Oostenrijk koos men een 
nieuwe bisschop: priester Maria Kobin. Haar 
bisschopswijding gaat plaatsvinden op 24 juni in Wenen. 
Op dinsdag 13 juni kiest de oud-katholieke kerk van 
Polen één of misschien wel drie nieuwe bisschoppen (er 
zijn drie bisdommen – waarvan twee al jaren vacant zijn 
gebleven). Het is reuze spannend voor onze oud-
katholieke zusterkerk, deze verkiezingen én de tijd 
daarna met de nieuwe bisschop(pen).* 

Ook rondom Jezus is er dat spanningsveld van kiezen. Aanvankelijk trekt zijn 
optreden veel publiek. Johannes meldt echter dat gaandeweg de aanhang 
afbrokkelt naarmate door dringt wat de consequenties zijn van 'Jezus volgen'.  
Het betekent veel meer dan geloven dat er wel ‘iets’ is als het gaat om God. 
Het gaat om veel meer: optrekken met Jezus, proberen te leven in zijn Geest, 
dat is geen vrijblijvende keuze. Er is geen enkele garantie van een makkelijk 
succes. Proberen te leven in de geest van Jezus, betekent durven kiezen voor 
een bestaan van geven. 
Vaak hoor je dat je alles uit het leven moet halen wat er in zit, maar wat blijft er 
dan nog van het leven zelf over? Het is een keuze tussen halen en brengen. 
Tussen alleen maar van alles van het leven eisen en verwachten en je daarop 
richten aan de ene kant of zelf ook iets willen bijdrage en investeren aan de 
andere kant. Het draait dan om de vraag of we iets van ons bestaan willen 
geven aan het leven. Laat duidelijk zijn dat ik niet bedoel dat we nooit eens 
iets voor ons zelf mogen kiezen, zelfs niet als het misschien luxe of niet 
noodzakelijk is. 
Maar als we dan een keuze hebben gemaakt, zijn we er dan? Hoef ik maar 
één keer goed te kiezen? Was het maar zo makkelijk. De verhalen in de bijbel 
laten mij zien dat kiezen een werkwoord is. Steeds weer wijkt ook het volk af 
van het ideaal. En zo vergaat het mij ook. 

 
* Ondertussen zijn er 4 bisschoppen gekozen, zie blz. 16 
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Steeds weer is het opnieuw kiezen, opnieuw me weer richten op Gods 
bedoeling. Steeds weer is het hard werken om de gemaakte keuze voor ogen 
te houden. Ook daar waar het gaat om keuze voor een school, een opleiding, 
een hobby, een inzet voor medemensen, alleen of via een organisatie, een 
keuze om bij de kerk te horen en te blijven. 
En ook dat is geen vrijblijvende keuze die alleen kan bestaan uit het 
ingeschreven zijn in de administratie van onze kerk. Het betekent ook met 
enige regelmaat ‘opgaan naar het altaar Gods – die onze ziel met vreugd 
vervult’, naar de kerk dus: ons prachtige gebouw wat er dit jaar 95 staat op ‘t 
Zand. Mooi van de buitenkant, maar nog veel mooier van de binnenkant en 
helemaal stralend als het goed gevuld is met mensen die samenkomen om 
God de eer te brengen, om samen te komen in de Naam van de Heer Jezus, 
die ons roept en bijeenhoudt tot zijn gemeente. Die ons uitdaagt om zijn 
woorden handen en voeten te geven! 

Keuzes worden er ook gemaakt voor ’t Collegiaal Bestuur 
van onze kerk, in het verder werken aan ’t beleidsplan voor 
onze kerk voor de komende járen. Ook de Synode spreekt 
daarover en zal ook moeten kiezen. Alles laten zoals ’t altijd 
gegaan is – ook dát is een keuze – is niet meer mogelijk. 

Keuzes maken over wat we wél als kerk willen doen én wat we als kerk níet 
(meer) doen. U begrijpt dat dát een heel proces is. Ook als 
gemeentevergadering hebben daar mee te maken. 
Een aansporing dus voor u! Gelukkig hoeft niemand het alleen te doen. Ook 
uw pastoor niet. Om mij heen en om ons heen zijn mensen die ook die keuze 
gemaakt hebben en samen hou je elkaar in het goede spoor. 
Ik wens ons allen een gezegende voorzetting van de Pinkstertijd! ☺  

Pastoor Rudolf 
 

Parochianen en gastleden 
 

Nieuwe gezichten tijdens de kerkdiensten zijn altijd fijn én nu ook bij ’t 
koffiedrinken. Goed dat wij een uitnodigende gemeenschap willen én blijken te 
zijn. Dikwijls is er ook contact met de pastoor. 
Omdat we in de afgelopen periode ook weer Open Kerk kunnen konden 
houden op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur bezoeken veel mensen ons 
kerkgebouw, waarvan sommigen aangeven ook een keer op zondag naar de 
viering te willen komen. Dat is mooi. We zien hen uiteraard graag met ons 
meevieren én voor de ontmoeting na de kerkdienst. Het nog steeds houden 
van Open Kerk is door de inzet van een aantal vrijwilligers. Dank voor hun 
inzet. Er kunnen nog meer vrijwilligers bij. 

Pastoor Rudolf 
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Van het kerkbestuur 
 

Gemeentevergadering 
De vergadering moet bij het ter perse gaan van dit nummer nog plaats vinden, 
in het volgende nummer zal er een kort verslag verschijnen. 
 

Nieuwe leden gezocht 
In de samenstelling van ’t kerkbestuur gaan in de komende maanden een 
aantal wisselingen plaatsvinden. De enige persoon die op zijn post blijft is de 
pastoor. 
Zoals u inmiddels weet heeft onze penningmeester, Marta Schouten, 
aangegeven een tweede termijn van vier jaar als kerkmeester én 
penningmeester niet te ambiëren. 
De tweede termijn van vier jaar van kerkmeester Dick Noordzij eindigt dit 
najaar. Hij heeft aangegeven dat dit inhoudt dat hij stopt als kerkmeester. 
Omdat onze secretaris, Wilma van Oevelen – vanwege het uitblijven van 
parochianen die bereid zijn om kerkmeester te worden én om de functie van 
penningmeester te gaan bekleden – heeft aangeboden om haar functie van 
secretaris te verruilen voor die van penningmeester (waar we héél blij mee 
zijn) wordt hierdoor dus de functie van secretaris in het kerkbestuur vacant. 
Kortom: wij zoeken nog steeds minstens twee parochianen die de functie van 
kerkmeester op zich willen nemen. Hebt hiervoor interesse – ik kan mij niet 
voorstellen dat er niemand is die dát heeft – en wilt u hierover met mij – ik ben 
de voorzitter van ’t bestuur – eens doorpraten, of het iets voor zou zijn, dan 
ben ik daartoe van harte bereid. U wilt mij dan vast wel een mailtje of appje 
sturen. Bij voorbaat dank! En mocht ik iemand zelf benaderen, dan hoeft u niet 
te schrikken. Kerk-zijn doen we samen, ook het besturen van onze parochie. 
En het moment van afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden wordt 
nog nader bekend gemaakt. 

Pastoor Rudolf 
 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen: 

• 16 juli Kenyakinderen 

• 23 juli Terre des Hommes 

• 30 juli Straatpastoraat 

• 6 augustus Stichting Timon 

• 20 augustus Opleiding OKKN 

• 27 augustus Kinderen van de Voedselbank 

• 3 september Unicef 

• 17 september Voedselbank 
Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de 
eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, 
kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.). 
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Pastoraat 
 

In de afgelopen periode vond ook weer bezoekwerk plaats vanuit de 
‘Werkgroep Pastoraat”, die ook contact met parochianen onderhoudt via de 
telefoon. Op deze manier worden contacten in de parochie warm gehouden. 
Ook bezocht ik als pastoor een aantal parochianen, die daartoe hadden 
verzocht of van wie ik het vermoedde dat een bezoek op prijs gesteld zou 
worden. Wilt u ook bezocht worden: bel of mail. Ik merk dat vragen om 
huisbezoek niet direct boven aan ’t lijstje staat. Het gebeurt wel, maar ik heb 
nog best wat ruimte in mijn agenda om ook bij ú op huisbezoek te komen. 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Hoera, onze berichten over de 
voedselbank worden gelezen! 
Via enveloppen hebben we namelijk 
26.800 DE waardepunten ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! En wat fijn dat een groot deel van de 
ingeleverde punten al geteld waren, dat bespaarde mij weer tijd. Via de 
voedselbank Amsterdam Zuidoost zullen ze bij Douwe Egberts worden 
ingewisseld voor pakken koffie en/of thee. 
In het eerste kwartaal 2023 hebben we ongeveer drie dozen aan 
boodschappen ingezameld en deze in de week voor Pasen ingeleverd bij de 
voedselbank. Daar werden zij onder grote dank in ontvangst genomen. 
Ook de voedselbank merkt dat de “spoeling” dunner wordt en zij zijn daarom 
erg blij met wat er wordt ingeleverd aan boodschappen, etc. Wij blijven dus 
een beroep op u doen om door te gaan met het fysiek inleveren van 
boodschappen - achterin de kerk naast de vitrinekast. Het overmaken van een 
gift, via onze kerk of rechtstreeks aan de voedselbank, wordt ook zeer 
gewaardeerd. 
Laten wij als parochie van Amersfoort ons beste beentje blijven voor zetten en 
doorgaan met het vullen van de dozen voor de voedselbank. 
Hartelijk dank voor uw inzet, 

Martine en Hans 
 

Doppen sparen voor hulphonden 
Het sparen van doppen voor de hulphonden is en blijft belangrijk. Zeker nu 
voortaan steeds meer flessen met dop moeten worden ingeleverd - vanwege 
de milieueffecten - is het belangrijk dat u zoveel mogelijk de doppen, die niet 
ingeleverd moeten worden, zorgvuldig bewaart. 



Joris op ’t Zand 202303 7 

Iedere dop die u bewaart, is er weer één voor de inzameling. Een redactielid 
zal in deze editie van ons parochieblad een en ander over hulphonden 
schrijven†. Ik houd het dus kort, maar reken wel weer op uw medewerking. 

Hans 

Start Huiskring in het najaar? 
 

In de jaren voor corona heb ik in veel huiskringen gezeten en heb er een 
aantal geleid. Door corona moesten ook deze activiteiten stoppen. Gelukkig is 
deze periode achter de rug en ik wil graag weer starten met een huiskring in 
het najaar. Mijn idee is om dit maandelijks op zondagavond te gaan doen, 
maar dit stem ik graag af met degene die willen meedoen. 

In de huiskring wil ik graag het boek “tekens van 
vertrouwen” van Rowan Williams gaan bespreken. Rowan 
Williams was aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk. De 
uitgave van het boek is in Nederland in nauwe 
samenwerking met de OKK ontstaan. Dit boek is een 
inleiding in het christelijk geloof. Williams heeft een serie 
van zes lezingen gegeven met als centrale thema de 
oude christelijke geloofsbelijdenissen, de Apostolische 
geloofsbelijdenis en die van Nicea-Constantinopel. De 
laatste is in het jaar 325 tot stand gekomen en in 2025 
wordt hier uitgebreid door de kerken bij stil gestaan. 

Williams gaat in dit boek op zoek naar de zin en de waarde van het geloof in 
God in deze tijd. Hij wil mensen inspireren tot een gelovige overgave, een zich 
toevertrouwen aan God. Dat is veel meer dan het beamen van een aantal 
geloofswaarheden. Persoonlijk getuigt hij “Wij zijn onderwerp van een eeuwig 
betrouwbare en onveranderlijke liefde” en hij geeft aanzetten hoe wij kunnen 
leven in het licht van deze overtuiging. De titels van de 6 hoofdstukken zijn: 
Wie kunnen we vertrouwen?; Het waagstuk van de liefde; Een mens voor alle 
seizoenen; De winst van vrede; Gods gezelschap en Liefde, hier en nu. 
Wie een lezing van Williams heeft meegemaakt of een boek gelezen weet dat 
hij verrassende inzichten heeft over een onderwerp waarvan je denkt dat hier 
alles wel over gezegd is. Ook is zijn theologie vooral praktisch en bij de tijd. 
Ben benieuwd hoe hij de oude belijdenis vertaald naar het leven van nu. 
Ben je ook benieuwd en wil je graag meedoen met deze huiskring geef je dan 
op via onze secretaris. 

André (secretaris@amersfoort.okkn.nl) 
 

Open Monumentendag 2023: Levend erfgoed 
 

Op zaterdag 9 september is het weer Open 
Monumentendag en wordt het Groot Amateurfestival 
gehouden. Voor beide evenementen stellen wij onze 
kerk, net als vorig jaar, open.  

 
† Niet opgenomen in deze versie 
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Het thema van de OMD wordt als volgt toegelicht: “Dit jaar is 
het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten 
en dat vieren we door het thema ‘Levend erfgoed’ te koppelen 
aan Open Monumentendag.” 
Zonder vrijwilligers is het niet goed mogelijk gastvrijheid te 
bieden aan de vele belangstellenden die op zo’n dag onze kerk 
bezoeken. 

Lijkt het u leuk een paar uurtjes als gastheer of gastvrouw onze kerk te 
vertegenwoordigen noteer 9 september dan in uw agenda en meldt u aan bij 
Wilma; 
persoonlijk of  secretaris@amersfoort.okkn.nl. 
 

Uit ervaring weten we dat het altijd een geweldige dag is met veel 
geïnteresseerden. Het gaat beslist niet om de hele dag maar zo’n twee tot vier 
uur tussen 10.30 en 17.00 uur. Bij het maken van het rooster houden we 
zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeuren. De inwendige mens wordt 

niet vergeten     

Rudolf en Wilma 
 

Wat anders… 
Tijdens de Nacht van de Literatuur op zaterdag 18 maart 
trad Raoul de Jong, de schrijver van het 
Boekenweekessay Boto Banja, twee maal in onze kerk 
op. Hij werd geïnterviewd door Marjolein Visser.  

 

SCHOON!!! 
 

De Joriszaal, onze ontmoetingsplek voor het achtste 
sacrament; het kopje koffie of thee waarbij wij elkaar 
ontmoeten na de viering, hoe belangrijk is dat wel niet. 
Deze Joriszaal heeft mooie kamerbrede vloerbedekking, 
maar in de afgelopen jaren heeft de vloer het een en 
ander over zich heen gekregen. Een kopje koffie dat 
omvalt, een wijntje dat wat knoeide, een peuter die zijn 
pakje sap ondersteboven houdt tijdens het rondrennen… 
Twee engelen van mannen hebben in de laatste week van 
mei de Joriszaal ontruimd en de vloerbedekking gekuist. 
Een hele flinke klus waar ze twee dagen hun handen vol 
aan hadden en nadien nog wat gevoeligheid in hun rug. 
Want het was een vlekkenboel geworden…het was hard 
nodig. En nu lijkt het wel alsof we NIEUWE 
vloerbedekking hebben gekregen. Deze twee mogen trots 
zijn op het resultaat dat ze hebben bereikt. 

Heeeeeel veel dank Henk Jan en Henk! 
Ankie 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie
mailto:secretaris@amersfoort.okkn.nl
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Grote schoonmaak 
Op de zaterdag voor Palmzondag 

(lijkt een traditie te gaan worden     ) 

kwamen er weer een behoorlijk 
aantal parochianen naar de kerk om 
de grote klussen aan te pakken. 
Deze keer ging onze pastoor de 
hoogte in en werd de duif boven de 
Godslamp van een dikke stoflaag ontdaan. 
De kerkbanken werden in de was gezet; 
ramen (en raampjes) werden gelapt; alle 
stoelen en tafels in de Joriszaal werden 
grondig gesopt en last but not least werd de 
entree grondig aangepakt. Op de foto’s is het 
nodige te zien.  

 
 

                      Allemaal heel veel dank 
                           voor jullie bijdrage! We kunnen er weer 
                    even tegen (tegen Advent komt de 
                          volgende poetsdag).  
 
 
 

 
Een klein team tempelreinigers houdt het reguliere schoonmaken bij en dat 
gebeurt 1x per 2 weken. Aangezien Jaap heeft aangegeven te gaan stoppen 
(dankjewel voor jouw inzet), zouden wij (Henk Jan, Meine, Henk en Wilma) het 
erg fijn vinden als er nog één of twee tempelreinigers bij zouden komen. Per 
keer ben je zo’n 3 uur bezig en dat dan 1x per 2 maanden. Het tijdstip kun 
jezelf bepalen. 
Mocht je interesse hebben loop dan even naar Henk of Wilma. 

De tempelreinigers 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 2 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 8 
Eucharistieviering 

2 Koningen 4, 8-16a  Romeinen 6, 3-11  Matteüs 10, 34-42  

Zo 9 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 9 
Schriftlezing & Gebed 

Zacharia 9, 9-12  Romeinen 6, 16-23  Matteüs 11, 25-30  

Zo 16 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 10 
Eucharistieviering 

Jesaja 55, 6-13  
Romeinen 7,21 – 
8,6  

Matteüs 13, 1-9 
(10-17) 18-23  

Zo 23 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 11 
Eucharistieviering 

Wijsheid 12, 13-19  Romeinen 8, 18-25  
Matteüs 13, 24-30 
en 36-43  

Zo 30 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 12 
Eucharistieviering 

1 Koningen 3, 5-12  Romeinen 8, 26-30  
Matteüs 13, 31-35 
en 44-49  

Zo 6 augustus; 10.00 uur 
Gedaanteverandering van 
de Heer 
Eucharistieviering 

Exodus 34, 29-35  2 Petrus 1, 13-21  Lucas 9, 28-36  

Zo 13 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 14 
Schriftlezing & Gebed 

Jona 2, 1-11  Romeinen 9, 1-5  Matteüs 14, 22-33  

Zo 20 augustus; 10.00 uur 
Ontslapen van de H. 
Maagd Maria 
Eucharistieviering 

Jesaja 61,10 – 62,4  
1 Korintiërs 15, 20-
26  

Lucas 1, 46-55  

Zo 27 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 16 
Eucharistieviering 

Jesaja 51, 1-6  
Romeinen 11, 25-
36  

Matteüs 16, 21-27  

Zo 3 september; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 17 
Eucharistieviering 

Jeremia 7, 23-28  Romeinen 12, 1-8  Matteüs 17, 14-2  

Zo 10 september; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 18 
Schriftlezing & Gebed 

Ezechiël 33, 7-11 
 

Romeinen 12, 9-21 
 

Matteüs 18, 15-20 
 

Zo 17 september; 10.00 uur 
Verheffing van het H. Kruis 
Eucharistieviering 

Numeri 21, 4-9 
 

Filippenzen 2, 5-11 
 

Johannes 3, 13-17 
 

 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium  
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
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Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

Avondgebed 
Elke donderdag was er in de maanden september t/m 
juni het oecumenisch avondgebed in onze kerk. 
Aanvang 19.00 uur en we zijn klaar om 19.30 uur. 
Een half uur van gebed, zang, meditatie, stilte en 
muziek, orgel, piano en CD. Nog nooit geweest? 
Van harte welkom! Al héél vaak geweest: dank voor ’t 
meebidden. In de maanden juli en augustus is er geen 
avondgebed. De eerste keer zal weer zijn op 
donderdag 7 september. 

Pastoor Rudolf 
 

Vrouwevaert 
Ook dit jaar was er op de zaterdag na Hemelvaart – 20 mei 2023 - de 
Vrouwevaert in Amersfoort. Een gebedsdienst in onze kerk, de bidtocht door 
de stad, langs de plek waar ’t beeldje uit ’t ijs gehaald is en doorgaande naar 
de OLV Toren in het hart van de stad. 

Vervolgens een gebedsdienst in 
de Franciscus Xaverius kerk 
mét een afsluitende krentenbol 
met koffie/thee. Die viering 
begint altijd al héél vroeg, nl. 
om 7.30 uur. Maar wát een 
belevenis om zó vroeg in de 
kerk te zijn. Nog nooit 
meegemaakt? 

Gewoon een keer doen – er waren ook een paar deelnemers die er net zo 
over dachten. 
Niet alleen op de genoemde zaterdag was er aandacht voor de Vrouwevaert, 
ook op vrijdagavond 19 mei, met een speciale wandeling door de stad olv één 
van de stadsgidsen, Inge Vos. Met uiteraard een afsluitend bezoek aan onze 
kerk én aan ’t Mariabeeld in de schrijn in onze kerk. Tevens voer de Waterlijn 
in de maand mei drie keer een speciale ‘Mariavaart’ op drie zaterdagen, mét 
uiteraard ook afsluitend een bezoek aan onze kerk én aan Maria. 
Alle keren was ook de pastoor aanwezig om de gasten te ontvangen en hen te 
vertellen over Maria in ons kerkgebouw én over hoe wij als oud-katholieke 
parochie hier onze vorm geven aan kerk-zijn in deze tijd. 

Pastoor Rudolf 
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Wake voor Vluchtelingen 
Voor de tweede keer werd van zaterdag 17 juni 12.00 uur tot en met zondag 
18 juni 12.00 uur in de Johanneskerk deze wake gehouden. Hieraan werkten 
o.a. de Sint Ansfriduskerk, de Amersfoorts Zwaan, de Oecumenische 
Basisgroep de Keerkring, onze kerk, Amnesty International en uiteraard de 
Johanneskerk zelf mee. Zij hebben zich laten inspireren door de Bethelkerk in 
Den Haag waar in 2018 een Armeens gezin onderdak werd geboden. 

Tijdens de wake kwamen ook kinderen uit 
het AZC aan de Barchman Wuytierslaan 
langs. Alke Liebich zei hierover “Ik vind het 
belangrijk die mensen te ontmoeten, te 
luisteren naar hun verhalen. Op deze 
manier willen wij gedurende 24 uur de 
aandacht op hen vestigen, op hun namen, 
op hun levens en verlangens. Al realiseer ik 
me wel dat wij hier dit weekeinde de 
oplossing niet gaan vinden.” 

Bron: AD - Regio van 19 juni 
 

Momentum 
Tussen 1 mei en 1 oktober is de St. Joriskerk in principe elke zondagmiddag 
gratis toegankelijk van 14.30-17.00 uur. Om 15.00 uur en om 16.00 uur is 
er een Momentum van 15 minuten, van livemuziek, lezing van enkele 
Bijbelteksten en stilte. 
Zie voor meer informatie: https://www.geloven033.nl/momentum-2/ 
 

Van de landelijke kerk 
 

VIER BISSCHOPPEN OP ÉÉN DAG 
De synode van de Pools-Katholieke Kerk (de oud-katholieke kerk in Polen) 
koos op 13 juni jl. in Konstancin bij Warschau drie nieuwe bisschoppen voor 
de drie zetels van deze kerk en een wijbisschop voor Warschau. 
Met de verkiezing van Andrzej Gontarek (de nieuwe voorzitter, bisschop van 
Warschau) en Stanislaw Bosy (Wroclaw), Antoni Norman (Krakau) en Henryk 
Dabrowsky (hulpbisschop) is een impasse van 25 jaar doorbroken. In 1998 
lukte het voor eerst niet in de elke 5 jaar plaatsvindende nationale synode om 
nieuwe bisschoppen te kiezen. Na het overlijden van bisschop Wiktor 
Wysoczanski kón het niet anders meer. En het is gelukt! 
Een unaniem besluit 
De Synodale Raad kwam met een goed plan dat na heftige discussie 
onverwacht unaniem werd aangenomen. Een wonder en een historische dag 
in het leven van onze kerkfamilie. Vanuit de Unie van Utrecht mochten Bernd 
Wallet en Marta Schouten-Kropielnicka er een optimistische impuls aan 
geven: kijk vooruit, kijk naar waar je jongeren om vragen, durf een nieuw begin 
te maken als lokale kerken rondom verkozen bisschoppen! 

https://www.geloven033.nl/momentum-2/
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Tijd voor nieuwe openheid 
De verdere kerkopbouw zal zeker 
spannend zijn, en op de synode klonk 
een krachtig pleidooi beter naar 
elkaar te luisteren vooral ook naar 
vrouwen in de kerk, maar door het 
waaien van de Geest is er vandaag 
nieuwe openheid gekomen. Op 30 
juni stelt de Synodale Raad de 
wijdingsdatum vast. 

Door Bernd Wallet 
 

 

Verdieping 
 

Om de menswording 
Wat betekent het om een mens te zijn? En wat kan de christelijke traditie daar 
aan bijdragen in een seculiere maatschappij? In het boek “Om de 
menswording” van Joris Vercammen spelen deze vragen een centrale rol. Hij 
benadrukt ook dat zulke vragen het beste in dialoog verkend kunnen worden. 
Dit gaat gebeuren op donderdag 13 juli tijdens een avondsymposium met 
experts uit wetenschap, cultuur en theologie. 

 
De sprekers zijn Prof. Dr. Beatrice de Graaf; Pauline Weseman, MA; 
Dr. Mattijs Ploeger en Dr. Joris Vercammen. 
Locatie: “In de Driehoek”, Willemsplantsoen1C, Utrecht 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang is gratis, aanmelding tot 7 juli bij Rieneke Brand 
(rieneke.brand@okkn.nl) wordt op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rieneke.brand@okkn.nl
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Het boek is te verkrijgen via https://webshop.oudkatholiek.nl/ , 
van de Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal en kost 
€24,50 (incl. verzendkosten) 
 
 
 
 
 
 

 

Achtergrondinformatie 
 

Oud Katholieke Vrouwen in Beweging, een geschiedenis van 
vrouwenbond van de OKK in cijfers. 
1927 De historie van de oud katholieke vrouwenbond begint in Rotterdam in 

1927, de Bond van Oud-katholieke Vrouwenverenigingen in Nederland 
werd opgericht. De voornaamste doelstelling van de Bond was: het 
vormen van een band tussen Nederlandse Oud Katholieke 
Vrouwenverenigingen en het steunen van de belangen van de Oud -
Katholieke Kerk van Nederland.  

1948 De Bond werkt mee aan de organisatie van de Wereldgebedsdag en 
De Bond gaat later participeren in het Oecumenisch Vrouwencontact 
(OVC). Dit overleg is in 2002 opgeheven. 

1949 Het maandblad “Ons Contact” verschijnt  in 1949. Nu al 56 jaar, het is 
nu een kwartaalblad geworden.  

1952 Er waren in 1952 35 vrouwenverenigingen bij de Bond aangesloten met 
ca 650 leden.  

1953 De Bond verandert door een statuutwijziging haar naam in Bond van 
Oud Katholieke Vrouwen, waardoor ook individuele leden kunnen 
toetreden. 

1977 nog 22 verenigingen zijn aangesloten met 425 leden. Want er zijn 
aanzienlijk minder vrouwenverenigingen bij de verschillende parochies. 

Eind vijftiger en zestiger jaren van de twintigste eeuw is het 
besef gegroeid binnen de verenigingen dat de 
verantwoordelijkheid van vrouwen verder reikt dan zorgfuncties 
thuis. Naast gezelligheid en ontmoeting waren vrouwen 
inzetbaar voor het verrichten van bepaalde diensten voor de 
kerk. Denk aan zilverpoetsen, bloemen verzorgen, de kerk 
schoonhouden, het verzorgen van paramenten en kerklinnen, 
het bezoeken van zieken en bejaarden. Een wel een erg 
traditioneel beeld van vrouwen als zorgend en dienstbaar.  

Vanaf de jaren zeventig richtten de activiteiten van de Bond zich steeds meer 
op de verhouding vrouw en kerk en  vrouw en maatschappij. De invloed van 
de Bond reikte veel verder. De vrouwen zetten zich bijvoorbeeld met veel 
vasthoudendheid in voor de toelating van de vrouw in het drievoudig ambt.  

https://webshop.oudkatholiek.nl/
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1979 De werkgroep Vrouwen Oriënteren zich op de Kerk (V.O.K.) wordt 
opgericht. Doel was het bevorderen dat vrouwen zouden gaan 
deelnemen aan het kerkelijk beleid in verschillende functies en op alle 
niveaus. De V.O.K. bracht een bewustwordingsproces m.b.t. 
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen op gang. Opgang naar 
vrouwen in het ambt! 

1983 gewijzigde statuten De Bond voegde een derde doelstelling " het 
bevorderen van persoonlijke verantwoordelijkheid en diepere 
bewustwording op kerkelijk en sociaal gebied" toe. De vrouwen groeien 
in zelfbewustzijn en zelfstandigheid. 

1987 De toenmalige bondsvoorzitter richt  een oecumenische groep Vrouw 
en Geloof op. . 

1997 Er vindt opnieuw een statuten wijziging plaats: de Bond kent nu alleen 
nog individuele leden.. 

1999 De inzet van de Bond voor de toelating van vrouwen tot het drievoudig 
ambt had een lange adem nodig, maar met de wijding van de eerste 
vrouwelijke priester, Grete Verhey in 1999 is dit zeer bijzondere doel 
bereikt! 

2014 De Bond wordt opgeheven en heet voortaan de stichting Oud 
Katholieke Vrouwen in Beweging. De leden zijn nu donateurs. 

2018 De Amersfoortse vrouwenvereniging Clara viert haar 100 jarig bestaan. 
2020 Wij hebben in Amersfoort geen actieve vrouwenvereniging meer, 

‘Clara’ gaat (voorlopig?) slapen. 
De vrouwen van de OKViB ontmoeten elkaar door 
het jaar heen bij diverse gelegenheden. Daarbij is 
er aandacht voor uitbreiding van kennis en 
discussies over actuele thema’s. Er is een 
jaaractie, waarbij voor een gekozen goed doel drie 
achtereenvolgende jaren geld wordt gespaard. 
Er zijn bijzondere ontmoetingsdagen in Steyl waar de leden enkele dagen in 
het klooster van de missiezusters elkaar ontmoeten rond een thema en er zijn 
zogenaamde NOVA-dagen waarin twee keer per jaar een dag met een 
kerkelijke en/of culturele activiteit wordt georganiseerd afwisselend bij de 
verschillende parochies in het land. Er wordt contact onderhouden met de 
vrouwenorganisaties van buitenlandse zusterkerken, met de landelijke 
oecumenische vrouwensynode en er zijn contacten met andere verenigingen 
binnen de Oud Katholieke kerk van Nederland. Zo is de ontwikkeling gegaan, 
van een overkoepelende Bond van verschillende vrouwenverenigingen naar 
de veel kleinere stichting OKViB (Oud Katholieke Vrouwen in Beweging), nu 
zijn er nog 80 “leden”/ donateurs maar ze is nog alive and kicking! 
Voor meer informatie kijk op de website (okvib.oudkatholiek.nl) of de 
facebookpagina. Wilt u de OKViB steunen? Wordt dan donateur en meldt u 
aan bij de secrectaris Margot Kersaan via secretaris@okvib.okkn.nl. 

Bewerkt door Ankie Ligteringen 
Bron: 'De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, leer en leven door Prof. Dr. Angela Berlis 

mailto:secretaris@okvib.okkn.nl
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Meerdaagse activiteiten 
 

VRIJHEID – BLIJHEID? 
Vrouwenontmoetingsdagen in Steyl 
Van 5 tot en met 8 oktober gaat een groep van 25 Oud Katholieke vrouwen 
naar Steyl, een lang weekend georganiseerd door  de werkgroep OKKN 
vrouwenontmoetingsdagen. Het thema is  “vrijheid – blijheid?”.  

Tijdens deze dagen gaat het om aandacht voor elkaar, 
luisteren naar elkaar en tijd met elkaar. 
De kosten zijn €215,00 voor een kamer met douche en 
toilet op de gang en €245,00 voor een kamer met eigen 
douche en toilet op de kamer. We verblijven bij de 
missiezusters in het Heilig Hart klooster.  
Het bedrag is inclusief een excursie, alle maaltijden, 
koffie en thee en de drankjes in de avond. Uw 
financiële situatie mag geen bezwaar zijn. Informatie te 
krijgen bij Els van Nieuwmegen, 06 37231869. 
Inschrijven vanaf 1 juni 2023 bij Els, email; 
e.vannieuwmegen@live.nl 
De inschrijfkosten bedragen €25,00. 

 

Concerten en meer 
 

Orgelconcerten 
In de Joriskerk begint op woensdag 5 juli de Zomerserie 
met het Openingsconcert door Rien Donkersloot. 
Vervolgens vindt er tot en met 6 september iedere 
woensdagavond om 20.00 uur een concert plaats. De 
organisten zijn achtereenvolgens: Jan Hage, Sietze de 
Vries, Rien Donkersloot (Bach), Peter Eilander, Jochem 
Schuurman, Evan Bogerd, Dorien Schouten, Adriaan Hoek 
en Rien Donkersloot (Slotconcert - verzoekprogramma). 
Entree 10 euro incl. koffie, tot 18 jaar gratis. 
Meer informatie: ccjk.nl/concerten 

 

Mariavaarten bij de waterlijn 
Op dinsdag 15 augustus wordt een speciale Mariavaart 
gevaren door de Amersfoortse Waterlijn. De gids vertelt 
over waar in de middeleeuwen de kloosters lagen en welke 
functie ze hadden, en over het mirakel van Amersfoort in 
1444 en de vele mirakels die daarop volgden en aart langs 
de Mariaplaquette in de tweede stadsmuur. 
De tocht eindigt bij onze kerk waar de restanten van het 
Mariabeeldje en het mirakelboek worden bewonderd door 
de gasten. 

mailto:e.vannieuwmegen@live.nl
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Na afloop is er voor hen koffie of thee. Het vertrekpunt is bij de Onze Lieve 
Vrouwetoren om 10.45 uur en de kosten bedragen €12,50 per persoon. 
Kaarten verkrijgbaar in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort of 
online 
 

Evensong 
Zondag 17 september is er weer (na de 
zomervakantie) een Evensong in de Joriskerk. 
Deze keer met medewerking van Vocaal Ensemble 
Voxtet onder leiding van Lydia Liefting. 
Aanvang 15.30 uur, gratis entree, collecte na afloop. 
 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere zondag om 15.00 en 16.00 uur Momentum in Joriskerk 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 

juli  

zo 2 10.00 Utrecht Summerschool I t/m 7 juli 

wo 5 20.00 Joriskerk Openingsconcert  

do 6  Terkaple Zeilkamp t/m 10 juli 

zo 9 10.00 Utrecht Summerschool II t/m 14 juli 

wo 12 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

do 13 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

  19.30 Utrecht “Om de menswording” 

vr 14 12.30 Doetinchem Inkeerdagen t/m 17 juli 

wo 19 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

za 22  Mook Landkamp t/m 29 juli 

wo 26 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

za 29  Mook ZAK t/m 5 augustus 

augustus 

wo 2 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

wo 9 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

do 10 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

di 15 10.45 OLV-toren Mariavaart 

wo 16 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

wo 23 20.00 Joriskerk Orgelconcert 

zo 27   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

wo 30 10.00 Joriszaal/digitaal Redactievergadering Joris op ‘t Zand 

  20.00 Joriskerk Orgelconcert 

september 

wo 6   Digitale versie Joris op ’t Zand komt uit 

do 7 19.00 Kerkgebouw Oecumenisch Avondgebed 

zo 10  Jorishal Papieren exemplaren Joris op ‘t Zand 

do 14 14.00 Joriszaal Seniorencafé 
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En in die nacht vingen zij niets… 
 
Toen zij, als hongerenden naar de spijze, 
wachtten naar de opstanding van de Heer, 
trokken zij naar het Galilese meer, 
dat Hij hun weer als vroeger zou verrijzen. 
 
En Petrus zei: laat ons de zeilen hijsen! 
En ’s nachts staken zij af. Maar keer op keer 
zonk tevergeefs hun net in ’t donker neer, 
totdat het lege morgenlicht ging rijzen. 
 
Toen verscheen Jezus voor hen op de oever 
en heeft de plek gewezen waar zij vingen, 
en plots sleepte het net zwaar door het diep. 
 
En Petrus hief het hoofd, staande te loever, 
alsof een haan de dag kwam open zingen, 
en hij herkende weer dat Hij hem riep. 
 
  Muus Jacobse (1909-1972) 
 
 
Overgenomen uit: Het evangelie volgens dichters, Amsterdam-Tielt, 1999 
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