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VOORWOORD 
 

OPEN KERK 
Toen God de wereld schiep – zoals beschreven door de hand en pen van 
mensen die deze schepping willen duiden – werd het ‘goed – zeer goed’. En 
wat daarna, of wát hebben mensen ervan gemaakt, hoe zetten zij zichzelf in 
voor de wereld en mensen om hen heen: ‘goed – zeer goed’. Maar ook 
‘slecht – zeer slecht – verwerpelijk’. Onkruid dat opgroeit. Aanslagen in de 
wereld, moorden met wagens en/of met wapens. Angst willen zaaien, 
verdeeldheid, wanhoop. Ongevallen die mensen treffen in de lucht, op de 
weg en in het water. Hulpdiensten: professionals en vrijwilligers. Het verdriet 
mag er zijn en ook de steun en de hoop – tegen alle verdriet in – die we met 
woorden of in stilte elkaar bieden. Tegenkrachten die zich niet laten 
weerhouden het goede te verwoorden en het goede te doen. Zelfs tegen alle 
wanhoop in, tóch blijven hopen op beter, tóch inzet blijven geven opdát het 
beter kan worden of ooit eens beter wordt …. 

Dát zijn ook de ervaringen die ons aangereikt worden 
tijdens OPEN KERK: verhalen van mensen, die 
ruimte en rust en gebed zoeken in de stilte van ons 
kerkgebouw. Ze steken een kaarsje aan, een moment 
van hoop, troost en bemoediging. 

Er is iemand die naar je luistert en er is de Eeuwige, onze God, die ons hoort 
ook als wij geen woorden weten te vinden voor wat ons hart beroert. Hij kent 
ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Daartoe is ons kerkgebouw 
ooit gebouwd op ‘t Zand – door onze voorouders in 1928 – dát gebouw 
mogen wij in- en uitgaan, telkens weer. Tot ziens! U komt toch ook (weer een 
keer)? 

Pastoor Rudolf 
 

P.S. Zoals u kunt zien gaat ons kerkgebouw naar de leeftijd van 100 jaar; we 
vieren het in 2028. Een dergelijk eeuwfeest vraagt om voorbereiding. 
Het is nog ver weg, maar toch: breng uw ideeën aan bij het kerkbestuur voor 
de viering van dit eeuwfeest. 
 

Parochianen en gastleden 
 

Overleden 
Op dinsdag 15 augustus, het hoogfeest van ’t Ontslapen van de Heilige 
Maagd Maria, overleed in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht onze 
organist en koorleider. Haar overlijden was een grote schok voor ons als 
parochie en het moeten missen van haar is voelbaar voor haar kinderen, 
kleinkinderen en overige familieleden en vrienden. 
Haar uitvaart vond op dinsdag 22 augustus vanuit onze kerk plaats. Hoe 
geliefd zij was bleek wel uit het feit dat er zelfs belangstellenden in het portaal 
moesten blijven staan. 
 



 

Ook is haar overlijden voelbaar voor ons kerkkoor, en ook voor mij als 
pastoor. Een belangrijke plek in de liturgie is leeg gevallen. We zijn naarstig 
op zoek naar invulling van de ontstane vacature. We gaan daarin niet 
overhaast te werk. De tijd wordt genomen om na te denken over hoe nu 
verder. Daarin speelt ons kerkkoor ook een rol. 
 

Gastleden 
In de afgelopen periode mochten we met regelmaat tot dan toe ‘onbekende 
gezichten’ in ons midden begroeten. Onbekend voor ons, niet onbekend voor 
de Heer die ons samenroept. En die kennelijk ook voor ons onbekende 
personen in onze vieringen stuurt. Aan ons om een goede en gastvrije 
kerkgemeenschap te zijn en te blijven, zodat zij, die wij als gasten in ons 
midden mogen begroeten, én met ons gasten zijn aan de tafel van de Heer, 
zich bij ons thuis mogen voelen. En dat geldt ook voor de koffie/thee ná de 
vieringen. 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

Parochielunch op 24 september en gemeentevergadering op 22 oktober 
We houden weer een parochielunch om uitgebreid bij te praten, op zondag 
24 september in de Joriszaal en in de tuin (als het weer het toe laat). Meer 
informatie staat op pagina’s 13 en 14. 
Op zondag 22 oktober is onze eerstvolgende gemeentevergadering. We 
bereiden dan in ieder geval samen met de synodalen de synode van 18 
november voor. Te zijner tijd ontvangt u de agenda en alle stukken. 
Hieronder staat nog een korte samenvatting van de gemeentevergadering 
van 25 juni, de uitgebreidere versie is al via de parochiemail verspreid en zal 
voor de komende vergadering opnieuw verstuurd worden (met agenda en 
andere stukken). 
 

Gemeentevergadering op 25 juni 
Na de opening door pastoor Rudolf droeg hij de gespreksleiding over aan 
Dick Noordzij. Het verslag van 9 november 2022 werd ongewijzigd 
vastgesteld - dank aan Lydia. Bij de mededelingen werden onder ander het 
opheffen van de corona-maatregelen, het digitaal collecteren (met QR-code) 
en het uitlenen van het witte “Clara-antependium” genoemd. 
Het beleidsplan werd toegelicht en zal tijdens de volgende vergadering weer 
op de agenda staan. Naar aanleiding van vooraf ingezonden vragen geeft 
pastoor Rudolf een toelichting over het pastoraat. Penningmeester Marta 
Schouten geeft toelichting op de jaarcijfers 2022, die nog niet volledig zijn, 
maar waar hard aan gewerkt wordt. De nijpende situatie binnen het 
kerkbestuur (na 1 november nog slechts 2 leden) wordt uit de doeken 
gedaan. 
Ook tijdens de rondvraag bleek dat het aantal vrijwilligers in het algemeen 
(o.a. website) zorgen baart. 



 

 

Nieuwe leden gezocht - herhaalde oproep! 
Wij zoeken nog steeds minstens twee parochianen die lid van het kerkbestuur 
(“kerkmeester”) willen worden. Om verwarring met de vrijwilligersfunctie op de 
zondagmorgen, in het rooster “kerkmeester”, te voorkomen proberen we het op 
deze manier te verduidelijken. Verderop in dit parochieblad staat een wat 
uitgebreidere toelichting (pagina’s 15 tot en met 17). Heeft u hiervoor interesse – 
ik kan mij niet voorstellen dat er niemand is die dát heeft – en wilt u hierover met 
mij – ik ben de voorzitter van het bestuur – eens doorpraten of het iets voor zou 
zijn, dan ben ik daartoe van harte bereid. U wilt mij dan vast wel een mailtje of 
appje sturen. Bij voorbaat dank! 
En mocht ik iemand zelf benaderen, dan hoeft u niet te schrikken. Kerk-zijn doen 
we samen, ook het besturen van onze parochie. 
 

Update: inmiddels heeft één persoon zich gemeld om nader geïnformeerd te 
willen worden over wat een kerkmeester doet én ook een aantal vergaderingen te 
willen meemaken. 
 

Het moment van afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden wordt nog 
nader bekend gemaakt. 

Pastoor Rudolf 
 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen (oktobercollectes bestemd voor “Vrede en verzoening in Mozambique” 
is aangedragen door het CB): 

• 24 september Voedselbank 

• 1 oktober Missie Sint Paulus 

• 15 oktober Missie Sint Paulus 

• 29 oktober Missie Sint Paulus 

• 5 november Seniorenactiviteiten 

• 19 november Unie van Utrecht OKKN  

• 27 november Kerst voor iedereen - Amersfoort 
 

Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de 
eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, 
kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.). 
 

Jaarrekening 2022 
Via deze weg wil ik u een aanvullende toelichting geven over de jaarcijfers 
van 2022. 
Bij beleggingen: alle aandelenfondsen en aandelen zijn ondergebracht bij 
ING. Dit bedrag wordt voor 50% belegd in duurzame aandelenfondsen en 
voor 50% in vastrentende waarden. Het wordt met dezelfde duurzame regels 
belegd als het kapitaal van ORKA. 
De uiteindelijke situatie is nu dat ongeveer 40% van het parochiekapitaal is 
belegd in aandelenfondsen via de ING, 40% in vastrentende waarden via de 



 

ING en 20% contant op onze ASN-spaarrekening staat. Op moment van 
schrijven was de waarde van de vermogensbeheer € 322.288,86. 
Bij Geldmiddelen: hier is duidelijk te zien dat we nu een veel grotere som als 
contant geld op de ASN-spaarrekening € 69.000,- hebben staan. De afspraak 
met de ING is dat wij eventuele tekorten de komende jaren zoveel mogelijk 
vanuit dit spaargeld aanzuiveren, zodat het belegde vermogen rustig kan 
gedijen. 
Bij Balans Passiva: 
Afspraak gemaakt dat groot onderhoud direct ten laste zou komen van de 
Voorziening Groot Onderhoud. Deze onderhoudsuitgaven komen dus niet 
voor in de Resultatenrekening. 
De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud bedraagt het jaarlijkse 
bedrag van € 34.000 plus de ontvangen subsidie SIM van € 6.156. 
Bij Resultaten 2022 Baten: 
Zowel de collectes als de vaste bijdragen zijn in 2022 ten opzichte van 2021 
wat achtergebleven €44.922 tegen €52.596. Dat heeft mede te maken met 
het verlies van een aantal parochianen en 2022 was ook een zwaar 
economisch jaar voor de meeste huishoudens. Hiermee bedoel ik de 
energiekosten en de financiële onzekerheid rondom de oorlog in Oekraïne. 
De kosten van energie (2023) zijn voor de kerk en parochie verdrievoudigd. 
In 2021 is een bedrag van € 45.000 ontvangen uit de nalatenschap van 
mevrouw H.A. Dijkman. Door deze schenking is het resultaat positief in 2021 
ondanks de verbouwing van de pastorie. In 2022 is het restant van deze 
nalatenschap te weten € 4.373 ontvangen. 
Bij Resultaten 2022 Lasten: 
De overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021. 
Afdracht OKKN is €39.783 geweest. Ondanks alle inspanningen hebben we 
het jaar toch met een verlies van €39.783 afgesloten. In deze begroting is wel 
meegenomen - zoals eerder benoemd - een reservering groot onderhoud.  
 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan verneem ik het 
graag. Aangezien ik tot 1 september penningmeester was graag contacten 
via  06-20298931. 
 

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren, misschien was 
ik niet de perfecte penningmeester maar ik heb wel geprobeerd om er iets 
van te maken. Ik zie u graag in een andere rol of gewoon even niks. Wel 
heerlijk tijdens de viering en daarna met een kopje koffie en een gezellig 
praatje.  

Nogmaals, ik wens u veel goeds en een fantastische financiële meevaller-    
 

Marta, penningmeester.  



 

A Balans 2022 
 per 31 december 2022  2021  

ACTIVA  € € € € 

 Gebouwen en inventaris       

  Kerkgebouw                   1                      1    

  Pastorie *         472.500            437.500    

  Inventaris kerkgebouw **         870.500            868.000    

         1.343.001      1.305.501  

 Beleggingen       

  Aandelen                 -                      -      

  Beleggingen ING          358.854            358.854    

            358.854         358.854  

 Overige vorderingen       

  Nog te ontvangen            2.680               2.680    

  Voorschotten vrijwilligers                 -          

                2.680            2.680  

 Geldmiddelen       

  ING 44 37 46          25.000             22.367    

  ASN spaarrekening          69.000             79.000    

              94.000         101.367  

         1.798.535      1.768.402  

         

         

PASSIVA        

 Eigen vermogen       

  Eigen vermogen op 1 januari      1.603.714         1.526.375    

  Koerswinst effecten                 -               35.642    

  Waardestijging pastorie          35.000             30.500    

  Waardestijging inventaris                 -                 8.100    

  Saldo lopend boekjaar         -26.849               3.097    

         1.611.865      1.603.714  

 Voorziening / reserves       

  Voorziening Onderhoud 1-1         112.364            102.844    

  Verricht onderhoudswerk         -16.984            -30.632    

  Toevoeging aan voorziening          34.000             40.152    

  Parochiefondsen           43.069             42.154    

            172.449         154.518  

 Schulden op lange termijn       

  

Lening tbv BRIM Het Grote 
Werk         

                     -                   -    

 Schulden op korte termijn       

  Kruisposten                 -                      -      

  Saldo af te dragen collecten            9.331               7.680    

  Vooruitontvangen            2.400       

  Nog te betalen             2.490               2.490    

              14.221           10.170  

         1.798.535      1.768.402  

         

       

       

 * 50% WOZ-waarde     

 ** inventaris, kunstschatten en orgel = verzekeringswaarde   
  



 

B Resultaten 2022  2022 2021 

 resultaat resultaat 
BATEN: € € € € 

         
Bijdragen levende kerk         
   collecten parochie algemeen     4.055         6.780    
   giften bij gelegenheden     5.878       45.000    
   vaste bijdragen    44.922      52.596   
   verkoop boeken en overige 
inkomsten     4.381         1.475    

       59.236     105.851  

         
offertorium coll. derden/OKKN          -               95    
   subsidie SIM en BRIM     6.152         6.152    
   inkomsten cateren bij verhuur         

         6.152         6.247  

         
Inkomsten uit vermogen         
   rente         

                 -                -    

Totaal baten:       65.388     112.098  

         

         
LASTEN:         

         
kerkelijke zaken         
   eredienst     5.110         4.249    
kosten pastoor        339           919    

         5.449         5.168  

         
parochie         
   bestuur     1.113           130    
   telefoonkosten + internet        451           444    
Adninistratiekosten extern     2.493         2.493    
   overige kosten gemeente-activiteiten     1.544         1.861    
   drukkosten + porto parochieblad        448           962    
   afdracht OKKN     31.305       43.274    

       37.354       49.164  

         
Beheer Onroerend goed               -      
   klein onderhoud     5.727         7.598    
   reservering groot onderhoud    34.000       34.000    
   verzekering kerk en inventaris     3.155         2.956    
   schoonhouden kerk en Joriszaal          -                 9    
   alarmsysteem abo en onderhoud        469           983    
   energiekosten kerk     2.446         2.535    
   nieuwe geluidsinstallatie          -          
   vervanging cv-installatie         
   pastorie eigenaarslasten     2.910         6.029    

       48.707       54.110  

         
Offertorium coll. derden/OKKN         
   rente en bankkosten        727           559    

            727            559  

Totaal lasten:       92.237     109.001  
Resultaat   -26.849         3.097    

       

  



 

Liturgie 
 

Bij de diensten 
Liturgisch gezien zitten we in de zogenaamde ‘groene’ periode; dat is de 
periode waarin het antependium voor het altaar de kleur groen heeft. Maar 
sóms wordt dat vervangen door rood, zoals op de zondag 17 september 
wanneer we het hoogfeest van Kruisverheffing vieren. Dit is een soort van 
“Goede Vrijdag” maar dan een vreugdevol feest waarin we vieren dat het 
kruis van de Heer werd teruggevonden. Meer hierover in de preek op de 
betreffende zondag. 

In een deel van de maand september is ook de Vredesweek. We 
kleuren de liturgie van de hele maand september met een 
Vredeslied. Een lied met tekst uit het Nieuwe Liedboek, zingen 
en bidden in huis en kerk én met een melodie die ook in ons 
Oud-Katholiek Gezangboek voorkomt. U zingt het zo mee. 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Het eerste halfjaar van 2023 is voorbij. Maar: er is nog een halfjaar te gaan, 
en dus kunnen we onze voornemens voor de voedselbank nog waarmaken! 
Het meebrengen van boodschappen naar de kerk wordt minder, om wat voor 
redenen dan ook. Wellicht doet u, individueel wel het e.e.a. om de 
voedselbank “te spekken”. Zelf kijk ik graag in supermarkten en andere 
winkels voor de aanbiedingen en dat levert soms een mooie verrassing op. 
Zo zag ik in een supermarkt in het schap met aanbiedingen 11 pakken 
papieren babyluiers liggen, voor maar €3,00 per stuk. Navraag bij een 
supermarktmedewerker leerde mij dat deze pakken oorspronkelijk €11,95 
kostten. Ik dacht: dat is dus €9,00 winst op de aankoop van één pak luiers! 
Terug bij het schap bleken er reeds drie pakketten door een andere klant te 
zijn meegenomen en dus heb ik direct beslag gelegd op de resterende acht 
pakken. Op de kassabon stond dat ik bijna €70,00 had bespaard! Met plezier 
heb ik ze, met nog andere aanbiedingen, weggebracht naar de voedselbank. 
Als ambassadeur van de voedselbank blijf ik de voedselbank onder uw 
aandacht brengen en ik hoop dat wij begin oktober weer een aantal volle 
dozen met uw boodschappen kunnen wegbrengen. 

Hartelijk dank voor uw inzet      

Martine en Hans 
 

Doppen sparen voor hulphonden 
In het nieuws lezen we dat de inzameling van plastic flessen nog niet voldoet 
aan de verwachtingen. Het kan dus haast niet anders of er liggen nog een 
aantal niet ingeleverde flessen-met-dop te wachten. Wanneer u een plastic 
fles, met of zonder statiegeld niet inlevert, dan kunt u immers altijd nog de 
dop doneren voor de hulphond! 



 

Laten we dus vanaf vandaag weer alle doppen verzamelen die we tegen 
komen. Ik kijk uit naar (opnieuw!) een volle mand met doppen in de Joriszaal, 
onder dank voor uw medewerking. 

Hans 
 

Pastoraat 
 

Bijzondere aandacht was er in de vorige editie voor een vertrekkend gezin uit 
onze parochie: Dhia, Sivan, Natanya, Onela. In Sydney werden ze hartelijk 
welkom geheten door hun familieleden die daar al wonen. Ze laten weten dat het 
hen goed gaat, met ons meeleven én ons erg missen. Ze bidden voor ons en 
danken nogmaals voor de goede tijd in ons midden. 

Pastoor Rudolf 
 

Kinderkerk 
 

De zomervakantie is inmiddels alweer een tijdje ten 
einde en de scholen zijn weer volop begonnen. 
Dit houdt ook in dat de kinderkerk weer van start is 
gegaan. De kinderkerkleiding is uit haar zomerslaap 
gekomen en bereidt zich al volop voor op het 
aankomende kinderkerkseizoen. 

We gaan namelijk werken met een nieuw thema ‘’schat zoeken’’. Dit houdt in 
dat we tussen de veertigdagentijd en advent met diverse subthema’s gaan 
werken, waarbij we op zoek gaan naar de schatten/boodschappen in de 
Bijbelverhalen. 
 

Daarbij willen wij als kinderkerkleiding jullie nog attent maken op een paar 
dingen. Ook in de kinderkerk houden wij collecte en voordat wij starten 
mogen de kinderen geld in de spaarpot doen. Zou u daarom uw kind geld 
willen meegeven voor de collecte? De kinderkerkcollecte is het hele jaar 
bestemd voor de Stichting “Kinderen van de Voedselbank”. Zij geeft als enige 
stichting in Nederland kledingpakketten uit die bestaan uit nieuwe kleding, 
nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Voor meer 
informatie verwijzen we jullie naar de volgende website.  
https://www.kinderenvandevoedselbank.nl 
Alleen tijdens de vastentijd en de advent is er een aangepaste bestemming. 
 

Vanaf nu willen we de opstart van de kinderkerk vieringen iets anders 
organiseren dan dat we tot nu toe gewend zijn. Voor de aanvang van de 
kerkdienst mogen de kinderen alvast naar de Joriszaal gebracht worden waar 
ze door de kinderkerkleidster van die dag zullen worden opgevangen. 
Aansluitend gaat de kinderkerkleidster met de kinderen kort voor aanvang 
van de viering de kerk in en neemt met hen plaats in de voorste bank(en) die 
hiervoor speciaal gereserveerd zijn. Na het gebed van de dag zal dan de 
leidster met de kinderen vanaf de voorste bank naar de kinderkerk gaan. 

https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/


 

Ook is het de bedoeling dat bij terugkeer in de kerk de kinderen bij elkaar 
blijven in de voorste bank(en). 
We hopen alle kinderen vanaf september weer te kunnen verwelkomen om 
samen met hen het nieuwe thema te ontdekken. 
Tot ziens in de kinderkerk! 

De kinderkerkleiding 
 
 VUL EEN SCHOENENDOOS, 
 GEEF EEN SCHAT 
 
 

Ook dit jaar is er weer een Schoenendoos-actie. De actie zal beginnen in de 
herfst en in ieder geval ruim voor de kerst eindigen, De uiterlijke inleverdatum 
van de schoenendozen zal zijn op 19 november. Zodra de informatiefolders 
beschikbaar zijn zullen we die achterin de kerk leggen en jullie daarop attent 
maken via de gebruikelijke informatiekanalen. 
Met de Schoenendoos-actie hebben het afgelopen jaar maar liefst 46.330 
kinderen een cadeau van onschatbare gekregen. Je kunt je amper 
voorstellen wat voor impact deze dozen hebben. Voor veel kinderen in 
armoede is die versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun 
leven, je geeft op deze manier hoop én toekomst. We hopen dit jaar nog 
meer kinderen een schoenendoos te kunnen geven. 
Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 
Doe mee aan de Schoenendoos-actie en tover een simpele schoenendoos 
om tot een kostbaar geschenk. 

Namens de kinderkerkleiding 
 

Reparatie noodzakelijk! 
 

Misschien was het u al opgevallen; de tijd op onze klok staat al een tijd stil. 
Voor de zomervakantie heeft pastoor Rudolf het uurwerk van de toren 
stilgezet. Andere dan de gebruikelijke slaggeluiden hoorde hij in zijn 
werkkamer. Dit bleek op 7 september een zeer juiste beslissing. Een paar 
kleine onderdelen van het ingewikkelde raderwerk bleken afgebroken en/of 
verbogen. Een ingewikkelde reparatie is noodzakelijk. Deze reparatie vindt 
plaats in de werkplaats van de klokkenfirma. 

Het gaat dus nog even duren voordat 
de hele en halve uren weer geslagen 
kunnen worden. De kosten zij nú helaas 
nog niet duidelijk, maar zullen niet 
gering zijn. Daarover ontvangt het 
kerkbestuur binnenkort meer bericht. 
Uw financiële ondersteuning - reparatie 
kerkklok - is van harte welkom! 

  



 

 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 17 september; 10.00 uur 
Kruisverheffing 
Eucharistieviering 

Numeri 21, 4-9 
  

Filippenzen 2, 5-11 
  

Johannes 3, 13-17  

Zo 24 september; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 20 
Eucharistieviering 

Jona 3,10 – 4,11 
 
 

Filippenzen 1, 21-
27 
 

Matteüs 20, 1-16 
 
 

Zo 1 oktober; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 21 
Eucharistieviering 

Ezechiël 18, 1-4 en 
25-32 
 

Filippenzen 2, 1-13 
 
 

Matteüs 21, 28-32 
 
 

Zo 8 oktober; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 22 
Schriftlezing & Gebed 

Jesaja 5, 1-7 
 
 

Filippenzen 2, 14-
18 
 

Matteüs 21, 33-43 
 
 

Zo 15 oktober; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 23 
Eucharistieviering 

Jesaja 25, 1-9 
 
 

Filippenzen 3, 17-
21 
 

Matteüs 22, 1-14 
 
 

Zo 22 oktober; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 24 
Eucharistieviering 

Jesaja 45, 1-7 
 
 

1 Tessalonicenzen 
1, 1-10 
 

Matteüs 22, 15-22 
 
 

Zo 29 oktober; 10.00 uur 
Allerheiligen 
Eucharistieviering 

Wijsheid 3, 1-9 
 
 

Openbaring 7, 2-4 
en 9-17 
 

Matteüs 5, 1-12 
 
 

Zo 5 november; 10.00 uur 
H. Willibrordus 
Eucharistieviering 

Jesaja 52, 7-10 
 
 

Hebreeën 13, 7-17 
 
 

Matteüs 25, 14-34 
 
 

Zo 12 november; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 27 
Schriftlezing & Gebed 

Jesaja 48, 17-21 
 
 

1 Tessalonicenzen 
4, 1-8 
 

Matteüs 25, 14-30 
 
 

Zo 19 november; 10.00 uur 
Zondag na Pinksteren 28 
Eucharistieviering 

Ezechiël 34, 11-17 
 
 

1 Tessalonicenzen 
4, 9-12 
 

Matteüs 25, 31-46 
 
 

Zo 26 november; 10.00 uur 
Zondag van de voleinding 
Eucharistieviering 

Daniël 12, 1-3 
 
 

1 Tessalonicenzen 
5, 1-11 
 

Matteüs 24, 15-35 
 
 

 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium  
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te 
Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


 

Parochielunch 
Om na de zomer weer eens uitgebreid bij te kunnen praten, houden 
we op zondag 24 september weer een parochielunch in de Joriszaal 
en in de tuin (als het weer het toelaat). Iedereen is van harte 
uitgenodigd en er is kinderkerk! We beginnen meteen na het 
koffiedrinken, rond twaalf uur. 
U kent inmiddels de formule: wij proberen het voorbereidend werk zo 

goed mogelijk te verdelen. Als u (je) iets wilt maken of kopen voor deze lunch 
dan heel graag. Bijvoorbeeld een stukje Franse kaas, een paar tomaten, een 
salade, wat ander broodbeleg of wat fruit. Een portie voor twee of drie 
personen is voldoende, anders wordt het alles bij elkaar al gauw te veel. 
Wij zorgen voor stokbrood, boter en vruchtensap. Als je van plan bent wat te 
gaan maken of kopen, wil je me dat dan van te voren even laten weten? 
Heel graag tot ziens 24 september. 

Lydia, mede namens Monique, Inez en de leden van het kerkbestuur. 
 

P.S. Fijn als je iets wilt doen voor de lunch maar als dat niet lukt, voel je 
vooral niet verplicht en weet dat je welkom bent. Het gaat om de gezelligheid 
en je  aanwezigheid. 
 

Kerkbestuur - wat doen zij? 
 

Interview met Wilma van Oevelen door Ankie 
Ons kerkbestuur bestaat binnenkort uit twee leden, 
de voorzitter en de penningmeester. Op dit moment 
zijn ze nog met z’n drieën, maar eígenlijk zouden ze 
met vijf moeten zijn; voorzitter, penningmeester, 
secretaris en nog twee leden. Zo kunnen de taken 
verdeeld worden en is er bij een stemming een 
oneven aantal. Handig! Er wordt dus hulp gezocht. 

Vandaar dat ik het eens aan Wilma ging vragen; wat doet het kerkbestuur nu 
eigenlijk? 
Wilma kwam in het kerkbestuur in coronatijd, het was dus niet ‘normaal’. Ze 
kreeg van Lydia en Louis een uitgebreide mondelinge toelichting, er was een 
pastoorswisseling, en daar ging ze, in het nieuwe kerkbestuur aan de slag. 
Ze vindt het leuk om te doen omdat je heel betrokken bent bij de kerk en de 
parochie als kerkbestuurslid. Maar wat houdt het in? Kort door de bocht kan 
je de taken van het kerkbestuur verdelen in de administratie en de financiën 
bijhouden, legt ze uit. 
 

De administratie 
Wilma vertelt; de inkomende mail moet je liefst wel dagelijks bijhouden. 
Scannen waar het over gaat, inschatten of en wanneer er antwoord of een 
andere actie op moet komen. Daarnaast zijn er uiteraard contacten met de 
landelijke kerk en het bisschoppelijk bureau waar je wat mee moet en dan is 
er de parochiemail die moet worden verzonden. 



 

Eenmaal per maand is er een kerkbestuursvergadering. Daarvoor moet de 
agenda worden opgesteld en de notulen gemaakt. Zo’n vergadering duurt 
tussen de 2 tot 2,5 uur. 
Twee maal per jaar is er de gemeentevergadering. Die moet goed worden 
voorbereid. De synode-onderwerpen, de binnengekomen vragen en 
voorstellen en nog lopende punten van de vorige vergadering zijn 
onderwerpen voor de agenda. De notulen van deze vergadering zijn ook een 
administratieve taak die bij de secretaris hoort. 
 

De financiën 
De kerntaak van de penningmeester is er voor zorgen 
dat de geldzaken goed geregeld zijn en blijven. 
Zo moeten de collectes geteld worden en naar het 
goede doel worden overgemaakt. Goed bijhouden wat 
er uit gaat; kloppen de rekeningen wel? 
Voor de grotere uitgaven heb je wel wat verstand van zaken nodig. Dan heb 
je het bijvoorbeeld over de aanvragen van subsidie, het onderhoud van de 
kerk en de pastorie. Eenmaal per jaar komt er een controle van de 
monumentenwacht waarna er een rapport met actiepunten komt. De acties 
die daaruit voortkomen moet je omzetten naar het format dat de landelijke 
kerk vraagt. Een lastige klus, maar gelukkig wordt er aan gewerkt om dat 
meer op elkaar af te stemmen. Momenteel kijkt Dick nog mee, maar daar 
gaat hij mee stoppen. Oeps!! 
 

Wilma is nu zo’n vier tot zes uur per week bezig met de administratie. En dat 
kan niet op één vaste dag, vertelt ze, maar je moet echt wel elke dag de mail 
checken en wat zaken beantwoorden of bijhouden. Ze vertelt dat het heel 
belangrijk is dat je in het bestuur elkaar steunt door met elkaar te delen. Vaak 
is het de pastoor die op een vraag via de mail reageert, soms door een 
belletje, soms door een mailtje. Ze benadrukt dat het ook belangrijk is dat je 
het weer los kunt laten en je het niet je persoonlijk aantrekt. Je doet het voor 
de kerk, niet voor jezelf. Het kerkbestuur ben je niet persoonlijk! Soms 
moeten er wel eens lastige keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld omdat er te 
weinig vrijwilligers zijn of omdat iets een besluit is van de landelijke kerk. En 
dat kan best wringen en onbegrip geven in de parochie. 
Voor het goed kunnen beheren en overzien van de financiële taken is het 
heel handig als je verstand hebt van financiële zaken en/of van het beheer 
van gebouwen. Wat zou het fijn zijn als er parochianen zijn die daar kaas van 
hebben gegeten en die wat kunnen helpen! 
Wilma zet zich graag in voor de kerk en de parochie, en het lijkt haar fijn als 
er een tweede secretaris én een tweede penningmeester zouden komen. Zij 
worden dan ook meer betrokken bij de parochie en alles wat er speelt en de 
taken kunnen verdeeld worden. Zo wordt het gemakkelijker voor ieder KB-lid, 
omdat vele handen het werk immers lichter maken! 

Ankie 
 



 

Vrijwilligers, onderscheiden betrokken 
 

Er zijn geen toeschouwers in de parochie. Er is voor alle leden die willen wel 
iets te doen. We zijn echt een vrijwilligerskerk. Vaak is de pastoor de enige 
betaalde kracht, soms ook de organist, in een enkel geval nog een ander, 
bijvoorbeeld een deeltijd koster. Al het andere gebeurt door vrijwilligers: al die 
gelovigen die hun talenten en hun tijd willen inzetten om de gemeenschap te 
helpen vorm te geven aan haar veelzijdige roeping. Taken in de eredienst, 
taken in het bestuur, taken in het beheer, taken op zondag, taken door de 
week, taken in diaconale zorg of in onderling pastoraat, noem maar op. 
Maar waarom zou je dat doen? Omdat je iets intenser ervaart door méé te 
doen, het verrijkt je leven. In de kerk kan iedereen meedoen met God. Wij 
geloven in de actieve participatie van alle gedoopte mensen in het lichaam 
van Christus, uitgekristalliseerd in eigen taken, op grond van de gaven aan 
ieder van ons geven door Gods Geest. 
Alle gelovigen hebben unieke gaven, en kunnen een roeping ervaren die ze 
mogen vervullen in de parochie. De pastoor heeft de verantwoordelijkheid er 
op toe te zien dat alle gedoopten tot hun recht komen en dat hun gaven 
worden herkend, maar dat niemand wordt overvraagd. Als er bepaalde gaven 
niet zijn in de parochie, kan het vaak beter zijn iets tijdelijk open te laten. 
Kerkelijk vrijwilligerswerk vraagt om geestelijke kwaliteit. 
Voor een (nieuwe) taak die bij je past, worden gelovigen vaak ontvankelijk 
tijdens stilte of gebed, op huisgroepen en kringen, tijdens retraites, 
weekends, of in geestelijke begeleiding. Wie een nieuwe taak begint, zal 
behoefte hebben aan iets van training binnen de kaders van parochie of kerk. 
Het kerkbestuur stimuleert en organiseert samenwerking van alle vrijwilligers, 
zodat men kan leren van elkaar en elkaar kan inspireren. 

Als vrijwilligers elkaar regelmatig ontmoeten voor training 
en het delen van ervaringen, kan het kerkbestuur of bisdom 
ook helpen het perspectief helder te krijgen waarom een 
bepaalde taak moet worden gedaan. Dat is zeker belangrijk 
bij bezoekgroepen, waarvan de leden zich vaak met grote 
trouw bekommeren om ouderen, eenzamen en zieken, en 
daarmee getuigen zijn van Gods liefde en trouw. 

Maar ook de verwelkomers, bijvoorbeeld, die elke zondag gezangboeken, 
liturgieblaadjes en nieuwsbrieven uitdelen, zijn niet zomaar een vriendelijk 
gezicht bij de deur, het zijn ook dienaars die vreemdelingen en huisgenoten 
verwelkomen in de gemeenschap van Gods liefde. Zo heeft, in alle 
bescheidenheid, ook de meest praktische taak in de parochie een 
missionaire, diaconale, liturgische of pastorale betekenis. 

Bron: oudkatholiek.nl 
 
 
 
 
 
 



 

Parochieboekenkast 
 

Kent u ze? Die openbare boekenkastjes die in tuinen en langs de 
stoep te vinden zijn, overal in Nederland? Op vakantie zag ik ze ook 
in het buitenland staan. Ik vind ze geweldig! Soms is het een oude 
telefooncel die een tweede leven krijgt als minibieb, of een ijskast 
met twee deuren waarbij zowel het vriesgedeelte als het 
koelgedeelte gevuld zijn met boeken. 

Sinds enige tijd hebben wij ook een parochie-boekenkast! U vindt hem in de 
Joriszaal. Het is een flinke kast, je kunt het geen kleintje noemen. Hij heeft al 
een flinke vulling; de uitleg van de Heilige Schrift op zijn oud katholieks. Het is 
een 13-delig naslagwerk voor ieder die zich wil verdiepen in de uitleg van 
bijbelteksten zoals degenen die ons voorgingen in onze kerk dat hebben 
opgeschreven. Oorspronkelijk eigendom van (emeritus) pastoor Grete. 
Aan u nu de uitnodiging om deze kast van harte te gaan gebruiken. Hoe doe 
je dat? Door boeken mee te brengen en in de kast te zetten die het lezen 
waard zijn en in uw kast staan te verstoffen en door boeken weer mee te 
nemen die u aanspreken. Hoe simpel kan het zijn. Delen voor velen. Gezien 
de liefde voor verdieping en het aantal senioren e.a. die (noodgedwongen 
soms, ook ondergetekende) veel tijd doorbrengen in een stoel met een boek 
op schoot, moet dit wel een succes worden. Ik wens u allen van harte veel 
deel- en leesplezier! 

Ankie 
 

Schoon en glimmend de Advent in? 
 

Zet u alvast zaterdag 25 november met potlood in uw 
agenda? Dat lijkt ons een geschikte datum om de kerk 
weer wat grondiger schoon te maken. ook zal het koper 
wel weer opgewreven of misschien licht gepoetst mogen 
worden. Houdt u de parochiemail in de gaten voor de 
exacte datum en tijd? 

Wilma 

P.S. De tempelreinigers hebben versterking gekregen      Riet en Robert-

Paul gaan ook meedraaien. 
 

Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

Avondgebed 
Elke donderdag is er weer van september t/m juni het oecumenisch 
avondgebed in onze kerk. Aanvang 19.00 uur en we zijn klaar om 19.30 uur. 
Een half uur van gebed, zang, meditatie, stilte en muziek; orgel, piano en CD. 
Nog nooit geweest? Van harte welkom! Al héél vaak geweest: dank voor ’t 
meebidden. In de maanden juli en augustus was er geen avondgebed. De 
eerste keer was op donderdag 7 september. 

Pastoor Rudolf 



 

 
Kroonbede maandag 18 september 
Aan de vooravond van Prinsjesdag 2023 organiseer de Raad van Kerken 
Amersfoort de “Kroonbede”. We bidden voor politici en bestuurders. Gezien 
de vele problemen is daar alle reden voor. Leden van kerken en politieke 
partijen in Amersfoort zijn uitgenodigd. 
Spreker: Gert-Jan Segers (voormalig partijleider ChristenUnie) over “Macht 
dienstbaar maken aan de machteloze” 
Deze bede wordt gehouden in de Sint Joriskerk aan de Hof en begint om 

19.30 uur (tot ongeveer 20.15 uur). Na afloop is er koffie bij het napraten 😉. 
 

Verdieping 
 

Avond over het Marcus evangelie 
Noteert u alvast in uw agenda: op donderdagavond 23 november 
komt prof. Peter-Ben Smit naar onze parochie om ons vertrouwd 
te maken met de hoofdlijnen en de thema’s van het evangelie 
van Marcus. Het leek ons zinvol om een avond over dit evangelie 
te houden omdat er volgens het leesrooster van het nieuwe 
kerkelijk jaar, dat op de eerste zondag van de Advent begint, als 
evangelietekst vooral uit het Marcus evangelie wordt gelezen.  
Peter-Ben Smit heeft zich als hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
gespecialiseerd in het Nieuwe Testament. Enige jaren geleden verscheen 
van hem Mannen in Marcus. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar 
verbonden aan onze kerkelijke opleiding. Wij hebben de ervaring dat hij goed 
in staat is  om moeilijke Bijbelse onderwerpen in een voor leken toegankelijke 
taal uit te leggen. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen te stellen 
en ervaringen te delen. 
Omdat we verwachten dat er voor deze avond ook belangstelling bestaat in 
de naburige parochies zullen we ook een uitnodiging sturen aan de parochies 
van Utrecht en Hilversum. 
 

De avond over het Marcus evangelie in de Joriszaal begint om 20.00 uur. 
Inlopen en koffie vanaf 19.45 uur, na het oecumenisch avondgebed in onze 
kerk (dat om 19.00 uur begint). U bent bij beide van harte welkom. 

Pastoor Rudolf en lector Lydia 
 

Concerten en meer 
 

Evensongs in de Sint-Joriskerk 
Onder auspiciën van o.a. de Raad van Kerken Amersfoort vinden regelmatig 
Evensongs plaats op een zondagmiddag. In de komende periode zijn dit: 
Zondag 17 september; begin van de Vredesweek, m.m.v. Vocaal Ensemble 
Voxtet o.l.v. Lydia Liefting, voorganger is Jan Wolswinkel 



 

Zondag 29 oktober; rond Hervormingsdag en Allerheiligen, m.m.v. de 
Amersfoortse Cantorij o.l.v. Bas Ramselaar, Rien Donkersloot, orgel, 
voorganger is Judith Gerkema 
Zondag 3 december; 1e Advent, m.m.v. Vocaal Ensemble Koorhuys Eemnes 
o.l.v. Paul Snoek,  voorganger is Titus Woltinge 
 

Aanvang 15.30 uur, toegang gratis, collecte na afloop. 
 

Tentoonstelling met uniek oud-katholiek erfgoed 
Ooit afgevraagd waarom wij oud-katholieken roze koorkappen gebruiken of 
wat de oorsprong is van onze felkleurige kerkgewaden? Het antwoord krijg je 
dit najaar tijdens de expositie ‘Fashion for God’ in Museum Catharijneconvent 
in Utrecht. Van 14 oktober tot 21 januari zal in dit museum ons oud-katholiek 
erfgoed tentoongesteld worden. 
Aan de basis van de tentoonstelling staat het promotieonderzoek van onze 
conservator oud-katholiek erfgoed Richard de Beer. Hij verdiepte zich in de 
fascinerende geschiedenis van de Nederlandse schuilkerken begin 
zeventiende eeuw en ontdekte hoe dure baljurken in kerkelijke gewaden 
veranderden en hoe liefde voor God en mode bij elkaar kwamen. 
Speciaal daarom nodigt het museum oud-katholieken uit om de 
tentoonstelling als eerste te bekijken tijdens de preview op 12 oktober. In 
september volgt meer informatie over de aanmelding, maar wil je komen zet 
dan nu vast de datum in je agenda. 
 

Bron: oudkatholiek.nl en de online nieuwsbrief “De Oud-Katholiek” * 
 

* U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief (digitale versie van DE OUD-
KATHOLIEK) via: oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/ 
 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere donderdag om 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 

september  

ma 11 19.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 14 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 16 
begin vredesweek: 
paxvoorvrede.nl/vredesweek/ambassades/ambassades-van-
vrede/ambassade-amersfoort/ 

zo 17 15.30 Joriskerk Evensong 

ma 18 19.30 Joriskerk Kroonbede 

zo 24 12.00 Joriszaal Parochielunch 

oktober 

za 7 10.00 Den Haag Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 

ma 9 19.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 



 

do 12  Utrecht Preview Fashion for God 

 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 14  Utrecht Fashion for God (t/m 21/01/2024) 

za 21 14.00 Den Haag Seminariedag 

zo 22 12.00 Joriszaal Gemeentevergadering 

zo 29 15.30 Joriskerk Evensong 

november 

do 9 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

zo 12   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

ma 13 19.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

za 18   Synode 

zo 19  Kerk laatste dag Schoenendoos-actie 

wo 22   Digitale versie Joris op ’t Zand 

do 23 20.00 Joriszaal Marcus Evangelie 

za 25 9.30 Kerk Schoonmaak 

zo 26  Jorishal Papieren exemplaren Joris op ‘t Zand 

december 

zo 3 15.30 Joriskerk Evensong 
 

 
Een joodse man 
 
Een joodse man van het jaar nul, 
die, amper drieëndertig jaren, 
gestorven is voor onze schuld 
toen wij nog Batavieren waren. 
 
Ja, sterker nog, die eenmaal dood 
en in een diepe rots geborgen 
zou zijn verrezen levensgroot 
met lijf en ziel een voorjaarsmorgen. 
 
Die was gezien, gehoord, betast, 
en toen ten hemel opgevaren 
waar Hij regeert in eeuwigheid. 
 
Die eens ons als een dief verrast 
wie weet na hoeveel duizend jaren, 
wie weet vannacht. Hij kent de tijd. 
 

Jan Willem Schulte Nordholt 
 
(Overgenomen uit Brandaan van de christelijke poëzie, Barneveld 2008) 
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