
 

Joris op ’t Zand 

 

 

“Het licht is opgegaan”                                                                         foto Ankie Ligteringen 

 

Informatieblad van de 
oud-katholieke parochie 

Amersfoort 



Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die 
in strijd kunnen zijn met de AVG. 
 

Kerkgebouw:  't Zand 13, Amersfoort 
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG 
  033-4721506 
 

Pastoor Rudolf Scheltinga 
 ’t Zand 15, 3811 GB Amersfoort 
  06-55768444;  rudolf.scheltinga@okkn.nl 
 

Kerkbestuur 
Voorzitter Rudolf Scheltinga 
Secretaris a.i./ Wilma van Oevelen-Eijkelboom 
Penningmeester Birkstraat 102, 3768 HL Soest 
  035-6010246;  secretaris@amersfoort.okkn.nl of 
  penningmeester@amersfoort.okkn.nl 
Lid vacant 
Lid vacant 
 

Kosters coördinatie: Allan Cramer;  ascramer@hotmail.com  
Beheerder parochiezaal  verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie) 
Webmaster via  pastoor@amersfoort.okkn.nl 
 

Bankrekening:  
ING: NL62 INGB 0000 4437 46 

T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort 
 

Internetadressen: Parochie: amersfoort.oudkatholiek.nl 
 Landelijk: oudkatholiek.nl 

 facebook.com/okkamersfoort 
 

 

Nummer: Periode 202402, april – juni 2024 

 

Kopijsluiting: 9 juni 2024 

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. 
Alle informatie hierover is te vinden op de website: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet:  marcel.vandervloet@okkn.nl ;  06 15 88 03 62 
Mary Hallebeek:  mary.hallebeek@okkn.nl ;  06 28 89 27 84 
zie verder: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/ 

mailto:rudolf.scheltinga@okkn.nl
mailto:secretaris@amersfoort.okkn.nl
mailto:ascramer@hotmail.com
mailto:verhuur@amersfoort.okkn.nl


Joris op ’t Zand 202402 3 

VOORWOORD 
 

Pasen en Pinksteren op één dag 
Onmogelijk? In de evangeliën liggen Pasen en Pinksteren dicht bij elkaar. In 
de kerkelijke traditie is het Paasfeest en het Pinksterfeest uit elkaar gehaald. 
Op de vijftigste dag van Pasen vieren we Pinksteren. Het Pinksterfeest is het 
feest van naar buiten treden, van aan de slag gaan. Pinksteren is echt durven 
geloven, en wie echt durft te geloven, zal het niet bij woorden alleen houden; 
die zal ook tot daden willen komen, met de hoop die in hem of haar is, en 
werkelijk gaan leven. 
Pasen kan niet zonder Pinksteren. Want hoe beleef je anders de paasnacht, 
als in een donkere kerk achterin of buiten op het kerkplein het paasvuur 
ontstoken wordt, en vanuit dat vuur het licht van de paaskaars zich over de 
hele kerk verspreidt? Wat moet je met de boodschap dat Christus is verrezen, 
dat de dood het laatste woord niet had, ook niet hoeft te hebben in onze 
wereld? Zonder geestkracht, enthousiasme, nieuwe moed zijn het loze 
gebaren, lege woorden. 

Licht ontsteken in een donkere kerk, en elkaar toezingen 
dat licht de duisternis zal doorbreken. Dan moet je toch 
eigenlijk wel lef hebben. Durf dat maar eens serieus te 
beweren in de wereld waarin wij leven. Toch niet niks: de 
Paasvreugde! Zorg wel dat je je er niet aan brandt maar 
wel door aangestoken wordt! 

Maar dat is wat er gebeurt: een kerk vol mensen, met veel of met weinig 
mensen, komt in de paasnacht weer samen voor dat heilige spel van licht en 
donker. Samen wordt er geluisterd – meestal enkel bij Paaskaarslicht – naar 
de Bijbelse verhalen die op de meest krachtige manier getuigen van leven dat 
sterker is dan de dood. Het verhaal over hoe God de wereld schiep en 
bedoeld heeft als een plaats waar het goed is, over een volk dat door het 
water heen de weg naar de vrijheid vindt. Verhalen van vreugde die 
aanstekelijk werken! 
In de bijbel staan verhalen van mensen die met beide benen op de grond 
staan. Die weten dat met het uitroepen van het halleluja in de wereld de 
Sjaloom nog niet overal doorgebroken is. We horen over hoe de vrouwen in 
grote vreugde van het lege graf weglopen, en hoe ze Jezus weer ontmoeten 
en zijn voeten omklemmen. Direct daarna horen we echter ook hoe de geest 
van Pasen nog niet alomtegenwoordig is. En in het boek Handelingen van de 
Apostelen is te lezen, dat de volgelingen van Jezus het ook nog moeilijk 
kregen, toen ze zonder hun geliefde inspirator zelf het land introkken om in 
zijn geest verder te gaan. 
Keer op keer komen mensen in de kerk samen om een verhaal van hoop te 
horen. Een verhaal van hoop dat de realiteit niet wil ontkennen van de wereld 
waarin wij leven, en waarin het er zo vaak hopeloos aan toe schijnt te gaan. 
Maar net zoals hopeloosheid en moedeloosheid gevoelens zijn waarmee 
mensen elkaar kunnen aansteken, zo zijn ook gevoelens van hoop dat. 
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Minstens net zo sterk als de treurigheid die er in onze wereld bestaat, is het 
verlangen van mensen om daar wat tegenover te stellen. Het verlangen naar 
een betere wereld, dat mensen in zich willen laten voeden, en waarvoor ze 
telkens weer naar kerken en gebedsruimtes zullen komen, waar mensen hoop 
met elkaar delen, Paasvreugde delen, opdat deze zich kan vermenigvuldigen 
en mensen in vuur en vlam komen te staan! Dat wil je toch niet missen! ☺ 
 

Pastoor Rudolf 
 

Parochianen en gastleden 
 

Nieuw 
In de afgelopen periode mochten we af en toe ‘nieuwe gezichten’ in ons 
midden begroeten. Nieuw voor ons, niet nieuw voor de Heer die ons 
samenroept. En die kennelijk ook voor ons nieuwe personen in onze vieringen 
stuurt. Aan ons om een goede en gastvrije kerkgemeenschap te zijn en te 
blijven, zodat zij, die wij als gasten in ons midden mogen begroeten, én met 
ons gasten zijn aan de tafel van de Heer, zich bij ons thuis mogen voelen. En 
dat geldt ook voor de koffie/thee ná de vieringen. Zo kon ’t kerkkoor een nieuw 
lid begroeten, waar ze heel blij mee zijn, Michaele. Van harte welkom. En we 
hebben een paar keer als onze nieuwe organist Jeroen op de orgelbank 
kunnen ontwaren. Ook van harte welkom! 
 

Verhuizingen 
In de afgelopen periode is Ben verhuisd naar een woonzorgcentrum. 
Stephanie is samen met haar dochters naar Woudenberg verhuisd. 
Binnenkort verhuizen Erica en Jan naar een appartementje in hun 
eigen Scherpenzeel. 
Allen veel woongenot gewenst! 
 

Jubileum 
Op 17 maart was het veertig jaar geleden dat Wietse van 
der Velde in onze kerk tot priester werd gewijd. De 
eucharistieviering ter gelegenheid van dit jubileum vindt 
plaats op zaterdag 6 april om 14.00 uur. 

 

Vormsel 
Danny zal op 4 mei het Heilig Vormsel ontvangen van bisschop Bosy in de 
kerk van zijn opa in Polen. Zijn opa viert die zondag zijn 40-jarig 
priesterjubileum. 
Een feestelijke en gezegende viering gewenst! 

Pastoor Rudolf 
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Van het kerkbestuur 
 

Het kerkbestuur 
is nog steeds op zoek naar: 

 bestuursleden, met name secretaris (goed om te weten: Stephanie 
Bloothooft is voorgedragen bij de bisschop als lid!) 

 voorbidders van de voorbede (frequentie in overleg) 

 lezers van de eerste en tweede Schriftlezingen 

 personen die willen worden opgeleid tot lector – interesse is getoond! 

 redactieleden voor de “Joris op ’t Zand” (1x per jaar fysiek vergaderen, 
andere 4x wordt de uitgave digitaal besproken) 

 open-kerk vrijwilligers (zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) 

 vrijwilligers voor de verhuur (taken zijn o.a. kerk en/of Joriszaal gereed 
maken voor de verhuur, gasten ontvangen, koffie/thee verzorgen, na 
afloop schoonmaken) 

 

en hoopt dát u ….. u begrijpt ’t wel.        

Pastoor Rudolf 
 

Gemeentevergadering 
Zondag 21 april na de koffie gaan we weer vergaderen. Denkt u erom om zelf 
brood mee te nemen - dit werd de afgelopen gemeentevergadering 
afgesproken. Voor (karne)melk en vruchtensap wordt gezorgd. 
Agenda en onderliggende stukken worden uiterlijk vrijdag 12 april per mail 
verstuurd. 
 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen: 
7 april project kinderkerk “Kinderen van de Voedselbank” 
21 april jongerenwerk OKK 
28 april stichting de Vrolijkheid 
hele maand mei Entree (zie blz. 7) 
hele maand juni  Missie Sint Paulus 
 

Op zondag 16 juni zal de 2de collecte bestemd zijn voor Stichting 
Vluchteling, dit in verband met Wereldvluchtelingendag (20 juni) 
en de 24-uurs estafette wake in Johanneskerk op 15 en 16 juni 
(zie blz. 11 en 14). 
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De opbrengsten van alle offertoriumcollectes (en een enkele slotcollecte die 
niet voor de parochie bestemd was) in 2023 staan in het tabelletje hieronder. 
 

Collectedoel Opbrengst ( € ) Collectedoel Opbrengst ( € ) 

Kenya kinderen 587,30 St. De Vrolijkheid 122,80 

Timon 197,60 Diaconaat parochie 184,70 

giro 555 546,35 Terre des Hommes 225,70 

Oecumene OKK 135,40 Straatpastoraat 118,30 

Tumaini 1109,26 Opleiding OKK 102,50 

Zeevarenden 118,95 Kinderen Voedselbank 446,20 

Jeugdwerk OKK 104,07 Unicef 75,75 

Vluchtelingenwerk 112,60 Giro 6868 Marokko 227,25 

Kwintes 437,90 Missie St. Paulus 610,20 

Luchthavenpastoraat 82,30 Seniorenactiviteiten 91,70 

Veilig Thuis 80,70 Unie van Utrecht OKK 131,15 

Bethune 378,95 Kerstmis voor iedereen 510,80 

Voedselbank 965,55   

 

Heel veel dank voor al uw giften! 
Wilma van Oevelen, penningmeester 

 

Liturgie 
 

Bij de diensten 
Goede Vrijdag: in het lijden van Jezus klinkt al het andere lijden door. 
Bij het herdenken van het lijden van Jezus op Goede Vrijdag gaat het niet 
alleen om Hem. In het lijdensverhaal horen we ook het lijden van vandaag 
doorklinken: de beelden op tv, de verhalen in de krant over lijden ver weg, 
zoals in het Midden-Oosten, Oekraïne, Soedan en Eritrea. 
En we horen ook in het lijdensverhaal het lijden van dichtbij: de 
uitzichtloosheid van een diepe depressie van een buurman, het 
geweld achter de voordeur even verderop, het verdriet van een 
ongeneeslijk zieke. Als we waken op Goede Vrijdag, waken we 
ook bij al dat andere lijden. 
En dat willen we uitdrukken in onze voorbeden, deze keer doen we dat niet 
zozeer met woorden maar met symbolen. We lopen naar het kruis voorin de 
kerk en leggen rond dat kruis ‘iets’ neer dat symbool staat voor hedendaags 
lijden: een gezicht vol angst uit de krant, een speelgoedpistool dat staat voor 
alle leed dat wordt aangericht met wapens, een klein tasje dat staat voor 
mensen die op hun vlucht voor geweld maar weinig mee kunnen nemen, een 
5-cent munt dat voor u het symbool is van schrijnende armoede, een kleine 
lepel of vork als symbool voor honger, enzovoort 
Kortom we vragen u om naar de dienst op Goede Vrijdag iets mee te brengen 
dat voor u symbool staat voor een vorm van lijden. U hoeft het tijdens de 
dienst alleen maar bij het kruis neer te leggen: een gebed zonder woorden. 

Pastoor Rudolf en lector Lydia  
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Het Paasfeest duurt maar liefst vijftig (50!) dagen. We kunnen even voort dus. 
De veertigste dag van Pasen is Hemelvaart. En de vijftigste dag van Pasen is 
Pinksteren. Een periode waarin de kerk de Verrijzenis viert van Jezus Christus 
en waarin de liturgische kleur alle zondagen wit is. Op Pinksteren is de 
liturgische kleur rood – dat heeft te maken met het vuur van de Geest. 
Gelukkig is het witte altaarantependium, gemaakt uit een nagelaten japon van 
Clara Gertrudis van Halteren, weer terug uit museum Catharijneconvent in 
Utrecht. In de Paastijd zal dit antependium dus weer in de kerk voor het altaar 
aanwezig kunnen zijn. 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Collectes in de meimaand 
Entree dé ontmoetingsplek in de wijk 
In de maand mei zijn de collectes bestemd voor de Amersfoortse 
stichting Entree. Entree is al ruim twintig jaar een bijzondere 
ontmoetingsplek in de wijk Randenbroek waar je zomaar binnen kunt lopen. 
De bezoekers, uit verschillende wijken van Amersfoort, komen bijvoorbeeld 
voor het beter leren van de Nederlandse taal, kennismaken met de 
Nederlandse maatschappij, voor hulp bij het schoolwerk of zomaar voor een 
praatje. 
Meer dan tachtig (!) vrijwilligers bieden ondersteuning op maat: bijvoorbeeld in 
taal- en naaigroepen, maar ook één op één door samen met een bezoeker 
een boek te lezen, of een kind of een jongere te begeleiden bij het schoolwerk. 
Ofschoon iedereen welkom is, richt Entree zich vooral op Amersfoorters in een 
achterstandsituatie, bijvoorbeeld vanwege een krappe portemonnee of 
vanwege beperkte kennis van onze taal of van onze samenleving. Entree 
fungeert ook als een informeel informatie- en adviespunt waar wijkbewoners 
met hun vragen en met ingewikkelde brieven van instanties naar toe kunnen. 
Vaak lukt het de vrijwilligers om de vragen zelf te beantwoorden en als dat niet 
lukt zorgen ze er voor dat de bewoner bij de juiste instantie terecht komt. 

De gemeente betaalt de twee parttime 
coördinatoren van Entree die het werk van de 
vele vrijwilligers ondersteunen en organiseren. 
De bezoekers betalen een bescheiden eigen 
bijdrage. Maar er zijn natuurlijk altijd extra 
kosten zoals: schrijfmateriaal, leer- en 
leesboeken, spelletjes en materiaal voor de 
naailessen. 

Op dit moment heeft Entree o.a. behoefte aan bijzondere boeken, die je niet 
zomaar tweedehands ergens op de kop kunt tikken. Entree wil een kleine 
collectie opbouwen van boeken die gericht zijn op volwassenen en zijn 
geschreven in eenvoudige taal. Dit om volwassenen die hebben leren lezen 
aan te moedigen om te blijven lezen. 
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Met onze collectes helpen we bij de aanschaf van dat ‘plankje’ boeken. Op 
één van de zondagen in de meimaand zal een coördinator van Entree bij de 
koffie wat meer komen vertellen over Entree. 
Wil je nu alvast meer weten, ga dan naar de website:  www.entreejouwweb.nl. 
 

Henk Jan, Henriëtte en Lydia 
 

Voedselbank 
In het eerste nummer van de Joris op ’t Zand van dit jaar heeft Ankie 
Ligteringen, na een uitvoerig interview met mij (Hans), een uitgebreid stuk 
geschreven over de Voedselbank, waarvoor onze hartelijke dank. Zij heeft bij 
haar stuk een boodschappenlijstje gevoegd, dat u kan helpen wanneer u 
inkopen doet voor de Voedselbank. Het blijft nog altijd noodzaak om 
levensmiddelen in te zamelen voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen. 
Op maandag 25 maart willen wij de goed gevulde dozen, weer naar de 
Voedselbank Amersfoort brengen, zodat de klanten van de Voedselbank juist 
ook met Pasen iets extra’s op tafel kunnen zetten. Wij rekenen op uw 
medewerking. 
Ook het sparen van DE-waardepunten is nog steeds waardevol: de 
Voedselbank Amsterdam Zuidoost is er zeer blij mee. U kunt ze dus gewoon 
blijven deponeren in de bak, achter in de kerk. 
Fijne paasdagen toegewenst.Martine en Hans 
 

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden 
Fijn dat u ondanks alles doppen blijft inzamelen!! Ook al zitten de doppen 
veelal vast aan de fles en worden flessen steeds meer ingeleverd omwille van 
het statiegeld. Maar we blijven sparen en ik breng de ingeleverde doppen met 
plezier weer weg: het is immers een simpele en kosteloze weg om iets te doen 
voor een ander. Ik blijf op u rekenen: laten we van 2024 weer een succesvol 
‘doppen-jaar’ maken! 

Hans 
Deze - schone! - doppen kunt u inleveren:  
Alle ronde plastic doppen en deksels van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of 
yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrank (zonder het kleine doorzichtige dopje 
binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en 
deksels van pindakaas- en chocopastapotten. 
 

Kinderkerk 
 

Als ik dit stukje schrijf zitten we nog midden in ons 
vastenproject “met vallen en opstaan” van Bijbel basic. We 
hopen dat jullie veel plezier hebben van het zevenluik voor 
thuis. Nadat we dit mooie project met Pasen afsluiten gaan 
we weer verder met het zoeken naar schatten in de bijbel. 
Na Pasen sluiten we ook de vastenactie af en hopen dat er 
veel geld opgehaald is voor de schoolbus. 

http://www.entreejouwweb.nl/
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Dat brengt ons op het volgende: ouder(s) denken jullie eraan om jullie kind 
een centje mee te geven naar de kinderkerk. Ook in de kinderkerk houden wij 
een collecte; voordat wij starten mogen de kinderen geld in de spaarpot doen. 
De kindercollecte is voor de kinderen van de voedselbank. 
Geeft u uw (klein)kind ook wat collectegeld mee? 

De kinderkerkleiding 
 

Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

Vrouwevaert 
Ook dit jaar is er op de zaterdag na Hemelvaart – 11 mei - de Vrouwevaert in 
Amersfoort. Een gebedsdienst in onze kerk, de stille bidtocht door de stad, 
langs de plek waar ’t beeldje uit ’t ijs gehaald is en doorgaande naar de Onze 
Lieve Vrouwetoren in het hart van de stad. Vervolgens een gebedsdienst in de 
Franciscus Xaverius kerk mét een afsluitende krentenbol met koffie/thee. Die 
viering begint altijd al héél vroeg, nl. om 7.30 uur. Maar wát een belevenis om 
zó vroeg in de kerk te zijn. Nog nooit meegemaakt? Gewoon een keer doen – 
er waren in 2023 ook een paar deelnemers die er net zo over dachten. 

Pastoor Rudolf 
 

24 uur estafettewake: 
Om omgekomen vluchtelingen te herdenken: 15 en 16 juni. 
Vorig jaar kwamen er meer dan 3.000 mensen op zee om het leven tijdens 
hun tocht naar Europa: verdronken toen hun gammele bootjes omsloegen, 
midden op zee in de steek gelaten door mensensmokkelaars of ‘teruggeduwd’ 
door kustwachten. Veel jonge mannen, maar ook oudere mannen, vrouwen, 
kinderen en baby’s, vaak op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking 
en in ieder geval zo wanhopig dat ze een zeer gevaarlijke reis ondernamen. 

 
Rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) herdenken 
kerken in Amersfoort al deze mensen door 24 uur 
te waken en hun namen (voor zover deze bekend 
zijn) hardop te noemen en voor hen te bidden: dat 
zij geborgen mogen zijn in Licht. 
 
Dat gebeurt in de Johanneskerk aan Westsingel 30 

van zaterdag 15 juni twaalf uur tot zondagochtend 16 juni 12.00 uur. Er wordt 
een estafette-wake gehouden, dag en nacht, waarbij we elkaar aflossen door 
het licht (een kaars van Amnesty) aan elkaar door te geven. Daarnaast is er 
op ieder even uur, een korte dienst, met zang, Bijbellezing en gebed waarin 
ook namen van omgekomen mensen worden genoemd. 
Deze diensten worden verzorgd door (leden van) kerken in Amersfoort. Ook 
door onze parochie. U hoort daar nog wel meer van via de parochiemail. 
Tussen de diensten door blijven we in estafette waken. 
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‘Wat helpt dat nou zo’n wake?’, vroeg een journalist vorig jaar aan ons aan het 
einde van de wake. ‘Het lot van vluchtelingen op zee verbeteren dat gaat ons 
met een wake niet lukken’ zeiden we. ‘Maar’, zo gingen we verder, ‘de wake 
helpt wel: door alle namen te noemen worden ‘getallen’ weer individuele 
mensen die wij na hun gruwelijke dood op zee enig recht doen door stil te 
staan bij hun leven en hun dood. En we vertrouwen ze toe aan de Eeuwige. 
Dat doorbreekt ook ons gevoel van machteloosheid én natuurlijk is deze wake 
ook een stil protest tegen een wereld waarin mensen in een zo uitzichtloze 
situatie zitten dat ze geen andere weg meer zien dan een uiterst gevaarlijke 
tocht te ondernemen’. 
Doe mee aan de dienst die tijdens de 24-uurs-wake door onze parochie wordt 
verzorgd én kom ook een uurtje (of langer) mee helpen als schakel in de 
estafette-wake van 24 uur. 

Lydia (lid van de werkgroep die de 24-uurswake organiseert) 
 
Ook wordt er weer gelopen tijdens de Nacht van de Vluchteling; 
zaterdagavond 10 of 20 km met start en finish bij De Flint en 
zaterdagnacht 40 km van De Flint naar bibliotheek De Post in 
Utrecht. Meer informatie: 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/amersfoort-utrecht 

 
  

https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/amersfoort-utrecht
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van 
de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Do 28 maart 19:00 uur 
Exodus 12, 1-14 
  

1 Korintiërs 11, 23-32 
  

Johannes 13, 1-15 
  

Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

Vr 29 maart 19:30 uur 

 
Exodus 12, 21-28 
 
 

Johannes 18,1 – 
19,42 
 

Goede Vrijdag 

Gebedsdienst 

Za 30 maart 21:00 uur Genesis 1,1 – 2,3 
Exodus 14,15 – 15,1a 
Jesaja 54, 4-14 
Sefanja 3, 12-20 

 
Marcus 16, 1-8 
 
 

Paaswake 
Eucharistieviering 

Zo 31 maart 10:00 uur 
Jesaja 25, 6-9 
  

Kolossenzen 3, 1-4 
  

Johannes 20, 1-18 
  

1e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 7 april 10:00 uur 
Jesaja 26, 1-13 
  

1 Johannes 5, 1-6 
  

Johannes 20, 24-31 
  

Beloken Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 14 april 10:00 uur 
Micha 4, 1-5 
  

1 Johannes 1, 1-7 
  

Johannes 21, 15-24 
  

3e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 21 april 10:00 uur 
Ezechiël 34, 1-10 
  

1 Johannes 3, 1-8 
  

Johannes 10, 11-16 
  

4e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 28 april 10:00 uur 
Deuteronomium 4, 
32-40  

1 Johannes 3, 18-24 
  

Johannes 15, 1-8 
  

5e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 5 mei 10:00 uur 
Jesaja 45, 15-19 
  

1 Johannes 4, 7-21 
  

Johannes 15, 9-17 
  

6e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Do 9 mei 10:00 uur 
Ezechiël 1, 3-5a en 
26-28a  

Efeziërs 1, 15-23 
  

Marcus 16, 19-20  
  

Hemelvaart v.d. Heer 

Eucharistieviering 

Zo 12 mei 10:00 uur 
Exodus 19, 1-11 
  

1 Johannes 5, 9-15 
  

Johannes 17, 14-26 
  

7e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 19 mei 10:00 uur Genesis 11, 1-9 
 
 

Handelingen 2, 1-11 
 
 

Johannes 14, 8-17 
 
 

Pinksteren 
Eucharistieviering 

Zo 26 mei 09:30 uur 
Exodus 3, 1-6  
 
 

Romeinen 8, 12-17 
 
 

Johannes 3, 1-16 
 
 

Allerheiligste drie-
eenheid 

Eucharistieviering 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B- jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

LET OP: Op 28 en 29 maart is de kerk een half uur eerder open voor stilte en gebed. 
In verband met de Marathon van Amersfoort op 26 mei is het de bedoeling om eerder 
te beginnen - aanmoedigingsmuziek bij Van Zanten begint om 10.30 uur - houdt de 
parochiemail in de gaten! 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 2 juni 10:00 uur Exodus 24, 3-11 
 
 

Hebreeën 9, 11-15 
 
 

Marcus 14, 12-26 
 
 

Sacramentsdag 

Eucharistieviering 

Zo 9 juni 10:00 uur Genesis 3, 1-15 
 
 

2 Korintiërs 4, 13-
18 
 

Marcus 3, 20-35 
 
 

zondag na Pinksteren 5 

Schriftlezing en gebed 

Zo 16 juni 10:00 uur Ezechiël 17, 22-24 
 
 

2 Korintiërs 5, 1-10 
 
 

Marcus 4, 26-34 
 
 

zondag na Pinksteren 6 
Eucharistieviering 

Zo 23 juni 10:00 uur Job 38, 1-18 
 
 

2 Korintiërs 5, 14-
21 
 

Marcus 4, 35-41 
 
 

zondag na Pinksteren 8 
Eucharistieviering 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B- jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 
Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de kathedrale kerken 
uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op 
het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal 
van Oud-Katholiek Utrecht. 
 

Het Mariabeeldje, de Vrouwevaert en koster Michiel 
 

Het Mariabeeldje 
Het is het jaar 1444. Geertgen Arends uit Nijkerk gaat intreden in het klooster 
van de zusters Agnieten in Amersfoort. Haar moeder schenkt haar een 
Mariabeeldje, klein en eenvoudig, gemaakt van pijpaarde, om in haar 
kloostercel neer te zetten.  
Lopend gaat zij op weg. Het is koud en de grachten zijn bevroren. Bij de 
Kamperbuitenpoort bedenkt Geertgen zich; ze neemt dit simpele beeldje niet 
mee naar het klooster. Ze gooit het in de gracht. 
Het beeldje verschijnt vervolgens in een droom aan een ‘eerbare vrouw, die 
God en zijn gezegende Moeder trouw diende’. Ze heet Margriet en wordt in de 
droom door God geroepen om het beeldje uit het ijs te halen. 
Dit is het begin van het verhaal rond de wonderen die er in Amersfoort zijn 
gebeurd nadat het beeldje inderdaad uit de gracht is gehaald. In onze kerk 
worden de restanten van dit beeldje bewaard in een schrijn in de Mariahoek. 
Het is een zeer bijzondere eer dat wij dit onder ons dak mogen bewaren en 
behoeden! De Onze Lieve Vrouwentoren en ooit ook de bijbehorende 
Mariakapel, werden bekostigd van het geld dat binnen werd gebracht door de 
vele pelgrimgangers. Dan kan je wel nagaan hoeveel mensen er wel niet naar 
Amersfoort moeten zijn gekomen om Maria om bijstand te vragen, te danken 
of boete te doen! Amersfoort wordt in korte tijd een belangrijk pelgrimsoord. 
Voor wie meer wil weten; er is een prachtig boek over verschenen “In het 
water gevonden. Het Amersfoortse Mirakelboek”. Meer informatie op blz. 14. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
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De Vrouwevaert 
Jaarlijks wordt er nog steeds een processie gelopen om Maria te eren en de 
wonderen die hebben plaatsgevonden te gedenken. In 1446 al wordt rond het 
beeldje een jaarlijkse feestdag ingesteld. De zondag voor Pinksteren is 
Vrouwevaertdag. De Vrouwevaert begint in onze kerk, om 7.30 uur met een 
dienst van Woord en Gebed. Daarna begint de stille processie door de stad 

langs een aantal speciale plekken die met het Mariabeeldje te 
maken hebben. Daar wordt stilgestaan, gezongen en/of 
gebeden. De eerste plek waar wordt stilgestaan is bij de 
stadsmuur ter hoogte van de Scheltussingel, ongeveer op de 
plek waar het beeldje gevonden is. Daar hangt een plaquette 
waarop het pelgrimsteken van Onze Lieve Vrouwe van 
Amersfoort te zien is. Dan gaat het verder door de stad, o.a. via 
de Onze Lieve Vrouwetoren en eindigt de processie bij de St. 
Franciscus Xaveriuskerk waar na de viering voor ieder de koffie 
klaarstaat met daarbij een heerlijke krentenbol. 

In het zuiden van ons land wordt tijdens de processie de rozenkrans gebeden, 
bij ons wordt in stilte gelopen. Gemiddeld lopen er zo’n 80 mensen mee. 
Koster Michiel 
Ik heb een gesprek met Michiel over de Vrouwevaert. Michiel heeft al vanaf 
zijn vroege jeugd een speciale band met Maria. Hij vertelt dat op de hoek bij 
de jeugdinstelling waar hij opgroeide een Rooms Katholieke Kerk was. Daar 
vond hij Maria, naast nog veel meer van het Katholieke geloof. Hij is er 
dankbaar voor. Michiel ziet Maria als de moeder van alle mensen, ongeacht 
hun geloof. Hij vindt het heel jammer dat Maria in de Oud Katholieke Kerk voor 
veel gelovigen niet zo belangrijk is. En dat wij in Amersfoort er niet veel trotser 
op zijn dat de restanten van het wonderbeeldje bij ons een plek hebben 
gekregen! 

 



Joris op ’t Zand 202402 14 

Michiel is als koster, lector of acoliet graag dienend in de Oud Katholieke Kerk. 
Hij is al vaak de koster van dienst geweest bij de Vrouwevaert. Hij zet 
gewoonlijk op vrijdag alles al klaar, zodat hij niet op zaterdag al om 5.00 uur 
aan de slag zou moeten. Hij zorgt ervoor dat er zo’n 100 kaarsjes klaarstaan 
die de mensen kunnen aansteken en plaatsen op de tafel die voor de 
altaartafel staat. En hij zorgt ervoor dat er leien op het tafelkleed liggen, zodat 
er geen kaarsvet op het kleed kan komen. De kleine schrijn met het 
overblijfsel van het pijpaarden Mariabeeldje plaatst Michiel op de altaartafel. 
Zo zorgt hij ervoor dat alles keurig in orde is zodat op zaterdagochtend de 
viering goed kan verlopen. Dit jaar is hij echter met zijn man Ramon op 
vakantie en zal hij een keertje niet kosteren bij de Vrouwevaert. Een koster 
kan trouwens nooit zelf meelopen! Daar heeft hij het te druk voor. 
U bent van harte welkom om dit jaar mee te vieren en te lopen bij de 
Vrouwevaert. 

Ankie 
Mirakelboek 

Het Amersfoortse Mirakelboek bestaat uit vertellingen die 
grofweg hetzelfde zijn opgebouwd; een persoon uit een 
bepaalde plaats heeft een probleem en dat wordt opgelost 
door een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw te beloven. 
Door de details die in de beschrijvingen te lezen zijn krijg 
je oog voor het leven van alledag. De inleiding biedt 
interessante aanknopingspunten, net als de afbeeldingen 
die bij de wonderen zijn afgedrukt. 
Er was een kind uit Lunteren, vier jaar oud, dat nog niet 
kon lopen. De ouders zijn met haar op bedevaart gegaan 
en het kind kon daarna lopen. (wonder 22) 

Genezingswonderen verrichtte Maria het meest, blijkt uit het boek: in 43 
procent van de gevallen werden mensen weer gezond gemaakt. Op ruime 
afstand volgen wonderen bij onder meer verdrinking en schipbreuk. Soms 
zorgen de mirakelen voor hardop gegniffel. Zo was er een man met een 
gezwel aan zijn anus, die beloofde met een wassen beeld in de vorm van de 
tumor op bedevaart naar Amersfoort te gaan. Of wat te denken van een 
Engelsman wiens been helemaal zwart was geworden? Hij dacht ’s nachts te 
horen dat hij op bedevaart naar Amersfoort moest vertrekken, ‘hoewel hij niet 
eens wist waar Amersfoort lag’. 
 

In het water gevonden. Het Amersfoortse Mirakelboek 
Uitgegeven en hertaald door Dick E.H. de Boer en Ludo Jongen 
Uitgeverij Verloren; prijs: €29,00 
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NBG - Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Beste Zusters en Broeders, 
Voor de feestdagen 2023/2024 heeft u iets van mij gehoord van 
het NBG. Ik hoop dat u een mooie Bijbel of iets anders hebt 
aangeschaft of cadeau hebt gedaan. 
Nu wil ik graag uw aandacht vragen, namens het NBG, om voor 
dove christenen in Mongolië de bijbel in gebarentaal te laten maken. Het NBG 
vraagt een bijdrage hiervoor en of uw steun voor het werk van het NBG in het 
algemeen. 
Ik kan u aanraden om de website van het NBG te bekijken 
(bijbelgenootschap.nl); daar staat nog veel meer informatie. 

Uw contactpersoon van Het NBG namens de OKK, Henk Jan 
 

Verdieping 
 

Denken in de Driehoek 
Woensdag 17 april: witheid 
Wat is witheid? Hoe kunnen we gelijkwaardiger met elkaar spreken over 
witheid en racisme? Waarom is er vaak zo weinig ruimte voor de emoties van 
zwarte mensen? Een avond over verzwegen geschiedenissen, theologie, en 
het zoeken naar woorden. En over ongemak. Met Bianca Groen Gallant 
(oprichter Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden en lid 
moderamen PKN) en Matthea Westerduin (promoveerde op proefschrift over 
witheid, racisme en theologie). 
Woensdag 15 mei: gender – tegen de stroom in 
Wat hebben gender, seksualiteit en ras met religieverlating te maken? Zowel 
religie als religieverlating bestaan uit alledaagse, lichamelijke ervaringen, 
ingebed in sociale en intieme relaties. Nella van den Brandt 
(religiewetenschapper gender, seksualiteit en ethniciteit) bespreekt 
levensverhalen van vrouwen in Nederland en het VK die hun geloof verliezen 
en/of religieuze gemeenschap verlaten. Ze belicht hoe hun ervaringen 
onlosmakelijk zijn verbonden met gegenderde verwachtingen, onbetamelijke 
seksualiteit, rascisme en islamofobie. 
De avonden vinden plaats in het congres- en vergadercentrum In de Driehoek, 
Willemsplantsoen 1c, op loopafstand van Utrecht Centraal. 
Het programma is van 20:00 tot 21:30 uur. Zaal open inclusief koffie en thee 
vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten. 
 

Klein liturgisch handboek 
Voor wie nieuwsgierig is naar hoe het allemaal heet wat gebruikt wordt in de 
kerk, waar het vandaan komt en wat het betekent. 
Pastoor Louis heeft een handig boekje geschreven waarin hij in begrijpelijke 
taal o.a. uitlegt wat voor voorwerpen er gebruikt worden tijdens een 
eucharistieviering en welke kleding gedragen wordt en door wie. 
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Hij legt uit wat de herkomst en de betekenis is van de voorwerpen, de kleuren 
en de kleding. Want dat is nogal wat! Want op de dwaal ligt de corporale met 
daarop de pateen en de miskelk, met daarop de palla. Begrijp je wel? Mariska 
Teuben - van der Leest heeft er mooie tekeningen bij gemaakt. 

Meer weten over de achtergronden en de betekenis 
verdiept je begrip tijdens het meevieren van de eucharistie. 
Je gaat als parochiaan immers anders de kerk uit dan dat 
je er in kwam na de viering van de eucharistie! Als je mee-
viert, jouw onderdeel van de liturgie actief mee-beleeft, dan 
gebeurt er (meestal) wat met je. De liturgie neemt je mee, 
van het Kyrië, de schuldbelijdenis, het Gloria, de voorbeden 
tot het in gedachtenis oproepen van Christus’ zelfgave en 
je eigen deelneming aan de maaltijd van de Heer tot de 
zegen en de wegzending de wereld in. 

Je brengt je doop weer in herinnering, de verlossing van je zonden, de 
gemeenschap met de Heer en jouw opdracht in het leven. 
Je kunt het boekje bestellen via de website van de landelijke kerk; 
webshop.oudkatholiek.nl. De kosten bedragen €15,00 (incl. bezorgkosten). 
Afhalen in de kerk kan ook, dan €12,50. 
Op de website van de landelijke kerk (oudkatholiek.nl) staat een interview met 
Louis en Mariska over dit boekje. 

Ankie 
 

Meerdaagse activiteiten 
 

Leringweekend voor kinderen en jongeren van beide bisdommen 
Dit Leringweekend zal plaatsvinden van 20-22 september 2024. Deelnemers 
in de leeftijd van 8-15 jaar zijn van harte welkom. 
Nadere informatie (locatie, aanmelden) volgt nog op de landelijke site. 
 

Diversen 
 

Het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort organiseert in de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk (SFX), ’t Zand 29: 
Ars Moriendi/Kunst van het sterven 
Hoe kunnen we goed communiceren rond het levenseinde? Hoe 
gaan we om met verlies, en hoe bereiden we ons voor op het 
afscheid? Hoe vinden we een omgang met de grote vragen in het 
leven rond dood, vrijheid, eenzaamheid en zinloosheid? In deze 
lezing gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen. 
Inleider: Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit 
voor Humanistiek (Utrecht). Co-referenten: Gea Antonides, 
specialist ouderen geneeskunde en Thea Kloek, geestelijk verzorger. 
Wanneer: zaterdag 6 april 10.30-12.30 uur Bijdrage: € 10 
Info/aanmelden: secretariaatscc@gmail.com 
 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Maria in mij 
Er woont in ons allemaal een Maria. Zij is liefdevol, 
onvoorwaardelijk, vol compassie en zonder oordeel. Die 
kwaliteiten zijn vaak overschaduwd. Doel van dit project is om 
Maria weer te ontdekken. Dat doen we met kunst, inleiding en 
meditatie.  
De maandelijkse exposities zijn te zien in de SFX: dagelijks in de Mariakapel 
van 9-12 uur; en bij het Maria Magdalenabeeld in de kerk op zaterdagmiddag. 
De exposities wisselen op de zondagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 
september, 6 oktober en 3 november; van 13.00 tot 15.00 uur is dan steeds 
een wisselend programma: altijd een interview met de kunstenaar, soms een 
concert, een ritueel of inleiding. 
Programma bijeenkomsten: 
Op zondag 7 april “Kunst, gesprek, ritueel” met Rennie Buenting (kunstenaar), 
Ger Bos (dichter), Monique Nusselein (verhaal), Krijnie Beyen (kunstenaar) 
Op zondag 5 mei een concert met Krijnie Beyen, met Margriet Eyken 
(kunstenaar), Ellen Faber, Ina Vader en piano- en klankschalenconcert door 
Michiel Buursen (bijdrage € 10) 
Info/aanmelden voor beide dagen: secretariaatscc@gmail.com 
 

Mariavaarten bij de waterlijn 
De Waterlijn vaart in de maand mei drie keer een speciale 
‘Mariavaart’op drie zaterdagen, 11, 18 en 25 mei, mét 
uiteraard ook afsluitend een bezoek aan onze kerk én aan Maria. 
Alle keren probeert de pastoor aanwezig te zijn om de gasten te ontvangen en 
hen te vertellen over Maria in ons kerkgebouw én over hoe wij als oud-
katholieke parochie hier onze vorm geven aan kerk-zijn in deze tijd. 
Het vertrekpunt is bij de Onze Lieve Vrouwetoren om 10.45 uur en de kosten 
bedragen €12,50 per persoon. 
Kaarten verkrijgbaar in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort of 
online (amersfoort-rondvaarten.nl) 
 

Momentum 
Van 1 mei tot 1 oktober is er elke 
zondagmiddag tweemaal een Momentum 
van ongeveer 15 minuten in de Sint-
Joriskerk. Om 15.00 uur en 16.00 uur een 
moment van muziek, lezing van enkele 
Bijbelverzen en stilte. 
 

  

mailto:secretariaatscc@gmail.com


Joris op ’t Zand 202402 18 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 
iedere zondag vanaf 1 mei om 15.00 en 16.00 uur Momentum in Joriskerk 

maart 

zo 24   inleveren spullen Voedselbank 

wo 27 19.30 Utrecht Oliewijding* 

do 28 19.00 Kerkgebouw Witte donderdag* 

vr 29 19.30 Kerkgebouw Goede vrijdag* 

za 30 21.00 Kerkgebouw Paaswake* 

zo 31 10.00 Kerkgebouw Pasen* 

april 

za 6 10.30 SFX Ars Moriendi 

 6 14.00 Kerkgebouw 40-jarig priesterjubileum Wietse 

zo 7 13.00 SFX Kunst, gesprek, ritueel 

wo 10 15.00 Joriszaal Kerkbestuur vergadert 

do 11 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

wo 17 19.30 Utrecht Witheid 

zo 21 11.45 Joriszaal Gemeentevergadering 

za 27 geen open kerk - Koningsdag 

mei 

zo 5 13.00 SFX Maria in mij - concert 

wo 8 15.00 Joriszaal Kerkbestuur vergadert 

do 9 10.00 Kerkgebouw Hemelvaart v/d Heer 

za 11 7.30 Kerkgebouw Start Vrouwevaert 

  10.45 OLV-toren Mariavaart 

wo 15 19.30 Utrecht Gender-tegen de stroom in 

za 18 10.45 OLV-toren Mariavaart 

za 25 10.45 OLV-toren Mariavaart 

juni  

zo 2 10.00 Kerkgebouw Sacramentsdag 

zo 9   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

wo 12 15.00 Joriszaal Kerkbestuur vergadert 

do 13 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 15 12.00 Johanneskerk 24 uur estafettewake 

zo 23   Zomernummer Joris op ’t Zand 

 
LET OP: 
Zondag 26 mei is de bereikbaarheid van de kerk met de auto beperkt. 
Dit in verband met de Marathon Amersfoort.  

 
* toelichting in Vastennummer blz. 5 en 6 
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Gedicht over de Heilige Geest 

 
De Heilige Geest dat is: 
door de holten van het gemis 
van het menselijk bestaan 
wakkert de wind weer aan 
uit het land van achter de horizon 
waar Adam spitte en Eva spon. 
 
De Heilige Geest begint 
met die gedreven wind, 
en dan ziet men licht en puur 
op de hoofden tongen van vuur 
ontstoken aan een onzichtbare zon 
die in het hart van God begon. 
 
De Heilige Geest is het licht 
dat een hemel op aarde sticht, 
vrede en liefde voor alle mensen 
boven bidden en boven wensen, 
en in hun hart de Schepper Zon 
waarmee de wereld begon. 

 
Jan Willem Schulte Nordholt (1929-1995) 

 
Overgenomen uit Of de hemel ook open is (Zoetermeer, 2002) 
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