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VOORWOORD 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede ……  
Niets doen is geen optie. Dat klinkt serieus, het thema van de vredesweek. En 
dat is het ook. Als ik kijk naar de wereld om mij heen, lijkt vrede steeds verder 
te liggen, verder dan ooit. Weer is het vredesweek, omdat ’t nog steeds geen 
vrede is in de wereld. Wat willen we bereiken met al ons bidden? Sussen we 
onszelf in slaap of worden we extra alert? 

 

 

Johannes 20,19-21a 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 
uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in 
hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij 
hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 

21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie!’ 
 

Stel je eens voor dat wanneer jij ergens binnenkomt – zéker in deze 
vredesweek – en je eerste woorden zijn ‘vrede zij met jullie’? Kun je je dat 
voorstellen? Ik kón me dat niet voorstellen. Totdat ik voor de eerste keer – 
járen geleden en een paar maanden geleden ook – een huiszegen mocht 
doen en deze woorden uitsprak voordat ik, door de voor mij nét geopende 
deur over de drempel ging. Er gebeurde iets met mij én ook met de bewoners 
van ’t huis. Op ’t moment dat je ‘vrede zij met jullie’ of ‘vrede zij dit huis’ 
uitspreekt kómt die vrede aanwezig; daalt die vrede neer over wie ’t hoorden 
uitgesproken worden. Misschien doen we dat wel veel te weinig: vrede 
uitspreken, vrede toezingen, vrede toebidden. Niet alleen in de vredesweek, 
maar elke dag van ’t jaar, op ieder moment. Vredesmomenten creëren. Niets 
doen is geen optie! Meteen beginnen dus. Zeg ’t tegen degene die nu bij je is. 
Schrijf het aan degene die je zo meteen een appje gaat sturen. Vrede zij met 
je. En wie weet gaat ’t zo als een lopend vuurtje, als een app-ketting, en komt 
die vrede op een gegeven moment ook bij jouzelf terug. Heeft de vredeswens 
een rondje gemaakt. En je hebt íets gedaan! Want niets doen is geen optie. 
 

Pastoor Rudolf 
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Parochianen en gastleden 
 

Op vrijdag 25 juli 2025 vierden de heer A & mevrouw B dat zij in het huwelijk 
getreden waren. De kerkelijke viering en bruiloft vond plaats in X. Pastoor 
Rudolf was hierbij aanwezig en zegende het huwelijk in. Gefeliciteerd! 
 

Mevrouw C (100 jaar) is afgelopen zomer vanwege haar achteruitgaande 
gezondheid verhuisd. Zij woont nu dichterbij haar kinderen. Een kaartje zal ze 
vast op prijs stellen. 
 

Mevrouw D is na een onfortuinlijke val aan het revalideren. Haar tijdelijke 
adres is: 
 

De heer E en mevrouw F hebben te kennen gegeven onze parochie te gaan 
verlaten, samen met hun kinderen. Ze zijn onlangs verhuisd en de fysieke 
afstand tot de stad Amersfoort en onze parochiekerk én de groeiende 
betrokkenheid op de eigen woonwijk en woonomgeving hebben hen daartoe 
doen besluiten. Ze zoeken aansluiting bij een ander kerkgenootschap. Voor 
hen vieren: veel zegen voor de toekomst én wie weet: tot ziens! 
 

We ontvingen bericht van de geboorte van een zoon, de heer G en mevrouw 
H zijn de trotse ouders. Gefeliciteerd met dit kleine wonder. 
 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

Welkom! 
 

We mogen ons als parochie verheugen op twee mensen die betrokken willen 
zijn bij ons kerkbestuur: Claudia van den Brink - Lenten, in de functie van 
secretaris en Riet Lenten – van der Steen in de (gecreëerde) functie van 
ambtelijk secretaris. Tijdens de viering op 7 september werd dit door het 
voorlezen van akte en het toelichten van de functie van ambtelijk secretaris 
officieel gemaakt. Het was een bijzonder moment want er stonden 3 
generaties vrijwilligers op het altaar (Claudia’s zoon was misdienaar). 
Deze uitbreiding was hard nodig. Er blijft nog steeds ruimte voor verdere 
aanvulling van ons kerkbestuur. Dank Claudia en Riet! 
 

Parochielunch op 21 september en gemeentevergadering op 19 oktober 
We vragen nog even uw aandacht voor twee bijeenkomsten die we ook al in 
het vorige parochieblad aankondigden, maar ja: dat was vóór de zomer en dat 
lijkt al weer een hele tijd geleden.  
We houden weer een parochielunch om uitgebreid bij te praten, op zondag 21 
september in de Joriszaal en op het terras (als het weer het toelaat). 
Op zondag 19 oktober is onze gemeentevergadering. We bereiden dan in 
ieder geval samen met de synodalen de synode van 15 november voor. Te 
zijner tijd ontvangt u de agenda en alle stukken. 
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Collectes in de komende periode 
Hieronder vindt u het overzicht van de collectedoelen voor de komende 
periode. De hele maand oktober is de opbrengst van de offertoriumcollecte 
bestemd voor Missie Sint Paulus. 
 

• 21 september Kerkasiel Kampen 

• 29 september Communicatie & Publiciteit OKKN 

• 2 november Kerkmuziek tijdens onze vieringen 

• 16 november Unie van Utrecht OKKN 

• 23 november Seniorenactiviteiten 

• 30 november Kerstmis voor iedereen 
 

Oefenavond voor de lezers 
In iedere viering op zondag zijn er lezers die de eerste en tweede 
Schriftlezing doen. Daar zijn we als parochie heel blij mee. Om met 
elkaar te oefenen in het nog beter verstaanbaar maken van de 
lezingen, wordt er een oefenavond gehouden. Deze avond wordt 
gehouden op maandag 6 oktober. 

Inloop in de Joriszaal vanaf 19.30 uur. We beginnen de avond om 19.45 uur 
en sluiten uiterlijk om 21.30 uur af. We hebben Joop ter Maat bereid gevonden 
om ons op deze avond mee te nemen in wat tekst, voordracht en 
lichaamshouding doet met de hoorders van wat gebracht wordt. En wat 't doet 
uiteraard met ons zelf. Het verlaagt de 'plankenkoorts' en verhoogd (hopelijk) 
de inspiratie tot lezen. 
 

Bij de diensten 
 

Wanneer we de komende periode van vieringen overzien dan vallen er een 
paar dingen op: op de meeste zondagen is groen de liturgische kleur. Er zijn 
een paar zondagen met een andere kleur: rood of wit. 
Zondag 21 september is de feestdag van de H. Matteüs, apostel en 
evangelist. Zijn feestkleur is rood. Op zondag 5 oktober zal de zoon van de 
heer G en mevrouw H gedoopt worden in de Eucharistieviering. Zondag 2 
november vieren we Allerheiligen met de gedachtenis van Allerzielen, de 
bijbehorende kleur is wit. En op zondag 9 november vieren we het (van 7 
november verplaatste) feest van de H. Willibrordus. Voor dit feest is de kleur 
wit. 
 

Dinsdag in de oneven weken is er (als proef) een Eucharistieviering om 9.30 
uur in de kerk. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie. De 
data staan ook in de agenda op de website van de parochie. 

Pastoor Rudolf 
 

Nieuwe misdienaar 
We hebben een nieuwe misdienaar verwelkomen. Heel fijn dat hij na zijn 
eerste H. Communie daartoe besloten heeft. We hebben hem al een aantal 



Joris op ’t Zand 202504 5 

keren als misdienaar kunnen zien in de Eucharistieviering. We kunnen zeggen 
dat hij snel leert en met aandacht dient! 

Pastoor Rudolf 
 

Pastoraat 
 

Met regelmaat worden parochianen bezocht in de thuissituatie, of in het 
ziekenhuis of verpleeghuis. Ook is er aandacht vanuit de parochie via de 
kleine bezoekersgroep. Ook zijn er parochianen die spontaan bij andere 
parochianen op bezoek gaan. Dát is een teken van omzien naar elkaar! 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Koffiebus 
Op vrijdag 6 september is de uiteindelijke eindstand bekend 
gemaakt aan Harm Messink, initiatiefnemer van de Koffiebus. 
Pastoor Rudolf overhandigde de koffiepot én een cheque met 
daarop het forse bedrag van 1000 euro! 
Reuze dank aan iedereen die bijdroeg. We zijn welkom op de 
koffie! 
Zie voor de locaties en overige gegevens: dekoffiebus.org. 
De koffie is trouwens heerlijk, én de soep en tosti’s ook! En de 
gezelligheid mag er ook zijn. 

Pastoor Rudolf 
 

Voedselbankactie 
Voedselbanken zijn een gegeven in onze hedendaagse maatschappij; 
fijn dat ze er zijn, al zullen ze de achterliggende problemen niet 
oplossen en dus een noodzakelijke voorziening blijven. Ooit in 2012 
opgericht door een Rotterdams echtpaar, Carla en Sjaak, en inmiddels 
uitgegroeid tot een organisatie die door zo’n 14.000 vrijwilligers wordt gerund 
en waar 150.000 (!!) “cliënten” een beroep op doen. 
Ook wij kunnen ons (blijven) inzetten, door het geven van geld via de collecten 
tijdens de vieringen of door het meenemen van boodschappen naar de kerk. 
Elk “steentje” draagt bij en de ontvangers zijn er elke keer weer blij mee!  
 
Leuke anekdote: de postbezorger deed een flyer in mijn brievenbus met de 
mededeling dat hij met pensioen gaat, gevolgd door een oproep om als 
waardering voor zijn werk een gift te geven aan de Voedselbank Amersfoort! 
Ik vond het zo’n leuke actie dat ik die toch even aan u wilde doorgeven. 
Dank aan de trouwe gevers die steeds weer boodschappen meenemen naar 
de kerk, we hopen dat u in het 3e kwartaal daarmee doorgaat. Op maandag 
29 september en maandag 15 december zullen wij dan de volle dozen bij de 
Amersfoortse voedselbank bezorgen! 
 

https://dekoffiebus.org/
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Douwe Egberts zegels 
De spaartrommel voor de Douwe Egberts-zegels kunt u ook nog vullen: blijf 
dus sparen, het kost niets, alleen verzamelen en in het Douwe Egberts-blik 
deponeren. We gaan uiterlijk maandag 01 december de door u ingezamelde 
DE-punten opsturen naar de voedselbank van Amsterdam Zuidoost. 
We hopen weer… een volle trommel te mogen aantreffen! 

Martine en Hans 
 

Doppen sparen ten behoeve van een Hulphond 
‘Elke dag een draadje is een hemdsmouw in het jaar’; kent u die uitdrukking?  
Het betekent dat je met geduld veel kunt bereiken. De strekking is ongeveer 
hetzelfde als het gezegde dat vele kleintjes één grote maken. Dat geldt dus 
ook voor het sparen van doppen. U hoeft ze alleen maar mee te nemen naar 
de kerk. Hartelijk dank!  

Hans 
Tips schone doppen!, welke doppen ziet u hieronder:  
Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, 
frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrank 
(zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van 
slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van 
pindakaas- en chocopastapotten. 

 

Kinderkerk 
 

 
Na een heerlijke zomervakantie zijn we in september weer van start gegaan 
met de kinderkerk. We kijken ernaar uit om samen met de kinderen te 
luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en te knutselen of spelen rond het 
thema van de zondag. 
De vakantie bracht ons mooie momenten van rust en plezier, maar ook in de 
kinderkerk mogen we telkens opnieuw ontdekken dat God met ons meegaat – 
thuis, op vakantie én in de kerk. 
Alle kinderen zijn van harte welkom! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje 
mee. We hopen er samen een fijn nieuw seizoen van te maken, vol creatieve 
activiteiten en inspirerende verhalen. 

Denken jullie er ook nog aan om een centje mee te nemen 
naar de kinderkerk voor Stichting Kinderen Van De 
Voedselbank. 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor de adventstijd, maar daarover 
later meer. 

Marta, Martine, Toos en Ingrid (kinderkerkleiding) 



Joris op ’t Zand 202504 7 

Schoenendoosactie 

Met de Schoenendoosactie hebben we afgelopen jaar 
maar liefst 42.357 kinderen een cadeau van onschatbare 
gegeven. Je kunt je amper voorstellen wat voor impact 
deze dozen hebben. Voor veel kinderen in armoede is die 
versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in 
hun leven. Je geeft hoop én toekomst. We hopen dit jaar 
nog meer kinderen een schoenendoos te geven. Wij gaan 
daar ook weer aan meedoen, u toch ook! Alvast Bedankt! 

Zodra de folders binnen zijn, zullen ze achterin de kerk komen te liggen. Heeft 
u zelf geen schoenendoos, geen probleem: er zullen ook dozen klaar liggen 
om te kunnen vullen. 
Voor meer informatie: schoenendoosactie.nl 
De uiterlijke inleverdatum is zondag 16 november 2025 
 

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met 
informatie over de kinderkerk, het thema en de leiding. Mocht u interesse 
hebben in deze maandelijkse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de 
kinderkerk komt), dan kunt u zich aanmelden via 
kinderkerk@amersfoort.okkn.nl. 
 

Senioren 
 

In het verleden was er voor de senioren in onze parochie 
in de Advent een samenzijn rond een maaltijd. Het plan is 
om dit weer in het leven te roepen en wel op donderdag 
11 december in de vorm van een lunch. 
De voorbereidingen zijn gestart en er komt ruim voor deze 
datum een persoonlijke uitnodiging aan alle senioren van 
onze parochie. U kunt deze datum vast noteren in uw 
agenda, zodat we met vele samenkomen in de Joriszaal 
voor een mooie adventsviering.  

Riet 
 

Vorming en toerusting 
 

Op de eerste donderdag van de maand wordt 
er een informatie- en gespreksavond gehouden 
voor diegenen die meer willen weten over de 
oud-katholieke kerk én onze parochie in het 
bijzonder. Aan de orde komen zoal de boeken 
die we bij de liturgie gebruiken: gezangboek, 
kerkboek, lectionarium. 

mailto:kinderkerk@amersfoort.okkn.nl
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Maar ook de historie van de oud-katholieke kerk en de verbinding die we als 
kerk maken met de samenleving waar we midden in willen staan én ook een 
rustpunt willen bieden. Elke avond begint met een inloop om 19.30 uur en start 
om 19.45 uur. Dit is aansluitend aan het oecumenisch avondgebed dat om 
19.00 uur begint. 
Opgave van te voren is niet nodig, maar kan wel. Graag dan via 
pastoor@amersfoort.okkn.nl 
 

Toekomstige data: 2 oktober, 6 november en 4 december. 
 

Op de derde (soms vierde) dinsdag van de maand is er 
een toerustings-avond. Een avond met een thema. Een 
avond voor iedereen op zoek naar verdieping in geloof. 
Op zoek naar verdieping met gelovigen en/of zoekers. 
Een avond voor iedereen. Inloop om 19.30 in de 
Joriszaal. 19.45 beginnen we en we eindigen om 
uiterlijk 21.30 uur. Opgeven van te voren is niet nodig, 
maar wel handig. Onderwerpen doorgeven mag ook, 
graag zelfs! 

De eerste avond zal gaan over ‘Bijbellezen’, in het bijzonder via de methode 
‘Lectio Divina’. Opgeven van te voren mag: graag via 
pastoor@amersfoort.okkn.nl 
 

Toekomstige data: 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. 
Matteüs’ evangelie: toegelicht door Peter-Ben 
Smit 
In 2023 ging de avond over Marcus; in 2024 ging 
de avond over Lucas en in 2025 gaat de avond 
over Matteüs! Wees welkom als u meer wilt weten 
over déze evangelist en zijn evangelie: de rode 
draad of rode draden, thema’s en ontwikkeling in 
dit evangelie. 
Van harte welkom op donderdag 20 november 
van 19.45 tot 22.00 uur in de Joriszaal. 

Pastoor Rudolf 
 

 
 
 

 
Alle data én aankondigingen van de avonden zijn ook te vinden op de website! 

mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
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Herinnering: zondag 21 september parochielunch! 
 

Om uitgebreid bij te praten na de zomer houden we weer een parochielunch 
op zondag 21 september, meteen na de koffie. 
We vragen iedereen om iets mee te brengen voor deze lunch: een stukje 
kaas, een beetje salade, wat fruit of iets anders dat past bij een lunch. Reken 
op twee à drie personen, anders wordt het al gauw veel te veel. Wij zorgen 
voor vruchtensap en stokbrood. 

Iedereen is van harte welkom, ook als je niet zo 
vaak in de kerk komt, of als het lang geleden is 
dat je bij ons was. Kom vooral ook als je niets 
kunt of wilt maken, het gaat om jouw 
aanwezigheid en de gezelligheid. 
Graag tot ziens de 21e september! 

Claudia, Inez en Lydia 
P.S. Wil je iets maken maar zijn de kosten bezwaarlijk, zoek dan contact met 
de pastoor. Er is een ‘potje’ voor deze parochielunches. 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 21 september 10.00 uur Spreuken 3, 1-6 2 Timoteüs 3, 14-17 Matteüs 9, 9-13 

H. Matteüs    

Eucharistieviering    

Zo 28 september 10.00 uur Amos 6, 1-7 1 Timoteüs 6, 11b-19 Lucas 16, 19-31 

Zondag na Pinksteren 21    

Eucharistieviering    

Zo 5 oktober 10.00 uur Habakuk 3, 2 en 2 Timoteüs 1, 6-14 Lucas 17, 5-10 

Zondag na Pinksteren 22 16-19   

Eucharistieviering    

Zo 12 oktober 10.00 uur Ruth 1, 1-19a 2 Timoteüs 2, 8-15 Lucas 17, 11-19 

Zondag na Pinksteren 23    

Schriftlezing en gebed    

Zo 19 oktober 10.00 uur Genesis 32, 23-32 2 Timoteüs 3, 14- 4,5 Lucas 18, 1-8 

Zondag na Pinksteren 24    

Eucharistieviering    

Zo 26 oktober 10.00 uur Jeremia 14, 7-10  2 Timoteüs 4, 6- 8 Lucas 18, 9-14 

Zondag na Pinksteren 25 en 19-22 en 16-18  

Eucharistieviering    

Zo 2 november 10.00 uur Wijsheid 3, 1-9 Openbaring 7, 2-4 Matteüs 5, 1-12 

Allerheiligen/ Allerzielen  en 9-17  

Eucharistieviering    

Zo 9 november 10.00 uur Jesaja 52, 7-10 Hebreeën 13, 7-17 Matteüs 25, 14-34 

H. Willibrord    

Schriftlezing en gebed    

Zo 16 november 10.00 uur 2 Makkabeeën 7, 2 Tessalonicenzen 3, Lucas 20, 27-38 

Zondag na Pinksteren 28 1-2 en 9-14 7-13  

Eucharistieviering    

Zo 23 november 10.00 uur Maleachi 4, 1-6 Openbaring 3, 7b-12 Lucas 21, 5-19 

zondag van de Voleinding    

Eucharistieviering    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
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Klus- en schoonmaakdag 
 

Op zaterdagochtend 22 november met uitwijk naar 29 
november gaan we weer aan de slag. Er is het nodige werk te 
verzetten, denk daarbij aan houtwerk afnemen, ramen lappen, 
koper (op)poetsen, loszittende leuningen e.d. vast zetten, 
bankleuningen in de was zetten, spinnenrag verwijderen… 

Vele handen maken het werk licht 😉 en, ook niet onbelangrijk, voor de 

inwendige mens wordt ook gezorgd. 
 

Laudate Si’, en de groene kerk 
 

September is de maand waarin de kerk, meer nog dan in de rest van het jaar, 
aandacht wil geven aan hoe wij met de schepping omgaan in het dagelijks 
leven. Tot aan 4 oktober, dierendag, loopt deze tijd. Daarom is het goed om 
op deze plaats nog eens aandacht te vragen voor het Laudato Si’ - manifest 
dat een tijdlang op het mededelingenbord in de hal van de Joriszaal hing. Het 
bij dit stukje afgedrukte manifest beschrijft de kern van de rooms-katholieke 
encycliek Laudato Si’. 
De titel betekent ‘geprezen zijt Gij’. De encycliek is geschreven door de vorige 
paus, Franciscus, en gebaseerd op het zonnelied van de Heilige Franciscus. 
De ondertitel is ‘de gezamenlijke zorg voor ons huis’.  
Een encycliek is een belangrijke tekst die bedoeld is voor ‘de hele kerk en alle 
mensen van goede wil’. Het wordt geschreven door een paus om richting te 
geven aan de zich aldoor vormende kerk. Traditie is als het ware het skelet, 
het bouwwerk van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Encyclieken zijn 
leerstukken die alle gelovigen en mensen van goede wil uitnodigen om het te 
overdenken, te bediscussiëren en ernaar te handelen in hun dagelijks leven. 
Wij, als Oud-Katholieke Kerk, zijn als het ware familie van de RKK en denken 
ook mee over de voortgang, de groei van de kerk, op onze eigen manier. De 
encycliek Laudato Si’ verscheen in 2015 en is ook voor ons nog steeds 
actueel en belangwekkend: 
het gaat over de zorg voor de aarde die ons huis is. 
In Laudato Si’ deed paus Franciscus een oproep: ‘Ik nodig dringend uit tot een 
nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte 
geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de 
uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan 
ons aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft 
al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan 
die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om 
concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet 
alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door gebrek aan 
belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor 
een oplossing in de weg staat, gaat van ontkenning van het probleem tot 
onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische 
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oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig.(...) Wij 
kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de 
schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en 
vermogen.’ 
Vanuit de ‘Groene Joris’ zijn Henk en Lydia met pastoor Rudolf aan het kijken 
of het mogelijk is dat pastoor Marco Derks van de parochie Gouda een keer 
op zondag bij ons voorgaat en bij de koffie met ons in gesprek kan gaan over 
zijn groeiende betrokkenheid bij milieuvraagstukken en de wijze waarop hij de 
zorgen om de aarde verbindt met zijn geloof. 

Ankie en Henk 
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Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

Avondgebed weer van start 
Na een zomerpauze zijn we, voor het 16de seizoen!, vanaf 4 
september weer begonnen met het wekelijks avondgebed in 
onze kerk op donderdagavond van zeven uur tot half acht. Met 
gebed, Bijbellezing, een psalm en wat muziek bieden we 
midden in de week een half uur tijd voor stilte en bezinning. 
De avonden worden voorbereid door leden van verschillende 
Amersfoortse kerken. Iedereen is van harte welkom! 
 

Vredesweek 
Het thema van de Vredesweek 2025: ‘Niets doen is geen optie.’ 
Op zaterdag 20 september opent burgemeester Bolsius de Vredesweek in de 
St. Aegtenkapel, ’t Zand 37, om 15.00 uur. 
 

Woensdagmiddag 24 september van 14.00 tot 16.00 uur is er een workshop 
‘Spelen met taal: samen voor vrede’ onder begeleiding van neerlandicus 
Monique Oechies. 
Aanmelden bij Maria Peters: m.a.peters@telfort.nl 
Locatie: Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort 
 

Donderdag 25 september van 19.30 tot 21.30 
uur verzorgt Ds. Alke Liebich, deelnemer aan 
EAPPI (Ecumenical Accompaniment 
Programme Palestine Israël, een programma 
van de Wereldraad van Kerken), een lezing en 
gesprek met als titel ‘Oost-Jerusalem - over 
het dagelijks leven achter de muur’. 
Alke was 3 maanden in een internationaal 
team actief in en om Oost-Jerusalem en daar 
werd aan hen gevraagd: vertel jouw mensen 
thuis over ons leven hier. In haar inleiding op 
de website eindigt zij met: ’Er valt veel te 
vertellen en te vragen. Want de vragen zullen 
blijven – ze blijven ook voor mij.’ 
Alke was tot begin van dit jaar predikant in de 
Johanneskerk. 
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, 
3811 BB Amersfoort 

 

Vrijdag 26 september van 14.00 tot 15.30 uur is er een meditatieve 
bijeenkomst in het kunstatelier in Amersfoort-Zuid. 
‘Samen creëren we een sfeer van rust, bezinning en verbinding – ongeacht 
achtergrond of overtuiging.’ 
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Locatie: ‘Bahái-gemeenschap Atelier-Zuid, Leusderweg 65, 3818 AA 
Amersfoort 
 

Meer informatie: paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activiteiten 
 

Tocht van vrees en hoop 
Op 11 oktober wordt jaarlijks de op transport gestelde gevangenen van Kamp 
Amersfoort herdacht met een stille tocht. 
Voor veel gevangenen was Kamp Amersfoort niet het einde van hun lijden. 
Meer dan driekwart van de gevangenen werd met ongeveer 800 transporten 
naar 177 andere locaties gebracht. De dreiging van zo'n transport was een 
constante bron van angst en onzekerheid. 
Het grootste transport vond plaats op 11 oktober 1944, toen 1438 mannen 
naar het concentratiekamp Neuengamme werden afgevoerd. Velen wisten al 
wat hen te wachten stond, dit kamp nabij Hamburg was berucht onder de 
gevangenen. Slechts 18% van dit transport zou de oorlog overleven. 

Om de slachtoffers van dit transport en andere 
transporten vanuit Kamp Amersfoort te 
herdenken, wordt elk jaar de route gelopen die 
de gevangenen destijds hebben afgelegd. 

Tijdens deze tocht wordt stilgestaan bij onze huidige vrijheden en realiseren 
we ons hoe waardevol, maar ook hoe kwetsbaar vrijheid is. 
Iedereen is vanaf 17.30 uur welkom bij Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden. Het programma 
start om 17.45 uur op de binnenplaats. De tocht naar het station begint om 
18.00 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Vanaf station Amersfoort zijn er 
pendelbussen terug. Woon je langs de route? Zet dan een lichtje in je raam of 
langs de weg. 
 

Van de landelijke kerk 
 

Seminariedag 
LET OP TIJD EN LOCATIE ZIJN GEWIJZIGD 

Op 20 september om 13.00 uur wordt het 
academische jaar in onze kerk geopend. 
Centraal staat de presentatie van het nieuwe 
boek van Prof. Mr. Jan Hallebeek over de geschiedenis 
van het Seminarie. 
Na het inhoudelijke programma in de kerk is er tijd voor 
ontmoeting op een unieke plek: zorgresidentie Het 
Seminarie, gevestigd in het complex waar 300 jaar 
geleden het Oud-Katholiek Seminarie is begonnen. 
U kunt zich tot en met 17 september aanmelden voor 
deze dag via kirsten.vankempen@okkn.nl  

Inhoudelijk programma: 13.00 - 15.00 uur (’t Zand 13) 
Borrel: 15.15 - 16.30 uur (Muurhuizen 102)  
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Parkeren in Amersfoort 
 

De gemeente Amersfoort heeft zijn parkeerbeleid aangepast, per 1 oktober 
treedt het volgende in werking (rechtstreeks van de website gehaald: 
https://www.amersfoort.nl/bezoeken-en-parkeren#aanpassingen-parkeren-
19814): 
‘Voor het parkeren hebben we parkeerzones. Bekijk de interactieve kaart met 
de indeling, tijden en tarieven(link is extern).  
 

In elke zone zijn er andere regels voor de tarieven en de tijdstippen waarop 
betaald parkeren en vergunningparkeren geldt. Buiten deze dagen en tijden 
kun je in een zone gratis parkeren.  
Zone 1 (geel): elke dag en de gehele dag (24/7), alleen vergunningparkeren 
Zone 2 (rood): maandag t/m zaterdag 9.00 tot 0.00 uur, zondag: 12.00 tot 0.00 
uur, vergunningparkeren, op straat parkeren met een dagkaart en betaald 
parkeren in een garage.’ 
 

Het ziet er dus naar uit dat er op zondagochtend tot 12 uur op rood gratis 
geparkeerd kan worden, daarna geldt het dagtarief van 60 euro! 
Op de kaart staat onze kerk met een pijl aangegeven. 
Let dus goed op de borden, want in het verleden bleken er toch nog 
afwijkingen te zijn. 
 

 

https://kaart.amersfoort.nl/?@Bezoek%20en%20parkeren&v=5
https://kaart.amersfoort.nl/?@Bezoek%20en%20parkeren&v=5
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Agenda 
iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere dinsdag in oneven weken om 9.30 uur eucharistieviering 
iedere donderdag van 19.00 tot 19.30 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 

september   

za 20 13.00 kerk + seminarie Seminariedag 

  15.00 St. Aegtenkapel Start Vredesweek 

zo 21 10.00 Kerkgebouw H. Matteüs 

zo 21 11.45 Joriszaal Parochielunch 

di 23 19.450 Joriszaal Toerustingsavond - inloop 19.30 uur 

wo 24 14.00 Meridiaan 39 Spelen met taal 

do 25 19.30 Johanneskerk ‘Oost-Jerusalem…’ 

vr 26 14.00 Leusderweg 65 Meditatieve bijeenkomst  

zo 28 10.00 Kerkgebouw laatste dag voor inleveren spullen Voedselbank 

oktober   

do 2 19.45 Joriszaal Informatieavond - inloop 19.30 uur 

vr 3 13.30 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 5 10.00 Kerkgebouw Doop  

ma 6 19.45 Joriszaal Oefenavond lezers - inloop 19.30 uur 

do 9 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 11 17.30 Kamp Amersfoort Tocht van Vrees en Hoop  

zo 19 11.45 Joriszaal Gemeentevergadering 

di 21 19.30 Joriszaal Toerustingsavond - inloop 19.30 uur 

november  

zo 2 10.00 Kerkgebouw Allerheiligen/Allerzielen 

wo 5 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 6 19.45 Joriszaal Informatieavond - inloop 19.30 uur 

zo 9 10.00 Kerkgebouw H. Willibrord 

    Kopijsluiting Joris op 't Zand 

do 13 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

za 15 9.30 Elders Synode 

zo 16 10.00 Kerkgebouw Laatste inleverdag schoenendozen 

di 18 19.30 Joriszaal Toerustingsavond - inloop 19.30 uur 

do 20 19.45 Joriszaal Matteüs’ evangelie toegelicht 

za 22 9.30 Kerkgebouw Klus- en schoonmaak 

zo 23 10.00 Kerkgebouw Zondag van de Voleinding 

   Jorishal Joris op ’t Zand komt uit 

december 

do 4 19.45 Joriszaal Informatieavond - inloop 19.30 uur 

do 11 nnb Joriszaal Advent voor senioren 

zo 14 10.00 Kerkgebouw laatste dag voor inleveren spullen Voedselbank 

di 16 19.30 Joriszaal Toerustingsavond - inloop 19.30 uur 
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De tijd tussen 1 september - 4 oktober (dierendag) vormt de jaarlijkse periode 
voor oecumenische aandacht voor de schepping. ‘Scheppingszondag’ is de 
eerste zondag van september en heeft de keuze voor onderstaand gedicht 
bepaald. 
 
 
 
 
 
 

Er is iets in de dingen dat ontroert 
 
Er is iets in de dingen dat ontroert: 
het is de schoonheid niet der bloemen, 
noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen 
van de roerdomp in de nacht. Het is 
daarin, maar ook daarachter en daarboven 
en daaronder, dieper in de grond, die 
warm en geurig is als versgebakken brood. 
 
Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven, 
diep in de wortels en het hart waarin het 
leven roert. Het zijn de klanken en geluiden 
die een kind kan horen als het zijn oor 
te luisteren legt dicht aan de grond, Het is 
het trillen van de wingerdrank wanneer uw 
hand haar aanraakt, en het beven van de 
kever op het blad, dat groeit en zwelt. 
Het is het dons der distelbloemen en de 
pijn der wonden die uw vlees doorsplijt. 
Het zijn de tekenen van Gods aanwezigheid. 
 
 

          Pieter G. Buckinx 
 
 
 
 
Overgenomen uit: God in gedichten. De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de Lage Landen 
(uitgeverij Lannoo, Tielt, 2007) 
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