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VOORWOORD 
 

Met Kerstmis wordt soms van alles belicht, behalve vaak om wie het gaat, zo 
las ik onlangs. Al weken voor het feest – ook dit jaar weer! – worden we 
overstelpt met open dagen en reclame, die ons kerst aanprijzen. Soms zijn er 
juweeltjes van decoraties bij en ook ik geniet van etalages en versiering. Maar 
toch… Al weken voor de Stille Nacht werpt de overdaad aan kunstlicht zijn 
schaduw vooruit. Waar gaat het in hemelsnaam over? Dennenbomen beloven 
ons gouden bergen van licht en de preek in de kerstnacht doet daar soms nog 
eens een schepje bovenop. De beelden van de kerststal staan in onze kerk. 
Niemand heeft boodschap aan dat verhaal, het spoort niet met het 
kerstevangelie. Gloria en Hosanna in den hoge. 
 

Maar je leeft niet altijd met het hoofd in de wolken. 
Nabestaanden vertelden me meer dan eens: “Ik wou dat 
die feestdagen al over waren, want ik vind het 
vreselijk…” Zij staan er buiten, missen hun geliefde. De 
wereld van glitter en glamour botst op hun leefwereld. U 
denkt misschien: wat een somber verhaal, kan het 
misschien wat vrolijker, het is toch een mooie viering en 
een fijn feest? Natuurlijk… en ik wil u ook oproepen om 
er iets van te maken. 

 

Een parochie echter die de geboorte van Jezus van Nazareth viert en het Licht 
in huis heeft, mag ook opgeroepen worden om stil te staan bij de schaduwen. 
Ik vraag u oog te willen hebben voor medeparochianen die het kerstfeest 
anders beleven, voor dorps- en stadsbewoners die met hun ziel onder de arm 
de feestdagen doorbrengen. Kerkgemeenschap zijn lijkt me synoniem met 
onderlinge verbondenheid en bekommernis om elkaar. Als u en ik dat voor 
elkaar krijgen, zijn we een Lichtpunt voor een ander en mensen met 
welbehagen. Zalig Kerstfeest! 

Pastoor Rudolf 
 

Parochianen en gastleden 
 

Gedoopt 
Op zondag 5 oktober werd aan A, zoon van B & C het heilig sacrament van de 
doop gegeven. Het was een vreugde om deze nieuwgeborene te dopen in het 
midden van onze parochiegemeenschap. Een plek waar zij zich thuis weten. 
Moge de Heer van alle leven de dopeling en zijn ouders én ook ons tot 
vreugde zijn. 
 

Overleden 
Op vrijdag 19 september overleed in de gezegende leeftijd van 100 
jaar mevrouw D. De afscheidsdienst werd op 25 september in onze 
kerk, waarna de begrafenis plaatsvond op Rooms Katholieke 
begraafplaats aan de Utrechtseweg. 
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Op 1 november overleed, in de leeftijd van 89 jaar, mevrouw E. De 
Eucharistieviering ten uitvaart was op 7 november waarna de 
crematieplechtigheid plaats vond in crematorium Amersfoort. 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

We zijn al een paar maanden onderweg in de nieuwe samenstelling van het 
kerkbestuur. Het is fijn dat de taken beter verdeeld zijn, zodat de twee zittende 
leden niet alles hoeven te doen en op te pakken. 
Naast veel lopende zaken waarover wij nu met elkaar spreken, was er ook 
een fijn gesprek met de Aartsbisschop Barend Theodoor Wallet over de 
uitbreiding van de pastorale formatie met priester Joke Kolkman. De totale 
formatie wordt 0,8 FTE (full time equivalent), hiervan neemt Joke 0,2 voor 
haar rekening. Pastoor Rudolf gaat van 0,7 naar 0,6 FTE in Amersfoort en van 
0,3 naar 0,4 FTE in Arnhem. We zijn als kerkbestuur blij met deze uitbreiding 
en de aanstelling van Joke. 
Ook de gemeentevergadering ligt achter ons. Met een behoorlijk aantal 
parochianen hebben we gesproken over de synode, die op 15 november in 
Amersfoort plaatsvindt. Onze parochie wordt vertegenwoordigd op de synode 
door Riet H. en Hans R. . Deze landelijke vergadering is dit jaar extra 
belangrijk omdat er gestemd gaat worden over een nieuwe synodale structuur. 
Het bestuur van de synode (het Presidium) komt te vervallen. De 
verantwoordelijkheid gaat over naar het Collegiaal bestuur van onze kerk. Het 
Collegiaal bestuur stelt dan een dagvoorzitter aan voor de Synode. De synode 
kiest een vice-voorzitter en een vervangend vice-voorzitter voor de 
Synodevergadering én het synodaal proces door het jaar heen. Het is een 
proefperiode voor 3 jaar. Daarna wordt gekeken of het een vervolg gaat 
hebben. 
Al voorafgaand aan de gemeentevergadering, maar ook tijdens, bleek dat er 
belangstelling is voor meer informatie over de synode en de mogelijk nieuwe 
structuur. Onze synodalen gaan hiervoor een bijeenkomst organiseren samen 
met synode-deskundigen uit onze parochie. 
Naast de bespreking van de synodestukken werd er ook gesproken over 
parochiële zaken. Er is een positieve reactie vanuit de CFM (Commissie 
Financiën en Materieel) binnengekomen over de jaarrekening van de parochie 
over 2024. Veel werk is hiervoor verzet door onze penningmeester Wilma van 
Oevelen. Veel dank voor al haar inzet. 
Voor de kascontrole commissie was een nieuw lid nodig omdat Claudia dit 2 
jaar gedaan heeft. Frieda O. zit 1 jaar en zal komend jaar de controle samen 
doen met Henk K. . Het kerkbestuur is bezig met een nieuw beleidsplan en 
daar zal u in het voorjaar meer van horen. De parkeerplaats van onze kerk 
heeft onderhoud nodig, voornamelijk om verzakkingen op te lossen. We 
verhuren een aantal van deze plaatsen en dat levert gelukkig geld op. 
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We hebben verschillende offertes aangevraagd, dus hopelijk kan het werk in 
2026 worden uitgevoerd. 
Het volledig verslag van de gemeentevergadering is u digitaal toegestuurd. 
Mocht u dit niet ontvangen hebben dan kunt u dit als nog opvragen bij de 
secretaris van onze parochie. 
Het was een goede gemeentevergadering waarin we plezierig met elkaar 
gesproken hebben. 

Claudia en Riet 
 

Financiën 
Kerkbalans of vaste bijdragen 
Zoals gebruikelijk in het laatste nummer van het “gewone” jaar 
vragen wij u of u de toegezegde vaste bijdrage voor Kerkbalans 
of anderszins toegezegde bijdrage inderdaad heeft 

overgemaakt. Als vuistregel wordt nog 3% van het besteedbare inkomen 
aangehouden. De start van Kerkbalans 2026 is in de tweede helft van januari.  
De gebruikelijke folder zal ook dit jaar via de parochiemail bij u terechtkomen. 
Achterin de kerk zullen een aantal papieren exemplaren neergelegd worden. 
Grote uitgaven 
Op korte termijn (binnen een half jaar) staan ons een aantal grote uitgaven te 
wachten. Zo moet het hele terrein voor de kerk en aan de Boldersstraat 
opnieuw bestraat worden, de kuilen en wortelopstand zijn u vast al eens 
opgevallen. Tegelijkertijd zullen dan ook andere fietsbeugels geplaatst 
worden, waardoor fietsen beter vastgemaakt kunnen worden. De totale kosten 
hiervoor gaan richting €25.000! Ook de kelder onder de pastorie moet 
hoognodig aangepakt worden, hiervoor krijgen wij wel wat subsidie, maar 
zeker niet genoeg, en ook moet er weer schilderonderhoud gepleegd worden. 
Al met al voldoende reden om u toch nog eens te vragen na te gaan of uw 
vaste bijdrage(n) aan onze kerk bijgesteld kunnen worden. Voor 5 jaar 
vastleggen levert ook nog eens belastingvoordeel op. 
Wilt u meer weten? Vraag het mij gerust als ik in de kerk ben of stuur een 
berichtje. 

Wilma 
 

In de komende weken worden de volgende offertoriumcollecten gehouden: 
30 november Kerstmis voor iedereen  
7 december Kerstmis voor iedereen 
21 december Diaconaal werk NL (landelijk) 

24 december Dag- en Nachtopvang Kwintes 
25 december Dag- en Nachtopvang Kwintes 
28 december Dag- en Nachtopvang Kwintes 
1 januari 2026 Voedselbank 
4 januari 2026 Voedselbank 
18 januari 2026 Oecumenisch werk (landelijk) 
25 januari 2026 Voedselbank 
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1 februari 2026 Voedselbank 
15 februari 2026 Project Kinderkerk 
 

Senseo in gebruik genomen 
Als er een gesprek of een overleg is in de Joriszaal met een paar mensen 
moest voor een klein aantal kopjes koffie het grote koffieapparaat opgewarmd 
worden. Dit vroeg voor die paar kopjes veel energie. Daarom zochten we met 
“Groene Joris” een klein koffiezetapparaat of een Senseo die we door de week 
voor het zetten van een paar kopjes koffie kunnen gebruiken. Ondertussen is 
er een Senseo (2de kans) bij de waterkoker neergezet en staan er pads bij. 
Heeft iemand nog een - voor hem overbodige - padsbewaarbus, dan houden 
wij ons aanbevolen. Alvast dank! 
 

Liturgie 
 

Bij de diensten 
Een mooie periode begint: ’t begin van ’t nieuwe kerkelijk jaar. De Advent, een 
periode waarin we vooruitkijken naar ’t feest dat komt: de Geboorte van onze 
Heer Jezus Christus. Vier zondagen waarop we ons voorbereiden. Elke 
zondag een kaars méér aan de Adventskrans die ontstoken wordt. We zijn 
onderweg, maar we zijn er nog niet. Dán de kerstavond én de kerstochtend, 
altijd op dezelfde datum. 

De zondag ná Kerstmis is dit jaar 28 december én dat 
betekent dat dit jaar op déze zondag het Feest van de 
HH. Onnozele Kinderen gevierd wordt. Wanneer dit 
feest op zondag valt – dit jaar dus – dan is de 
liturgische kleur rood. Wanneer ’t feest op een 
weekdag valt – wat dus veel vaker het geval is – dan is 
de liturgische kleur paars. 

Onnozel wil in deze niet zeggen ‘dom’ maar juist ‘kinderen die nog niks 
kunnen zeggen – niet voor zichzelf kunnen opkomen’. Omgebracht in 
opdracht van Koning Herodes, omdat – zo redeneerde hij – als ik alle 
jongetjes onder de twee jaar laat ombrengen, dat zal de nét geboren Jezus 
daar ook wel bij zitten. Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn dan wel geen 
kerkelijke feestdagen, we vieren ze wel, dikwijls in huiselijke kring. Oudjaar 
kent in onze parochie nu nog geen viering. Nieuwjaarsdag komen we ’s 
middags om 16.00 uur samen voor de viering van de Eucharistie – mét het 
kortste evangelie – we horen de naamgeving en besnijdenis van Jezus. 
Aansluitend aan deze viering houden we een nieuwjaarsreceptie. 
De eerste zondag van januari vieren we het Hoogfeest van Driekoningen, ook 
wel Openbaring des Heren of ook wel Epifanie – wat zoveel betekent als 
‘tevoorschijn komen’. De zondag daarna vieren we de Doop van de Heer in de 
Jordaan. En de zondag daarna horen we ’t verhaal van de bruiloft van Kana. 
Hier begint Jezus’ openbare optreden. Drie zondagen van Epifanie – van 
tevoorschijn komen – achterelkaar. 
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Dan, en dat is ook reuze bijzonder, op zondag 25 januari, de 
feestdag van de bekering van de H. Apostel Paulus. Wanneer 
25 januari op zondag valt, vieren we dit feest op zondag. Dit 
jaar dus, én dus reuze bijzonder om te vieren. De zondag 
daarop is het 1 februari en vieren we het feest van de Opdracht 
van de Heer in de Tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. 
Jezus wordt 40 dagen na zijn geboorte in de Tempel 
opgedragen; 2 februari valt dit jaar op maandag én omdat ’t 

feest van de Opdracht van de Heer ín de Kersttijd gevierd moet worden, 
vieren we dit feest op zondag 1 februari (en dus niet op zondag 8 februari). 

Pastoor Rudolf 
 

Pastoraat 
 

In de afgelopen periode bezocht ik als pastoor een aantal parochianen - 
dikwijls met heel verschillende aanleidingen - , die daartoe hadden verzocht of 
van wie ik het vermoedde dat een bezoek op prijs gesteld zou worden. Wilt u 
ook bezocht worden: bel of mail. Ik merk dat vragen om huisbezoek niet direct 
boven aan uw lijstje staat. Het gebeurt wel, maar ik heb nog best wat ruimte in 
mijn agenda om ook bij ú op huisbezoek te komen. Dit geldt tevens voor ’t 
ontvangen van de H. Communie thuis en ’t ontvangen van ’t Sacrament van 
de Zieken in de thuissituatie of tijdens de viering op zondag. Ook hiervoor kunt 
u uw pastoor benaderen. Vragen rondom de sacramenten van Doop, Huwelijk 
en Biecht gaan ook via deze weg. 

Pastoor Rudolf 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Ook nu weer: dank aan u, trouwe gevers, die steeds boodschappen 
meenemen naar de kerk! We hopen dat u dat ook in het 4e kwartaal blijft doen. 
Op maandag 15 december 2025 zullen wij dan de volle dozen wegbrengen. 

Martine en Hans 
 

Douwe Egberts zegels 
De spaartrommel voor de Douwe Egberts zegels kunt u natuurlijk ook nog 
blijven vullen! Het is de bedoeling om op maandag 01 december 2025 de 
door u ingezamelde DE punten op te sturen naar de voedselbank van 
Amsterdam Z.O. Ik hoop weer een volle trommel te mogen aantreffen! 
 

Doppen sparen voor hulphonden 
Het loopt weer tegen het eind van 2025 en kijken we terug naar de 
hoeveelheid tot nog toe ingezamelde doppen, dan komen we op… twee 10-
liter zakken; goed gedaan dus! En we gaan gewoon door, onder het bekende 
devies: sparen kost niets, alleen de ‘moeite’ om de doppen mee te brengen 
naar de kerk. Hartelijk dank!  

Hans 
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Kenya kinderen 
Korte samenvatting Nieuwsbrief september 2025 
 

De Boresha Taji Academy begon dit schooljaar met 148 leerlingen 
en telt inmiddels 172 kinderen, bijna op maximale capaciteit. 
De school komt financieel steeds dichter bij het break-evenpunt (red.: uitgaven 
en inkomsten zijn dan gelijk). De grootste uitdaging is de uitbreiding met een 
pre-secondary afdeling (klassen 7 t/m 9). Hiervoor zijn extra lokalen en een 
laboratorium nodig. 

De geplande sponsoractie “Epe Klimt Voor Onderwijs” (Kilimanjaro-
beklimming in 2026) gaat waarschijnlijk niet door vanwege te weinig 
deelnemers, waardoor gezocht wordt naar alternatieve fondsenwerving. 
Dankzij sponsoring van Bieze Food Group is een IT-lokaal ingericht met 50 
laptops, zodat de kinderen nu computerlessen krijgen. 
Daarnaast zamelden Denzel (7) en Dave (5) uit Apeldoorn €60 in met 
statiegeldflessen – een prachtig initiatief. Binnenkort start weer de jaarlijkse 
oliebollenactie bij Jumbo Epe. 

Tot slot liep Paul Letuya Sopia zes weken stage in Nederland bij Garagebedrijf 
Van de Mars in Vaassen, waar hij veel leerde om straks als automonteur in 
Kenia aan de slag te kunnen gaan. 

Mark en Ingrid 
 

Kinderkerk 
 

De intocht van de goedheiligman heeft inmiddels plaats gevonden en het 
Sinterklaasjournaal is alweer in volle gang. De kinderen zijn hierdoor natuurlijk 
al aan het aftellen tot pakjesavond. Achter de schermen is de kinderkerk 
tegelijkertijd druk bezig met het aftellen naar de adventsperiode, wat 
vervolgens weer het aftellen is naar het Kerstfeest! 
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Voor de adventstijd hebben we dit jaar gekozen voor het 
adventsproject van Bijbel Basics, gedurende deze periode 
zijn de kinderen van harte welkom in onze eigen stal. 
Met het project ‘Wees welkom!’ kijken we iedere zondag 
door de ogen van steeds een ander Bijbels personage uit 
naar de redder die God al lang geleden beloofd heeft, en 
die uiteindelijk toch op zo’n verrassende manier bij de 
mensen komt: 
ver van het centrum van de macht, bij herders en dieren en 
in een armoedige voerbak. 

Bent u nieuwsgierig over dit adventsproject: hierbij de link. 
https://www.bijbelbasics.nl/series/advent-2025-wees-welkom/ 
 

Zondag 30 november is de start van ons advent project.  
Wees dus allemaal van harte welkom in de kinderkerk! 

Groetjes vanuit de Kinderkerk 
 

Senioren 
 

Recent hebben alle senioren van onze parochie een digitale uitnodiging 
ontvangen voor de Adventsviering op donderdag 11 december. Het belooft 
een gezellige bijeenkomst te worden met een smakelijke lunch. 
De plannen zijn gemaakt en de voorbereidingen zijn begonnen. We beginnen 
om 11.00 uur met koffie, waarna we een korte viering hebben. Aansluitend is 
de lunch. 
Dus meldt u zo spoedig mogelijk aan bij rietlenten@hotmail.com. 
We hopen dat velen van u zullen aanschuiven. 
 

Even voorstellen: Joke Kolkman 
 

Graag ga ik op de uitnodiging in om in uw 
parochieblad mezelf voor te stellen. Ik ben Joke 
Kolkman en woon nu ruim een jaar met mijn man 
Herman in Apeldoorn. We hebben twee kinderen; 
de een woont en werkt in Nijmegen en de ander 
woont weer even bij ons en werkt in de 
Harskamp. Herman is nu een paar jaar met 
pensioen. 

Ik ben geboren en getogen in het prachtige dorp Holten en heb na de 
middelbare school theologie gestudeerd in Kampen aan de gereformeerde 
theologische universiteit. Ik heb het er enorm naar mijn zin gehad. Mensen 
vragen vaak; waarom ben je theologie gaan studeren? 
Het heeft te maken met mijn belangstelling voor wat mensen bezighoudt. 
Geloof kan een enorme bron van kracht en inspiratie zijn, ik ben vaak 
dankbaar en verwonderd als ik zie hoe mensen in het leven staan. Maar soms 
worden kerk en geloof ook negatieve machten die oorlogen, haat en 
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veroordelen versterken. Ik vind het mijn roeping om als voorganger het blijde 
nieuws te mogen delen waarvan mensen opknappen en tot hun recht komen. 
Na de studie ben ik begonnen in de protestantse kerk in Friesland, waarna 
Bergschenhoek volgde. Ik heb een aantal jaren gewerkt als geestelijke 
verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en 
dat was ook de periode dat ik de Oud-Katholieke Kerk ontdekte. In 2013 ben 
ik tot priester gewijd, de eerste parochie was Arnhem/Nijmegen en vervolgens 
heb ik de overstap gemaakt naar het andere bisdom naar Egmond. Dat 
uitstapje was van korte duur. 
Het afgelopen jaar was ik aangesteld als assisterend pastoor in Den Haag, 
Schiedam en voornamelijk Delft. Ik ben blij dat ik daar zoveel aardige en 
inspirerende mensen heb leren kennen maar de afstand was te groot om bij 
die parochies betrokken te zijn op een manier die mij voor ogen staat. 
Nu kan ik nog een aantal jaren gaan doen waar mijn hart ligt: voorgaan en met 
elkaar in een kring in gesprek gaan over alles wat ons bezig houdt. Ik ben blij 
dat ik nu de kans heb om “meer de diepte in te gaan”. Als pastoor wordt vaak 
een (te) groot deel van je agenda gevuld met allerlei praktische zaken die 
enige haast hebben. Dat zal nu voor mij veel minder het geval zijn. 
In mijn vrije tijd mag ik graag knutselen en creatief bezig zijn. We hebben een 
mooie tuin die ook de nodige aandacht vraagt en verder zijn we natuurlijk van 
plan om er regelmatig met de fiets op uit te gaan. 
Ik zie uit naar de persoonlijke kennismaking en ik hoor graag waarmee ik de 
parochie van dienst kan zijn en waar de belangstelling naar uit gaat. 
Tot ziens! 

Joke Kolkman 
 

Vorming en toerusting 
 

Oefenavond voor de lezers (gewijzigde datum!) 
In iedere viering op zondag zijn er lezers die de eerste en tweede 
Schriftlezing doen. Daar zijn we als parochie heel blij mee. Om met 
elkaar te oefenen in het nog beter verstaanbaar maken van de 
lezingen, wordt er een oefenavond gehouden. Deze avond wordt 
gehouden op maandag 8 december. 

Inloop in de Joriszaal vanaf 19.30 uur. We beginnen de avond om 19.45 uur 
en sluiten uiterlijk om 21.30 uur af. We hebben Joop ter Maat bereid gevonden 
om ons op deze avond mee te nemen in wat tekst, voordracht en 
lichaamshouding doen met de hoorders van wat gebracht wordt. En uiteraard 
wat het doet met ons zelf. Het verlaagt de 'plankenkoorts' en verhoogt 
(hopelijk) de inspiratie tot lezen. 
 

Vervolg op blz. 12 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 
zo 30 november 10:00 uur Jesaja 2, 1-5 Romeinen 13, 8-14 Matteüs 24, 32-44 
1e zondag van de Advent    
Eucharistieviering    
zo 7 december 10:00 uur Jesaja 11, 1-10 Romeinen 15, 4-13 Matteüs 3, 1-12 
2e zondag van de Advent    
Eucharistieviering    
zo 14 december 10:00 uur Jesaja 35, 1-10 Jakobus 5, 7-10 Matteüs 11, 2-11 
3e zondag van de Advent    
Schriftlezing & Gebed    
zo 21 december 10:00 uur Jesaja 7, 10-17 Romeinen 1, 1-7 Matteüs 1, 18-25 
4e zondag van de Advent    
Eucharistieviering    
wo 24 december 21:00 uur Jesaja 9, 1-6 Titus 2, 11-14 Lucas 2, 1-20 
Kerstnacht Geboorte van     
onze Heer Jezus Christus    
Eucharistieviering    
do 25 december 10:00 uur Jesaja 52, 7-10 Hebreeën 1, 1-12 Johannes 1, 1-14 
Kerstdag Geboorte van     
onze Heer Jezus Christus    
Eucharistieviering    
zo 28 december 10:00 uur Jeremia 31, 15-17 Openbaring 21, 1-7 Matteüs 2, 13-18 
HH. Onschuldige 
Kinderen van Bethlehem 

   

Eucharistieviering    
do 1 januari 16:00 uur Numeri 6, 22-27 Handelingen 4, Lucas 2, 21 
Naamgeving en 
Besnijdenis van de Heer 

 8-12  

Eucharistieviering    
zo 4 januari 10:00 uur Jesaja 60, 1-6 Efeziërs 3, 1-12 Matteüs 2, 1-12 
Epifanie    
Eucharistieviering    
zo 11 januari 10:00 uur Jesaja 42, 1-9 Handelingen 10, Matteüs 3, 13-17 
Doop van de Heer  34-38  
Schriftlezing & Gebed    
zo 18 januari 10:00 uur Numeri 13, 17-20, Openbaring 22, Johannes 2, 1-11 
Bruiloft te Kana 23 1-5 en 16-17  
Eucharistieviering    
zo 25 januari 10:00 uur 1 Koningen 19, Handelingen 9, Matteüs 10, 16-22 
Roeping van de H. 
Apostel Paulus 

19-21 1-22 
 

Eucharistieviering    
 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium  
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 
zo 1 februari 10:00 uur Maleachi 3, 1-4 Hebreeën 2, 14-18 Lucas 2, 22-32  
Opdracht van de Heer in 
de Tempel 

  (33-40) 

Eucharistieviering    
zo 8 februari 10:00 uur Jezus Sirach 32, 1 Korintiërs 2, 18-31 Matteüs 5, 13-16 
5e zondag na Epifanie 14-24   
Schriftlezing & Gebed    
zo 15 februari 10:00 uur Jezus Sirach 15, 1 Korintiërs 2, 1-11 Matteüs 5, 17-26 
6e zondag na Epifanie 11-20   
Eucharistieviering    
wo 18 februari 19:30 uur    
Aswoensdag Viering in de Joriskerk  
Eucharistieviering    
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
Voor iedere viering is een liturgiewijzer beschikbaar via de link op oudkatholiek.nl . 
 

Verdieping en toerustingsavonden 
Een avond met een thema. Een avond voor iedereen op zoek naar verdieping 
in geloof. Op zoek naar verdieping met gelovigen en/of zoekers. Een avond 
voor iedereen. Opgeven van te voren is niet nodig, maar wel handig.  

Onderwerpen doorgeven mag ook! Graag via pastoor@amersfoort.okkn.nl. 
Inloop vanaf 19.30 uur, we beginnen om 19.45 uur en sluiten de avond af 
uiterlijk om 21.30 uur. 
Komende data: 16 december 2025, 27 januari 2026, 24 februari 2026 
 

Belangstellendenkring 
Op de eerste donderdag van de maand wordt er een informatie- en 
gespreksavond gehouden voor diegenen die meer willen weten over de 
oudkatholieke kerk én onze parochie in het bijzonder. Aan de orde komen zoal 
de boeken die we bij de liturgie gebruiken: gezangboek, kerkboek, 
lectionarium. Maar ook de historie van de oudkatholieke kerk en de verbinding 
die we als kerk maken met de samenleving waar we midden in willen staan én 
ook een rustpunt willen bieden. Elke avond begint met een inloop om 19.30 
uur en start om 19.45 uur. Dit is aansluitend aan ’t oecumenisch avondgebed 
dat om 19.00 uur begint. Opgave van te voren is niet nodig, maar kan wel. 
Graag dan via pastoor@amersfoort.okkn.nl  
Toekomstige data: 4 december 2025 en 8 januari 2026 
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Verdieping 
 

Emeritus bisschop Joris Vercammen over vrede in tijden 
van oorlog 
Hoe houden we het perspectief op vrede overeind in tijden van 
oorlog en oorlogsdreiging? Wat kunnen we doen om er voor te 
zorgen dat de vredesdroom niet uit het zicht verdwijnt? 
En is het wel geloofwaardig als christenen hun vredesmissie 
actief ter hand nemen terwijl religies bij sommige conflicten een 
bedenkelijke rol spelen? 
Op deze vragen zoekt onze emeritus aartsbisschop antwoorden 

in zijn boek Geloof in vrede, gedachten over geloof, geweld en vrede, dat 
enige maanden geleden verscheen. 
Op donderdag 5 februari 2026 organiseren we als parochie een ontmoeting 
met hem. Na een inleiding zal Joris in gesprek gaan met de aanwezigen. 
Iedereen is van harte welkom! Aanvang 19.30 uur (aansluitend op het 
oecumenisch avondgebed) in de Joriszaal. Aanmelding is niet nodig. 
 

Amersfoortse binnenstad 
 

Aswoensdag 2026 
Als mensen van verschillende kerken willen we samen beginnen aan de weg 
naar Pasen toe: de Vastentijd of Veertigdagentijd. We komen bij elkaar in de 
Sint Joriskerk voor een viering rondom het ritueel van het Askruisje, in een 
viering van Schrift & Tafel. 

Wie vorig jaar op Palmzondag een palmtakje heeft gekregen, kan die 
meenemen. We verzamelen de oude takjes om in het vuur te 
verbranden. Wat is er in het afgelopen jaar veel gebeurd! 

Iedereen mag tijdens de viering naar voren komen om met de zwarte as een 
kruisje te krijgen op het voorhoofd. Het kruisje is een teken van boete en 
opnieuw mogen beginnen, verbonden met Christus. “Wees bereid de weg van 
Jezus te gaan, om samen met Hem op te staan!”, zo klinkt het bij iedereen. 
Een moment van toewijding. 
De viering wordt georganiseerd namens de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de 
Oud Katholieke kerk Sint Joris op het Zand, de Lutherse kerk, Bergkerk en 
Johanneskerk en is open voor iedereen die aan wil sluiten. 
Eerder – voor coronatijd – was deze viering altijd in de Oud-katholieke kerk 
(‘de kleine Joris’), maar door de toegenomen belangstelling is de ruimte daar 
te beperkt. We zijn blij dat we daarom wederom gastvrij onderdak krijgen in de 
grote Sint Joriskerk. 
Datum: woensdag 18 februari 2026 
Aanvang viering: 19.30 uur 
Locatie: Sint Joriskerk aan de Hof, Amersfoort 
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Van de landelijke kerk 
 

Nieuwjaarsvespers 
Op zondag 4 januari 2026 bent u van harte welkom bij de nieuwjaarsvieringen 
van de bisdommen. In beide kathedrale kerken vangen de Vespers van 
Epifanie aan om 16:00 uur. Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en de goede wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. 
Aartsbisdom Utrecht 
Kathedraal van de H. Gertrudis, Willemsplantsoen 2 Utrecht 
 

Leringweekend 
Van 17-19 april 2026 wordt het jaarlijkse leringweekend weer georganiseerd 
voor kinderen (8-15 jaar of tot H. Vormsel) van de bisdommen Utrecht en 
Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Ditmaal verblijven we op locatie ‘de 
Hertekolk’ in Epe. 
We hopen dat we dit jaar weer met een zo groot mogelijk aantal jongeren 
bijeen kunnen komen. In onze kleine kerk zijn er niet veel momenten waarop 
jongeren uit verschillende parochies elkaar kunnen ontmoeten en juist daarom 
wordt het leringweekend steeds belangrijker. Een toegewijd team van 
jongeren uit de kerk bereidt het weekend voor. We gaan weer een mooie tijd 
beleven samen! 
Op het leringweekend draait het om ontmoeting, om plezier en om 
geloofsverdieping. Er zijn workshops over geloofsthema’s en Bijbelverhalen; 
spelletjes, boswandelingen in de nacht, een jaarlijkse geheime activiteit, bonte 
avond; er wordt geknutseld en gebeden, heel veel pannenkoeken gegeten en 
heel misschien wordt er wel weer gelasergamed! 
Aanmelden kan nu al via de link: https://forms.gle/nsSiFddXn5yq8J4i6 
 

Van het NBG 
 

Zusters en broeders,  
Van uw vertegenwoordiger van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap een berichtje voor de feestdagen. 
Het NBG: 
‘Mag een radertje zijn in verschillende processen. Zoals door de Bijbel te 
blijven vertalen, door de Bijbel beschikbaar te maken en door mensen hun 
weg te laten vinden in de Bijbel. Dankzij het werk van het NBG kunnen 
mensen God en Jezus (beter) leren kennen.’ schreef de directeur van het 
NBG. 
 

Zoekt u een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst, op de site van het NBG 
vindt u vele mooie geschenken! 
Ook kunt u lid worden van het NBG, of maak eens iemand anders lid. 
 

Ik wens U gezegende feestdagen toe, 
Henk Jan 
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Concerten, evensongs en meer 
 

Evensongs in de Sint-Joriskerk 
In de komende Adventstijd vindt er iedere zondagmiddag om 15:30 uur een 
Evensong plaats in de Amersfoortse Sint-Joriskerk. 
 Zondag 30 november, m.m.v. Amersfoortse Cantorij o.l.v. Lydia Liefting, 

Rien Donkersloot, orgel en voorganger Hendrik Mosterd 
 Zondag 7 december, m.m.v. het Capella St. Joris o.l.v. Lydia Liefting, 

Rien Donkersloot, orgel en voorganger Rudolf Scheltinga 
 Zondag 14 december, m.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet o.l.v. Lydia 

Liefting, Rien Donkersloot, orgel en voorganger Jan Wolswinkel 
 Zondag 21 december, m.m.v. Capella Amersfoort o.l.v. Antony Scheffer, 

Rien Donkersloot, orgel en voorganger Joost Smit. 
 

Deze Evensongs worden georganiseerd door 
de stedelijke Werkgroep Kerkmuziek van de 
Raad van Kerken Amersfoort. U bent van harte 
welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-
Joriskerk. De Evensongs duren ruim drie 
kwartier en zijn vrij toegankelijk (collecte na 
afloop en via QR-code). 

Zie ook www.evensongsamersfoort.nl  
 

Agenda  
iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere dinsdag in oneven weken om 9.30 uur eucharistieviering 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 
november 
zo 30 15.30 Joriskerk Evensong 

december 
do 4 19.45 Joriszaal Informatieavond - inloop 19.30 uur 
zo 7 15.30 Joriskerk Evensong 
ma 8 19.45 Joriszaal Lezersavond - inloop 19.30 uur 
wo 10 15.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 
do 11 11.00 Joriszaal Adventsbijeenkomst senioren 
zo 14 15.30 Joriskerk Evensong 
   Kerkgebouw Inleveren voor voedselbank 

di 16 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 
zo 21 15.30 Joriskerk Evensong 
wo 24 21.00 Kerkgebouw Kerstnacht 
do 25 10.00 Kerkgebouw Kerstdag 

zo 28 10.00 Kerkgebouw 
HH. Onschuldige kinderen van 
Bethlehem 
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2026 

januari  
do 1 16.00 Kerkgebouw Eucharistie met nieuwjaarsontmoeting 
zo 4 10.00 Kerkgebouw Epifanie 
  16.00 Utrecht Nieuwjaarsvespers 

do 8 14.00 Joriszaal Seniorencafé 
  19.45 Joriszaal Informatieavond - inloop 19.30 uur 

vr 9 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 
zo 11 10.00 Kerkgebouw Doop van de Heer in de Jordaan 
zo 18 10.00 Kerkgebouw Bruiloft te Kana 
zo 25 10.00 Kerkgebouw Roeping van H. Apostel Paulus 
di 27 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

februari 
zo 1 10.00 Kerkgebouw Opdracht van de Heer in de Tempel 
    Sluiting aanleveren kopij Joris op ‘t Zand 

do 5 19.30 Joriszaal Vrede in tijden van oorlog 
do 12 14.00 Joriszaal Seniorencafé 
vr 13   Joris op ’t Zand komt uit 
wo 18 19.30 Joriskerk Aswoensdag 

vr 20 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 
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