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VOORWOORD 
 

De graankorrel 
In de weken van de vastentijd luister ik regelmatig naar het oratorium voor de 
Veertigdagen en Pasen van Marijke de Bruijne. Het heet: Als de graankorrel 
sterft… 
En dat verwijst natuurlijk naar een tekst uit het evangelie.  
“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf.  
Maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort”. 
In het oratorium is deze tekst op muziek gezet en heeft het een plaats bij de 
overgang van Palmpasen naar Witte Donderdag. De woorden worden een 
aantal keren herhaald om onszelf dat geloof in een nieuw begin te binnen te 
zingen. Jezus heeft het over zichzelf, zo leg ik de tekst uit. Hij gebruikt een 
beeld om uit te leggen wat nauwelijks te vatten is: dat Hij moet sterven om 
juist weer op te staan. Dat Hij door het duister van de dood naar het werkelijke 
licht van Pasen zal trekken. 

Toen onze kinderen klein waren, hebben we ze veel 
voorgelezen. In de paastijd pakte ik vaak het 
prentenboek van Eric Carle: Een zaadje in de wind. Het 
is een boek met prachtige kleuren over de zaadjes van 
een zonnebloem die met de wind worden meegenomen. 
Veel zaadjes gaan verloren om allerlei redenen; ze 
vallen op de verkeerde plek. Ze worden door de vogels 
opgegeten. Het is te nat, te koud, te droog. Maar 
sommige zaadjes wortelen en groeien uit tot een 
prachtige nieuwe plant. Die plant schenkt kleur en fleur 
in het leven van mensen en dieren. Als het dan herfst 
wordt, begint het hele verhaal opnieuw. 

Voor mij heeft geloven alles te maken met vertrouwen dat God met Pasen een 
nieuw begin heeft gemaakt. En dat wij ook steeds opnieuw mogen beginnen. 
Het leven gaat in Gods Licht, hoe dan ook, door! En misschien kun je daar 
beter over zingen, dan over spreken.  
 

Gebed 
Heer, wij bidden U 
laat het beeld van het zaad in de akker 
ons inspireren tot liefde voor onze naasten en voor onszelf. 
Dat wij geloven dat we steeds opnieuw mogen beginnen. 
Dat wij de hoop bewaren op een nieuwe morgen. 
Dat wij licht zien waar het donker lijkt. 
Geduld hebben om het uit te houden 
en vertrouwen hebben in uw toekomst. 
Door Jezus Christus die ons voorging 
door de dood naar het leven. Amen. 
 

Pastoor Joke Kolkman 
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Parochianen en gastleden 
 

Op zondag 18 januari vierden we 't kerkelijk huwelijk van mevrouw A en 
mijnheer B. Zij stapten met elkaar in het (burgelijke) huwelijksbootje op 10 
januari. Via deze weg 't bruidspaar nogmaals gefeliciteerd! 
 

Een nieuwe parochiaan is komen wonen in Zorgrésidence Het Seminarie, 
mevrouw C. Zij vroeg aan de pastoor om haar nieuwe woning te komen 
zegenen. En zo gebeurde op woensdagmiddag 4 februari. Een mooie traditie. 
 

Op zondag 21 december stonden drie toetredingen gepland: mijnheer D, 
mijnheer E en mevrouw F. Vanwege ziekte konden de laatste twee personen 
nog niet toetreden. Inmiddels wordt er gekeken naar een nieuwe datum. 
Mijnheer D trad wel toe. Hij is in de vieringen ook al een paar keer als 
misdienaar gezien. 

Pastoor Rudolf 
 

Middels dit bericht geef ik graag een update van mijn situatie. 
Maar allereerst bedank ik de gemeenschap van De Oud-Katholieke Parochie 
St. Joris op 't Zand voor de voorbeden die voor mij zijn gedaan. 
Daarnaast spreek ik mijn grote dank uit voor ieder die, op welke wijze dan ook, 
mijn partner en mij hebben ondersteund in het traject wat wij afleggen. 

Er is nog een weg te gaan. Een weg waarvan ik, in navolging van 
Dag Hammarskjöld zeg: "Niet ik heb de weg, maar de weg heeft 
mij gevonden". 

Het herstel gaat zo goed dat ik zondag 8 februari wordt ontslagen uit het 
Ziekenhuis Gelderse Vallei en wordt overgebracht naar het revalidatiecentrum 
Elias in Bennekom. 
Wij danken de Eeuwige dat ik er nog ben, voor het traject wat ik heb mogen 
afleggen, en de overgang naar Elias in Bennekom. 

Hartelijke groet, mijnheer G 
 

Van het kerkbestuur 
 

We zijn alweer van start in het nieuwe jaar en kijken met een goed gevoel 
terug op de voorgaande maanden. De adventslunch voor senioren van 11 
december heeft de nodige voorbereidingen gevraagd, maar was zeer 
geslaagd. Wat was het leuk om zoveel positieve reacties daarover te 
ontvangen! Wij kijken terug op een goed bezochte kerstnachtviering waarin 
aartsbisschop Barend Theodoor Wallet voorging. Bijgestaan door emeritus 
priester Paul Brommet en vele misdienaars, was dit een mooie en fijne viering. 
Op 1 januari hebben we Joke Kolkman als assisterend pastoor mogen 
verwelkomen in onze kerk. De viering op deze eerste dag in het nieuwe jaar 
was niet zo druk bezocht, maar wel extra feestelijk omdat zowel Rudolf 
Scheltinga als Joke Kolkman voorgingen in deze dienst. De borrel na afloop 
gaf voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
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In het vorige parochieblad schreven we over de synode die aanstaande was. 
De uitkomsten hieruit zijn bekend. Organisatorisch gaat er wat veranderen nu 
er geen Presidium meer is, maar de synode krijgt wel meer zeggenschap. 
Onze synodalen kunnen u daar meer over vertellen. Weet dat de 
informatiebijeenkomst over de synode aanstaande is.  
Actie Kerkbalans is weer van start gegaan, u heeft de brochure hiervan 
inmiddels ontvangen. We kunnen wel stellen dat Ankie een vaste schrijver van 
onze parochie is geworden. Haar reflectie op de synode was binnen een week 
te lezen op de OKKN-site en zij heeft een leuke tekst geschreven voor de 
kerkbalans-brochure. Super veel dank Ankie! 
Wij schrijven in de brochure van kerkbalans over de verbeteringen die gedaan 
mogen/moeten worden aan de bestrating voor de kerk. Het uitzoekwerk is 
daarvoor gedaan, hopelijk kunnen de werkzaamheden spoedig starten. Verder 
is het goed te weten dat we ook met administratieve zaken bezig zijn. Zo 
proberen we leden- en verzendlijsten up-to-date te maken. Het is belangrijk 
om dat goed te hebben, zodat post (vooral digitaal en voor een enkeling 
fysiek) op de juiste plaats terecht komt. Laat het ons vooral weten als u wisselt 
van (mail)adresgegevens, of denkt dat u berichtgevingen heeft gemist. 
Voor de komende periode staan er voldoende onderwerpen op de agenda van 
het kerkbestuur zoals onderhoudswerkzaamheden, het opzetten van 
beleidsplannen en de nodige archiveer-acties. We kijken uit naar de 
verschillende activiteiten die op de planning staan en hopen u tijdens diensten, 
bijeenkomsten, schoonmaak of parochievergadering te ontmoeten. 

Claudia en Riet 
 

Offertoriumcollecten 
In de vastentijd collecteren wij bij de offertoriumcollecte voor de vastenactie 
van Missie Sint Paulus (zie pagina’s 6 en volgende). 
Afgelopen jaar zijn er ook weer (ik zou bijna zeggen “zoals gebruikelijk in 
Amersfoort”) mooie bedragen binnengekomen tijdens de offertoriumcollectes; 
totaal ruim 7500 euro! Voor een aantal doelen ontvangen we ook tussentijds 
giften, deze zijn ook meegenomen in het overzicht. 
 

Collectedoel Opbrengst Collectedoel Opbrengst 

Voedselbank € 1173,83 Missie Sint Paulus - juni € 550,45 

Oecumene OKK € 147,00 Straatpastoraat € 260,66 

Kinderen van de 
Voedselbank € 482,33 Communicatie OKK € 137,95 

Kerkasiel Kampen € 329,00 
Missie Sint Paulus - 
Al Ahli Arab ziekenhuis € 788,44 

Vastenactie - Bethunehuis € 1251,45 Unie van Utrecht OKK € 85,66 

Jongerenwerk OKK € 89,00 Kerstmis voor iedereen € 339,35 

De Koffiebus € 1000,00 Motiva € 123,80 

Opleiding OKK € 193,31 Nachtopvang Kwintes € 606,75 
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Jaarrekening 2024 
Hieronder staat de goedkeuring van de bisschop die we eind vorig jaar 
hebben ontvangen. Ook ons budgetvoorstel voor 2026 (dit jaar dus) is 
goedgekeurd. 

Wilma 
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Liturgie 
 

Bij de diensten 
Liturgisch gezien zaten we in een hele korte zogenaamde ‘groene’ periode; 
dat is de periode waarin het antependium voor het altaar de kleur groen heeft. 
Het gaat om slechts twee zondagen. Daarna is het op woensdag 18 februari 
Aswoensdag. Op deze dag komen we ’s avonds in de grote Sint Joriskerk bij 
elkaar voor de oecumenische viering van Schrift en Tafel, waarin ook het 
Askruisje wordt uitgereikt. De kleur van die liturgie is paars. 
Na Aswoensdag volgt een serie van vijf zondagen in de Veertigdagentijd. De 
zondag ná die vijf is Palmzondag. Dit jaar zullen we deze Palmzondag vieren: 
de intocht van Jezus in Jerusalem, palmtakken worden gewijd en uitgedeeld, 
we lezen de Passie volgens Matteüs (we zijn in ’t A-Jaar) en we vieren de 
Eucharistie. 

Pastoor Rudolf 
 

Vastenactie 2026 - Beni Souef in Egypte 
 

Een plek waar je je thuis mag voelen en waar je verder komt. 
Een kind met een beperking in huis hebben is niet gemakkelijk. Zeker niet in 
Egypte waar veel armoede is en er geen uitkeringen zijn. Zo’n kind is daardoor 
helaas vaak ongewenst en wordt ook vaak verwaarloosd, zowel fysiek als 
sociaal. Hoewel de Egyptische samenleving verandert in zijn kijk op een 
beperking is er nog veel schaamte, vooral in afgelegen dorpen. Eén van de 
Koptische zusters van the Daughters of St Mary’s in Egypte zei ooit: “Wij 
hebben de kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons gekozen. Ze lijden. Ze 
hebben ons nodig. Niemand wil ze en ze worden niet geaccepteerd”. 
U kent de Koptische zusters vast nog van eerdere Vastenacties waarbij we 
steun vroegen voor het El Salam-ziekenhuis dat zij runnen. Dit jaar zal de 
opbrengst bestemd zijn voor een ander project van de zusters. Zij proberen 
namelijk ook een plek te creëren voor mensen met een beperking. 

Een plek waar zowel christenen als moslims zich thuis voelen, 
waar ondanks beperkingen vriendschappen ontstaan, 
ervaringen worden gedeeld en waar de bewoners binnen de 
groep aanvaard worden. De bewoners krijgen onderdak en 
maaltijden en leren voor zichzelf te zorgen, waarbij er veel 
aandacht is voor persoonlijke hygiëne. Daarnaast wordt contact 
met de familie van harte aangemoedigd. 

De Koptische zusters in Beni Souef hebben twee locaties waar mensen met 
een beperking terecht kunnen: Branches of Olives en het Home of Progress. 
Branches of Olives is een internaat voor kinderen tot 12 jaar. Hier krijgen zij 
Montessorionderwijs en kunnen ze workshops volgen in de kaarsenmakerij en 
over houtbewerking. Overdag komt een aantal van de kinderen van het Home 
of Progress ook hier naartoe om te leren lezen en schrijven. En ook zij kunnen 
hier kaarsen maken of hout leren bewerken. 
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Het Home of Progress biedt huisvesting aan 120 mensen met een 
beperking (55 vrouwen en 65 mannen). De leeftijden variëren van 
13 tot 65 jaar. Mannen en vrouwen wonen gescheiden maar 
werken samen tijdens de activiteiten. In het Home of Progress 
krijgen tieners en volwassenen met een beperking de kans om 
zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Muziek en sportieve 
activiteiten worden ook aangeboden. De bewoners die niet naar 
het Branches of Olives gaan, zorgen voor eenden, konijnen en 
koeien op een kleine boerderij. Een staf van 35 mensen zorgt 
voor de 120 bewoners.  

Rond de 80 % van de familie van de bewoners lukt het om een klein deel van 
de kosten voor huisvesting, onderwijs en zorg te betalen. De familie van de 
overige bewoners is zelfs daar niet toe in staat, omdat zij zelf in armoede 
leven. U begrijpt het: de opbrengst van de Vastenactie is hard nodig om de 
staf van beide locaties te ondersteunen in hun mooie en zinvolle werk. De 
opbrengst zal niet alleen gebruikt worden voor de kosten van huisvesting, 
onderwijs, zorg en activiteiten, er is ook dringend behoefte aan inventaris 
zoals kasten en een wasmachine. Draagt u uw steentje bij? 
 

Pastoraat 
 

Terugblik op 1 januari 
Het is een goede gewoonte om op 1 januari het nieuwe 
jaar in de kerk met God en met elkaar te beginnen. Dat 
was meteen de eerste officiële kennismaking tussen 
nieuwe pastoor en parochie. We hoorden in de dienst de 
belofte dat God erbij-zal-zijn. Want dat is Zijn Naam. We 
weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen, maar 
uiteindelijk hoeven we het niet alleen te doen. 
En deze belofte is natuurlijk niet beperkt tot een dag op 
onze kalender. We vierden samen de eucharistie en 
aansluitend deelden we nog een hapje en een drankje. 

Voor mij hoort dat samen: een geloofsgemeenschap vormen door samen te 
vieren in de kerk maar ook door informeel met elkaar te mooie en moeilijke 
dingen van het leven te delen. 
Natuurlijk hoeft het allemaal niet zo zwaar, maar het is fijn als er een 
gemeenschap is waarmee we ons verbonden weten. Waar we gemist worden 
als we er niet zijn, zonder dat we elkaar controleren of verplichten. 
De eerst volgende afspraak in Amersfoort ging niet door vanwege de sneeuw 
maar gelukkig kan ik nu langzamerhand mijn werkzaamheden oppakken. 
In januari heb ik afscheid moeten nemen in drie parochies en dat gaat me niet 
in de kouwe kleren zitten. Maar het betekent ook dat er weer ruimte komt en 
tijd voor nieuwe mensen, voor nieuwe gesprekken en ontmoetingen. 

Pastoor Joke Kolkman 
 

De bijdrage van pastoor Rudolf is te vinden op pagina 12. 
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Vorming-/toerustingsaanbod 
 

Marcus Evangelie 
Het begint inmiddels traditie te worden dat Peter-Ben Smit vlak voor het begin 
van het nieuwe kerkelijk jaar ons een beetje vertrouwd maakt met het 
Evangelie dat in dat kerkelijk jaar gelezen gaat worden. Dat is vanaf eind 
november het Evangelie van Marcus. Deze keer zal Peter-Ben Smit één of 
twee belangrijke thema’s uit Marcus verdiepend belichten en we gaan ook 
samen Bijbelfragmenten lezen. Peter-Ben Smit is o.a. hoogleraar contextuele 
Bijbelinterpretatie aan de VU in Amsterdam en kerkelijk hoogleraar aan het 
OK Seminarie. 
Zet de datum alvast in je agenda: donderdag 12 november, aansluitend aan 
het avondgebed, 19.45 uur in de Joriszaal. 

Pastoor Rudolf en Lydia 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Op maandag 15 december 2025 hebben we weer dozen weggebracht en 
opnieuw afnemers van de voedselbank een maaltijd kunnen aanbieden. Onze 
‘grote grutter’ in Nederland maakte reclame voor Excellent kersthangers; in 
samenspraak met de Voedselbank Nederland doneerden zij € 0,25 per 
verkochte kersthanger. Een goed idee. En nu maar hopen dat er veel 
kersthangers zijn verkocht! Inmiddels gaan wij weer sparen voor de Pasen en 
ook nu hopen we weer een aantal dozen te kunnen vullen met wat u bijdraagt. 

Martine en Hans 
 

Douwe Egberts zegels 
Begin december 2025 heb ik de ingezamelde DE-punten 
opgestuurd naar de voedselbank van Amsterdam Z.O., 
deze keer waren het ongeveer 9000 punten (en DE 
verhoogt dit met 20%). U kunt de DE-waarde punten blijven sparen, maar hoe 
de verzilvering in 2026 zal gaan is nog niet bekend. Zolang we met de 
ingezamelde punten nog een goed doel bereiken, blijven we het doen! 

Hans 
 

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden 
Het jaar 2025 is weer voorbij en we maken de balans op. U heeft goed 
gespaard; ik schat 3 à 4 10-liter zakken! Een mooie opbrengst, laten we in 
2026 proberen dit weer te halen. Sparen kost niets, alleen de moeite de 
doppen mee te brengen naar de kerk. Hartelijk dank! 

Hans 
 

Tips schone doppen!, welke doppen ziet u hieronder:  
Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- 
of yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrank (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). 
Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van 
pindakaas- en chocopastapotten. 
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Kinderkerk 
 

Op het moment dat we als kinderkerkleiding dit stuk schrijven, staat carnaval 
voor de deur. En dit houdt in dat de veertigdagentijd ook in aantocht is. 
Inmiddels is de kinderkerkleiding volop bezig met het vastenproject en met de 
voorbereidingen voor de aankomende veertigdagentijd. 

Het thema wat we dit jaar hebben is ‘’locatie Jeruzalem”: 
met de kinderkerkleiding bereiden we ons voor op het 
feest van Pasen. Tijdens de veertigdagentijd volgen we 
Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn 
opstanding. We volgen Hem op zijn weg naar Pasen. 
Bent u nieuwsgierig naar meer informatie, dan kunt u 
stiekem een kijkje nemen op: 
bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2026-locatie-
jeruzalem/ 

Alvast één huishoudelijke mededeling: zondag 29 maart is het Palmzondag en 
vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wij willen vragen of alle kinderen 
thuis een Palmpasenstok willen voorbereiden inclusief versiering (een 
voorbeeld is te vinden op: petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoe-maak-je-een-
palmpasenstok/). Wij verzorgen het broodhaantje en het buxustakje die boven 
op het kruis gaan. 
Wij hopen de kinderen in deze tijd te mogen verwelkomen en wij wensen u 
een gezegende tijd. 

De kinderkerkleiding 
 

Schoenendoosactie 2025 
Op zondag 16 november was het laatste inlevermoment voor 
deze actie van GAIN. Wat een prachtig resultaat hebben we 
samen bereikt! Maar liefst 19 schoenendozen zijn ingezameld 
en daarmee hebben we 19 kinderen blij kunnen maken. 
Dankzij jullie inzet, betrokkenheid en vrijgevigheid hebben we 
als kerkelijke gemeenschap een tastbaar verschil mogen 
maken. Elke schoenendoos staat symbool voor liefde, hoop en 
aandacht voor een kind dat dit hard nodig heeft. 
Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
Samen laten we zien hoe mooi het is om naar elkaar om te zien. 

De kinderkerkleiding 
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Groene Joris 
 

Recent zijn onze vertegenwoordigers bij de “Groene Kerk”, Lydia en Henk, 
geïnterviewd in het kader van “Groene kerk in de praktijk”. Het interview is 
verschenen in de Nieuwsbrief van de Groene Kerken van januari en willen wij 
u zeker niet onthouden. 
 

 
De liturgie als moment van bezinning op de schepping 
We zijn in 2024 een groene kerk geworden. De aanleiding daarvoor was 
eigenlijk heel praktisch. Bij het schoonmaken van de kerk viel ons op hoeveel 
chemische ‘rommel’ gebruikt wordt voor de vloeren en toiletten. Spullen die we 
thuis niet meer gebruiken. Dat wilden we veranderen. Iets anders is de 
verwarming van de kerk. Al heel lang drongen we erop aan om de thermostaat 
een paar graden lager te zetten. Je kunt ook met een jas aan in de kerk zitten. 
De energiecrisis [2022, red.] heeft geholpen om daadwerkelijk de verwarming 
lager te zetten. 

Veranderingen gaan langzaam. 
Toch bleek in de gemeentevergadering dat er 
veel draagvlak is voor groene kerk-zijn. Dat 
moest méér zijn dan ‘window dressing’. We 
kregen veel vragen, vooral over de plannen die 
we hebben. Het gaat uiteindelijk niet om het 
bordje ‘wij zijn een groene kerk’ op de muur. Het 
is natuurlijk mooi dat het er hangt, maar 
uiteindelijk moet het ook invulling krijgen in de 
gemeenschap. Onze kerk heeft een regionale 
functie. Daardoor is het lastiger om doordeweeks 
activiteiten te organiseren in het kader van onze 
groene kerk. Er ligt veel nadruk op de zondagse 
viering als moment van ontmoeting en bezinning 
op de schepping. 

Symbolen 
Als je op zondagochtend de kerk binnenkomt, voel je je direct thuis. De 
inrichting ademt veel geborgenheid. De kerkruimte is overkapt met een 
houtengewelf, dat rust op ellipsvormige spanten, die opgaan vanuit de vloer. 
Er is een bakje met wijwater waar je jezelf kunt bekruisen. “Op zo’n moment 
word je opgetild boven het ‘gedoe’ van alledag.” Het wijwater is doopwater dat 
tijdens de paasnacht wordt gewijd door onderdompeling van de paaskaars; 
dat doopwater noemen we wijwater. Boven het altaar hangt de godslamp. 
Deze lamp brandt alle dagen en uren van de week, en getuigt van Gods 
aanwezigheid in de kerk. Het maakt je bewust van een andere werkelijkheid, 
die niet los staat van de werkelijkheid van deze wereld. 
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Liturgie 
We maken in de oud-katholieke kerk gebruik van een vaste liturgie. “Liturgie is 
aanwezigheid vieren: de aanwezigheid van God en van elkaar.” De liturgie is 
ook lichamelijk: de liturgie integreert elementen van de schepping en is zelf 
ook schepping. In de liturgie krijg je gelegenheid om schuld te belijden en 
troost te ervaren. Het is een moment van bezinning en van overgave, waarin 
je beseft dat het lot van deze wereld niet in onze handen ligt. 
Twee jaar geleden hebben we ons voor het eerst aangesloten bij de 
scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober [de feestdag van 
Franciscus van Assisi en daarom ook dierendag, red.]. 
De eerste zondag van september wordt de schepping gevierd en noemen we 
Scheppingszondag. De scheppingsperiode is een traditie die afkomstig is uit 
de orthodoxe kerken, waar op 1 september de voorbereiding begint van het 
openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Via de website van de 
Laudato Si’ alliantie vonden we een liturgisch katern, waar we dankbaar 
gebruik van hebben gemaakt. We kozen een passende schuldbelijdenis en 
zongen het lied ‘De aarde is vervuld’ van Willem Barnard. 
De oud-katholieke kerk heeft een traditie van terughoudendheid als het gaat 
om uitspraken over ieders persoonlijke leven. In de prediking word je meer 
uitgenodigd tot het goede leven dan dat wordt gezegd hoe dat precies 
invulling moet krijgen. We hebben hierin allemaal een eigen 
verantwoordelijkheid. Politieke uitspraken worden zelden of nooit gedaan. 
“Iedereen moet terecht kunnen onder het dak van de oud-katholieke kerk.” Dat 
is waardevol. 
Bloemen 
Bloemen hebben een bijzondere plek in de viering. Ze getuigen van hoe mooi 
God alles geschapen heeft. De bloemen op het altaar zijn een eerbetoon aan 
de Heer. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief voor ‘gewone’ bloemen, 
omdat daar veel gif op zit. Je kunt als kerk een abonnement nemen op een 
biologisch bloemenboeket, maar dat is duur. Bovendien zijn biologische 
bloemen niet het hele jaar beschikbaar. We vinden het veel leuker om op zoek 
te gaan naar alternatieven, zoals bloemen of een tak uit de kerktuin of de tuin 
van parochianen. 
Tip: 
De oud-katholieke kerk in Amersfoort is onderdeel van een netwerk van 
(groene) kerken in de regio. De breedte van de kerkelijke kaart is er 
vertegenwoordigd, van ‘orthodox’ tot ‘vrijzinnig’. Twee keer per jaar komt het 
netwerk bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Samen groene stappen 
zetten, over kerkmuren heen, werkt heel stimulerend en verbindend. 
 

Uit: groenekerken.nl/de-liturgie-als-moment-van-bezinning-op-de-schepping/ 
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Pastoraat - vervolg 
 

In de afgelopen periode bezocht ik een aantal parochianen, die daartoe 
hadden verzocht of van wie ik vermoedde dat een bezoek op prijs gesteld zou 
worden. Wilt u ook bezocht worden: bel of mail. Ik merk dat vragen om 
huisbezoek niet direct boven aan uw lijstje staat. Doe het wel, ik heb nog best 
wat ruimte in mijn agenda om ook bij u op huisbezoek te komen. Dit geldt ook 
het ontvangen van de H. Communie thuis, het ontvangen van het Sacrament 
van de Zieken thuis of tijdens de viering op zondag.  
Vragen over de sacramenten van Doop, Huwelijk en Biecht lopen ook via mij. 
 

Vormsel 
Er zijn een aantal parochianen die mij te kennen hebben gegeven het 
sacrament van het Vormsel wel te willen ontvangen. Voor een datum is 
momenteel overleg gaande met aartsbisschop Bernd Wallet. Wanneer u nog 
niet het Vormsel heeft ontvangen, maar dat wel graag zou willen: laat het mij 
weten. Voorafgaand aan het Vormsel zijn er een paar voorbereidingsavonden, 
waarvan één met de aartsbisschop. 
 

Regio-kring 
Met enige regelmaat komen parochianen uit de regio rond Hattem bij elkaar 
rond een thema. Je kunt dit ook een vorm van groothuisbezoek noemen. 
Meestal ben ik hier ook bij. We worden gastvrij ontvangen door Bert en 
Henriette. Wanneer er behoefte zou zijn of ontstaan in een andere 'regio' van 
onze parochie om ook een dergelijke bijeenkomst op te zetten, laat dat dan 
weten. Ook wanneer u 'gastadres' wilt zijn. 
 

Pastoor Rudolf( 06-55768444;  pastoor@amersfoort.okkn.nl ) 
 

Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

We staan met het verschijnen van dit nummer van de 'Joris op 't Zand' nét 
voor de viering van Aswoensdag. 

 

Het aantal deelnemende kerken aan deze viering is 
uitgebreid, want ook de predikant, dominee Anna Walsma (op 
de foto hiernaast), en met haar de gemeentes van de 
Emmaüskerk in het Soesterkwartier en de Fonteinkerk in 
Amersfoort-Zuid doen mee. 
 

Paste deze viering vóór coronatijd nog net in ons kerkgebouw, dát zou nu 
helemaal niet meer kunnen. En dat is toch prachtig om mee te maken. Een 
viering van Schrift en Tafel met uitreiking van het Askruisje in oecumenisch 
verband. Zou het toch ook een 'resultaat' zijn van ons bidden onlangs in de 
Bidweek voor de Eenheid van de Christenen. Ik mag het hopen. We kunnen er 
nu ook weer zelf handen en voeten aan geven. 

Pastoor Rudolf 
  

mailto:rudolf.scheltinga@okkn.nl
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 22 februari 10:00 uur 
Genesis 2, 4b-9, 
15-17 en 3, 1-7 

Romeinen 5, 12-21 Matteüs 4, 1-11 1e zondag 40-dagentijd 

Eucharistieviering 

Zo 1 maart 10:00 uur 

Exodus 24, 12-18 Filippenzen 3, 7-14 Matteüs 17, 1-9 2e zondag 40-dagentijd 

Eucharistieviering 

Zo 8 maart 10:00 uur 

Exodus 17, 1-7 
1 Korintiërs 10, 1-
13 

Johannes 4, 5-26 
(27-42) 

3e zondag 40-dagentijd 

Schriftlezing en gebed 

Zo 15 maart 10:00 uur 
1 Samuël 16, 1-3 
(4-9) 10-13 

Efeziërs 5, 8-14 
Johannes 9, 1-13 
(14-25) 26-39 

4e zondag 40-dagentijd 

Eucharistieviering 

Zo 22 maart 10:00 uur 
Ezechiël 37, 1-3 (4-
10) 11-14 

Romeinen 8, 8-11 
Johannes 11, 1-4 
(5-16) 17-44 

5e zondag 40-dagentijd 

Schriftlezing en gebed 

Zo 29 maart 10:00 uur 

Jesaja 50, 4-7 Filippenzen 2, 5-11 
Matteüs 26,1 – 
27,66 

Palmzondag  

Eucharistieviering 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week 

Do 2 april 18:15 Kerk open voor stilte en gebed. 

Do 2 april; 19:00 

Exodus 12, 1-14 
1 Korinthiërs 11, 
23-32 

Johannes 13,1-15 Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

Vr 3 april; 18:45 uur Kerk open voor stilte en gebed. 

Vr 3 april; 19:30 uur 
Jesaja 52,13 – 
53,12 

Exodus 12, 21-28 
Johannes 18,1 – 
19,42 

Goede Vrijdag 

Gebedsdienst 

Za 4 april; 21:00 uur 

Lezingen in overleg Paaswake 

Eucharistieviering 

Zo 5 april; 10.00 uur 

Exodus 14, 9-14 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20,1-18 Pasen 

Eucharistieviering 

 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
Voor iedere viering is een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar via de link op 
oudkatholiek.nl .  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
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Helpende handjes gevraagd voor de grote schoonmaak/klusdag 
 

Ook dit jaar gaan we weer op de zaterdag voor Palmzondag aan de slag. 
Zet zaterdag 28 maart vast in uw agenda! 
Behalve de gebruikelijke werkzaamheden - zoals ramen binnen en buiten 
lappen (incl. houtwerk afnemen); kerkbanken in de was zetten; spinnen rag 
verwijderen en daarna afstoffen en stofzuigen - kunnen we deze keer 
misschien de kerktoren schoonmaken. We blijven kijken naar het 
inspectierapport van Lakerveld (subsidieaanvraag voor 2026-2031) om te zien 
wat we zelf kunnen. Er is altijd wel een klus die bij u past, dus wees welkom 
vanaf 9.30 uur. 

Wilma 
 

Landelijke Kerk 
 

Synode - voorjaar 
Op zaterdag 11 april vanaf 10 uur zal het vervolg van de 99ste Synode 
plaatsvinden in de Bergkerk in Amersfoort. 
De Synode is de vergadering waar de hele kerk tenminste eenmaal per jaar in 
brede vertegenwoordiging, vaak met oecumenische vertegenwoordigers en 
een goed gevulde publieke tribune, samenkomt om het algemene beleid en de 
bijbehorende financiële huishouding van de kerk te bespreken. 
De Synode is openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich in verband 
met het aantal beschikbare plaatsen en de catering uiterlijk 30 maart aan te 
melden via buro@okkn.nl. 
 

Verslag 1ste deel 99ste synode 
De dag gaat goed van start met een eucharistieviering waarin de beide 
bisschoppen voorgaan. 
De openbare kerkvergadering, de synode, vond plaats in Amersfoort in de 
Bergkerk. Bij de opening werd ons op het hart gedrukt door dagvoorzitter 
Patrick Groenewegen dat een synode een gemeenschappelijk op weg gaan is, 
een feest van de democratische kerk, staande op de schouders van degenen 
die ons voorgingen en die hard hebben gewerkt. Bij het rijtje namen dat de 
voorzitter noemde was ook onze medeparochiaan van wie wij kort geleden 
afscheid hebben moeten nemen, Trudie Smit. 
“Wij willen kerk zijn die zorg draagt voor kwetsbaren, voor wie anders is. Dit 
samen op weg gaan, schouder aan schouder, dat is een levenshouding, een 
houding van het hart.” 
Op de agenda van deze synode staat een belangrijk agendapunt, het voorstel 
tot aanpassing van de synodale structuur en een gedeeltelijke aanpassing van 
de statuten om dit juridisch mogelijk te maken. 
De voorzitter roept op tot luisteren, tot het vinden van gezamenlijkheid in de 
voorgestelde structuurwijziging van de synode. En hij daagt uit om ervoor te 
gáán, om dit als een onderlegger voor het werk van de synode en het 
collegiaal bestuur voor de komende drie jaar te gebruiken, om het in de 
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praktijk uit te proberen. Het doel is het gezamenlijk kerk zijn! Geen tegenover 
elkaar, maar naast en met elkaar. 
De oproep geldt ook voor de vergadering zelf, geen moties en amendementen 
in deze vergadering stuk voor stuk gaan behandelen, maar ons uitspreken 
voor die onderlegger, dit beleidsstuk waar nu al 10 jaar aan gewerkt is. Om 
aan de slag te gaan, werkend vanuit de nieuwe structuur waarbij de synode 
medeverantwoordelijk wordt voor het uit te voeren en uitgevoerde beleid. 
Voordat het zover is om deze grote beslissing te nemen komen er nog andere 
dingen aan de orde. 
Priester Marieke de Ridder trakteert op soesjes omdat het precies 11 jaar 
geleden is dat ze tot priester werd gewijd. Proficiat Marieke! 
Het jaarverslag, met daarin de jaarverslagen van een rijtje gremia van de 
OKKN, wordt goedgekeurd. De begroting 2026 wordt aangenomen nadat er 
een aantal vragen beantwoord zijn. De jaarrekening wordt ook aangenomen. 
En dan zijn we bij het belangrijkste agendapunt. De herziening van de 
organisatie van de synode. Bisschop Dick Schoon vat het nog een keer 
samen. Het gaat om het gemeenschappelijk kerk zijn. 

De synode is nu adviserend aan het bestuur, maar wordt beleidsmakend in 
een eucharistisch model, zoals in de oude kerk dat ook het geval was. 
Hoe zal in die samenwerking de controle geregeld zijn? Het gaat om 
samenwerken en niet als een tegenover van elkaar, niet in een isolement. De 
tegenkracht vanuit de synode zelf zal moeten groeien, de synode moet a.h.w. 
volwassener worden. Dat vergt tijd en moed om samen op weg te gaan, 
handelend naar bevind van zaken. En het collegiaal bestuur zal onderdeel van 
de synode zijn, geen tegenover meer. 
Er zijn vele vragen die de voorzitter van het presidium met veel kunde weet te 
behandelen zonder dat er ‘tegenovers’ ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld over de 
rol van de vice-voorzitter die het jaar door de rol van de synode 
vertegenwoordigt in het samenwerken met het bestuur. Ook de kennis die 
nodig zal zijn bij de synodalen wordt genoemd, er zal scholing moeten komen 
voor de synodalen die nog niet van de hoed en de rand weten. Er wordt ook 
vanuit verschillende hoeken gevraagd om aanscherping van de tekst. Door 
een klein groepje wordt hierover doorgepraat terwijl de rest begint aan een 
heerlijke lunch. 
Na de lunch wordt opnieuw benadrukt dat het geen document over 
machtscentralisatie is, maar dat het een oproep is om dit pragmatisch te gaan 
aanpakken, om te doen! Om het als onderlegger te gebruiken in de praktijk 
van kerk zijn. Een synodaal brengt het verhaal van de vissers naar voren. 
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Zij werden geroepen, ze legden hun netten neer en zeiden ja tegen de roep 
om te volgen. Ze hadden geen document, geen zekerheden. 
En zo gaan wij nu ook deze weg op. Het was een oproep om er echt op te 
gaan staan, en niet ernaast. Claudia roept hier ook toe op. “Gaan!” Want, 
vertelt ze, het presidium heeft sinds januari nog maar twee leden, zo kan het 
niet langer meer. We moeten verder. 
Het voorstel verandering van de synodale structuur wordt in stemming 
gebracht met een tijdelijke toestemming tot aanpassing van het statuut. Met 
80 stemmen voor en 17 tegen en 6 blanco stemmen wordt met een 
overweldigende meerderheid het voorstel aangenomen. 
Hier is geschiedenis geschreven! Onze synodale kerk heeft het lef om de 
toekomst tegemoet te gaan in een gezamenlijk streven tot zij aan zij, schouder 
aan schouder te bouwen aan de toekomst van de Heer. Om gezamenlijk kerk 
te zijn. Na een jaar zal de eerste evaluatie plaatsvinden. 
Hierna zou een niet onbelangrijk agendapunt om de toekomst op een gezonde 
manier kerk te kunnen blijven volgen, de duurzame financiering. Maar het is al 
laat. Er wordt besloten om de overige agendapunten bij de voorjaarssynode te 
bespreken. 
Bisschop Bernd sluit deze vergadering af. Men neemt een borrel en een hapje 
en heeft het er nog even over. Tot in het voorjaar 2026, dan gaat de synode 
verder op deze nieuwe ingeslagen weg. 

Ankie 
 

Lectorenopleiding 
De kerk heeft betrokken lectoren hard nodig. Daarom start in september 2026, 
bij voldoende belangstelling, opnieuw een lectorencursus. 
Opzet van de cursus 
De cursus beslaat 16 zaterdagen, verdeeld over twee jaar. Daarnaast maakt 
een driedaagse kloosterretraite (van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag) 
deel uit van de cursus. Wij streven ernaar deze retraite te plannen in het 
voorjaar van 2027. Het curriculum kent zowel een theoretisch als een 
praktisch gedeelte en bestaat onder meer uit: 

• kennis van de Bijbel 

• kennis van de liturgie 

• oud-katholieke spiritualiteit en kerkgeschiedenis 

• het schrijven en verrichten van voorbeden 

• presentatie en expressie 

• gebruik van ruimte en rituelen 
Praktische gegevens 
De cursus wordt gegeven op Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 
HN Amersfoort (op loopafstand van het centraal station) van 10.00–16.00 uur. 
Voor een lunch wordt gezorgd; met bijzondere (di)eetwensen wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden. Voorafgaand aan de lunch vindt steeds een 
korte gebedsdienst plaats in de kapel van Alticollense. 
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De cursisten gaan hierin bij toerbeurt voor; dit maakt deel uit van het 
praktische gedeelte van de cursus. 
 

Voor wie is de cursus bedoeld? 
De kerk heeft betrokken en gemotiveerde lectoren hard nodig. Daarom wil de 
Stuurgroep deze cursus breed onder de aandacht brengen (zoals nu in ons 
parochieblad - redactie). 
Voor alle duidelijkheid: 

• Aanmelding geschiedt altijd via het kerkbestuur. De lectorencursus leidt 
op voor een functie in parochie of statie; het kerkbestuur beoordeelt of 
een kandidaat geschikt is. Rechtstreekse aanmelding door 
geïnteresseerden is daarom niet mogelijk. 

• De cursus is uitsluitend bedoeld voor kandidaten die de intentie hebben 
om als lector in dienst te treden van hun parochie of statie, en niet voor 
vrijblijvende persoonlijke vorming. 

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij, na aanmelding via het 
kerkbestuur, de volledige cursus van 16 bijeenkomsten en de 
driedaagse retraite bijwonen. Slechts bij uitzondering en in goed overleg 
kan hiervan worden afgeweken. 

Kortom, heeft u interesse laat dit dan aan één van de leden van het 
kerkbestuur weten. 
Voor meer informatie: erna.bekkering@okkn.nl; joke.kolkman@okkn.nl of 
h.w.vanberkel@gmail.com (Hilde Romeijn) 
 

Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk 

Op maandag 9 maart vanaf 19.30 bieden de Oud-Katholieke Kerk en het Oud-
Katholiek Seminarie een online seminar aan voor wie een roeping tot het ambt 
in de Oud-Katholieke Kerk wil verkennen. 

Is dit iets wat je aanspreekt? Maak dan gebruik van 
deze mogelijkheid! Je spreekt mensen die met 
dezelfde vraag bezig zijn en gaat in gesprek met 
een bisschop, met de rector van het seminarie, met 
een seminarist en met twee pastores. De vorige 
edities leverden altijd mooie gesprekken op, dus 
voel je vrij, verken je pastorale roeping! 

Aanwezig zullen zijn: Dick Schoon, bisschop van Haarlem; Mattijs Ploeger, 
rector van het seminarie; Marieke Ridder, priester en deken; Michael van den 
Bergh, pastoor van de parochie Amsterdam en Maartje Groeneweg, 
seminarist. 
Gespreksleider is Peter Ben Smit (hoogleraar). 
Aanmelden kan via het formulier op de landelijke site: 
seminarie.oudkatholiek.nl/nieuws/2026/01/seminar-pastoraat-op-9-maart/ 
Bij vragen: p.b.a.smit@okkn.nl 
 
 
 
 
 

mailto:erna.bekkering@okkn.nl
mailto:joke.kolkman@okkn.nl
mailto:h.w.vanberkel@gmail.com
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Verdieping en andere (OKK)activiteiten 
 

Denken in de Driehoek - mystiek die de wereld verandert 
Van januari t/m mei zijn er in Utrecht maandelijkse 
algemene lezingen rondom het nieuwe thema: 
‘Mystiek die de wereld verandert’. 

Wereldverandering en mystiek lijken soms elkaars tegenpolen. Toch laat 
Denken in de Driehoek in 2026 zien hoe mystieke spiritualiteit juist kan leiden 
tot radicale betrokkenheid bij de wereld. 
Vijf mystiek geïnspireerde vrouwen en mannen uit verschillende culturen en 
tijdperken staan centraal. Hun geloof beweegt hen tot zorg voor de schepping, 
strijd tegen onrecht, gastvrijheid, vrede en diepe menselijkheid. Elke lezing 
nodigt uit tot reflectie: vanuit welke inspiratie sta jij zelf in de wereld, en met 
welke gevolgen? 
Programma (de eerste lezing was op 28 januari): 

• woensdag 25 februari – Asghar Seyed Gohrab over Rabi’a Basra 

• woensdag 25 maart – Evert van der Zweerde over Maria Skobtsova 

• woensdag 22 april – Dorottya Nagy over Dorothee Sölle 

• woensdag 20 mei – Joris Vercammen over Dag Hammarskjöld 
De lezingen beginnen om 20:00 uur, de entree is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Locatie: Willemsplantsoen 1C, Utrecht 
 

Leringweekend 2026 
Van 17 t/m 19 april is het leringweekend! Een weekend voor kinderen en 
jongeren van 8 - 15 jaar; vol ontmoeting, verdieping, spel en plezier. 

Dit jaar in het teken van Kleine Helden. We ontdekken samen 
dat je geen superkrachten nodig hebt om een held te zijn. Wat 
maakt iemand een held? En wat zegt God daarover? Door 
verhalen, gesprekken, creatieve opdrachten en spelmomenten 
ontdekken we hoe geloof, moed en vertrouwen samenkomen in 
het dagelijks leven. 

Locatie is “De Hertekolk” in Epe en kosten bedragen €40 p.p. 
 

Voorjaarskamp 
Tijdens het Hemelvaartsweekend vindt het oud-katholieke voorjaarskamp 
plaats: een jaarlijks ontmoetingskamp van de Oud-Katholieke Kerk. Een kamp 
waar iedereen welkom is: jong en oud, alleen of in een groepje, oud-katholiek 
of niet! Het thema dit jaar is: “Vieren”. 
Tijdens dit lange weekend ben je welkom met je caravan, vouwwagen of tent, 
of in de groepsaccommodatie in een van de slaapzalen. Drie keer per dag 
wordt er een maaltijd gemaakt door de keukenploeg en door de dag heen zijn 
er activiteiten waar je aan mee kunt doen. Voor elke leeftijdsgroep is er elke 
dag iets leuks te doen. De afgelopen vier jaar had het voorjaarskamp wel 80 
deelnemers. De jongste deelnemer was nog maar acht maanden en de oudste 
zeker 70+. 



Joris op ’t Zand 202601 19 

Datum: 14-17 mei 
Locatie: Groepsaccommodatie de Roerdomp in Westelbeers (Noord-Brabant) 
Kosten: Volwassenen €100; kinderen (4-11) €80 en mini’s (0-3 jaar) €45 
Belangrijk om te weten: overnachten van woensdag op donderdag is niet 
mogelijk dit jaar. De accommodatie is dan bezet. 
Er gaan ieder jaar nieuwe mensen mee, dus wees niet bang dat je niemand 
kent. Je bent van harte welkom! 
Aanmelden door een mailtje te sturen naar okvoorjaarskamp@gmail.com. 
 

Summerschool 
In 2026 biedt het Oud-Katholiek Seminarie de Summer Schools weer aan in 
Utrecht. Wees welkom om deel te nemen aan de klassieke cursus oud-
katholieke theologie of de verdiepende cursus. 
Vanaf 5 juli wordt de klassieke cursus ‘Old Catholic Theology: Faith, History 
and Praxis’ aangeboden. Dit is een inspirerende kennismaking met oud-
katholieke theologie, geschiedenis en spiritualiteit die een week lang duurt. De 
cursus bestaat al meer dan tien jaar en kent ieder jaar enthousiaste 
deelnemers! 
Een week later volgt de verdiepende cursus ‘Ecumenical Catholicity: The Old 
Catholic Witness’ (12-17 juli). Deze cursus ging in 2025 van start en wordt 
vanwege de positieve reacties erop herhaald. Hij biedt een ideale gelegenheid 
om dieper in te gaan op thema’s uit de oud-katholieke theologie. 
Beide cursussen bevatten ook excursies die deelnemers kennis laten maken 
met de schatten die de stad Utrecht en Amsterdam sinds de Middeleeuwen te 
bieden heeft op het vlak van de religiegeschiedenis. 
Meer informatie is te vinden op seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/ en 
als coördinator van de Summer School staat hoogleraar Peter-Ben Smit via 
p.b.a.smit@uu.nl graag ter beschikking om vragen te beantwoorden. 
 

Summer School Solidarity Fund 
Gun een ander een week Summer School, zodat iedereen kan groeien door 
theologische kennis! 

Dit fonds is speciaal opgericht voor 
participanten die om financiële redenen 
niet kunnen deelnemen aan de 
Summer School, terwijl ze dat wel 
graag zouden willen. En dit terwijl 
theologische kennis zoveel kan 
bijdragen aan iemands leven, zowel 
professioneel als persoonlijk. Met dit 
initiatief willen wij het mogelijk maken 
dat deze mensen toch kunnen komen. 
Heb je zelf een goede ervaring gehad 
en gun jij een ander dit ook? Doneer 
via de QR code of website: 

seminarie.oudkatholiek.nl/nieuws/2025/12/summer-school-solidarity-fund/ 

mailto:okvoorjaarskamp@gmail.com
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Evensongs, concerten en meer 
 

Evensongs in de Sint Joriskerk 
In de 40-dagentijd zijn er weer Evensongs gepland op zondag om 15:30 uur in 
de Sint-Joriskerk op de Hof. De Hervormde wijkgemeente Sint-Joriskerk stelt 
de kerk hiervoor beschikbaar. Na afloop is er een collecte; contant of via QR in 
het programmaboekje. 
Programma: 
22 februari Laurens Kamerkoor (Zwijndrecht) o.l.v. Gabor van Os; Erik 

Idema, voorganger 
1 maart Vocaal Ensemble Voxtet o.l.v. Lydia Liefting; Rudolf Scheltinga, 

voorganger 
8 maart St. Joriskoor o.l.v. Wouter Verhage; Martin Snaterse, voorganger 
 

In dienst van de Kerk - Lezing Historisch Amersfoort 
Jan Hallebeek schetst de unieke geschiedenis van het Oud-Katholiek 
Seminarie, de oudste katholieke onderwijsinstelling van Nederland. De 
instelling is in 1725 opgericht in Amersfoort en werd in de twintigste eeuw 
verbonden aan de Universiteit Utrecht. De Oud-Katholieke Kerk, waar de 
lezing plaatsvindt, is ook een product van deze stroming, die zich vanwege 
een omstreden bisschopsbenoeming afscheidde van de ‘reguliere’ katholieke 
kerk. Hallebeek gaat onder meer in op het ontstaan van de Oud-Katholieke 
Kerk, het dagelijks leven van de leerlingen in het seminarie, het theologisch 
onderwijs en de relatie met het Amersfoorts gymnasium en de gereformeerde 
en katholieke gemeenschap in de stad. 
Jan Hallebeek is wetenschappelijk onderzoeker aan het Oud-Katholiek 
Seminarie. Hij was daar van 1988 tot 2014 docent canoniek recht, en van 
1997 tot 2006 bijzonder hoogleraar vanwege het seminarie aan de Universiteit 
Utrecht. In 2025 publiceerde hij een omvangrijk boek over de geschiedenis 
van het Oud-Katholiek Seminarie. 
Wanneer: dinsdag 17 maart van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Spreker: Jan Hallebeek 
Waar: Oud-Katholieke Kerk St. Joris op ’t Zand, ’t Zand 13 
Kosten: leden gratis, niet-leden €5 
Aanmelden via de link op de website: historisch-amersfoort.nl/event/in-dienst-
van-de-kerk-lezing-17-maart-2026/ 
 

Eindconcert (als trompet & orgel-duo) 
Peter van Dinther en Piet van der Steen geven op vrijdag 
24 april om 20.15 uur in de Gertrudiskathedraal hun 
eindconcert. 
Op het programma staan werken voor orgel en werken voor orgel & trompet. 
Met onder andere de première van “Trumpet and pipes” van Martijn Padding. 
Ook vindt de presentatie plaats van de dubbel-cd-productie “De 
Nederlanders”, deze omvat 17 Nederlandse werken gespeeld op Nederlandse 
orgels. De cd is dan tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar.  
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Agenda 
iedere zondag om 10.00 uur viering 
dinsdag in de oneven weken om 9.30 uur eucharistieviering (tot 10.05 uur) 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk 

februari 

wo 18 19.30 Joriskerk Aswoensdag 

vr 20 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 22 15.30 Joriskerk Evensong 

di 24 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

wo 25 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

maart 

zo 1 15.30 Joriskerk Evensong 

do 5 19.30 Joriszaal Belangstellendenavond 

zo 8 15.30 Joriskerk Evensong 

do 12 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

zo 15   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

di 17 20.00 Kerkgebouw Lezing Historisch Amersfoort 

vr 20 13.30 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

di 24 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

wo 25 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

vr 27   Joris op ’t Zand verschijnt 

za 28 9.30 Kerkgebouw Grote schoonmaak- en klusdag 

zo 29 10.00 Kerkgebouw Palmzondag 

april 

wo 1 19.30 Utrecht Chrismamis 

do 2 19.00 Kerkgebouw Witte Donderdag 

vr 3 19.30 Kerkgebouw Goede Vrijdag 

za 4 21.00 Kerkgebouw Paaswake 

zo 5 10.00 Kerkgebouw Pasen 

do 9 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

  19.30 Joriszaal Belangstellendenavond 

za 11 10.00 Bergkerk Vervolg 99ste synode 

vr 17  Epe Leringweekend t/m 19 april 

  14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

di 21 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

wo 23 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

vr 24 20.15 Utrecht Eindconcert 
 

 
Denkt u er nog aan om u aan te melden als u gebruik wilt maken van de kerk 
of Joriszaal? Gaarne via verhuur@amersfoort.okkn.nl  
De bezettingsagenda is te vinden op onze website. 

mailto:verhuur@amersfoort.okkn.nl
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Geloven 
 
Geloven is de schepping in verband zien 
met ongeschapenheid, 
de samenhang van uur en eeuwigheid, 
van ziel en zand zien. 
 
Geloven is verrukkelijk onmondig zijn, 
blind zijn en zien, duizelen in het Woord, 
het kind zijn dat de tijdeloosheid hoort 
achter de dingen die kortstondig zijn. 
 
Zich wonden aan de eeuwenoude vragen, 
beurtelings blijdschap en verdriet zijn, 
maar ieder uur van Iemand lied zijn: -  
geloven is de dood niet willen dragen. 
 
 
          Jan Veulemans 
 
 
Overgenomen uit: Symbolen worden tot cimbalen. De honderd mooiste Nederlandse 
gedichten over geloof en inspiratie (2008 Prometheus Amsterdam). 
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