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VOORWOORD 
 

Het verhaal gaat dat een vader op bezoek ging bij zijn dochter in het 
ziekenhuis. De vader komt binnen geeft zijn dochter een zoen en gaat zitten. 
Na een half uur gezeten te hebben staat hij op en zegt dat hij weer verder 
gaat. De dochter zegt tegen haar vader dat zij het geen boeiend gesprek 
vond. Nee? zegt de vader, probeer het maar eens samen te vatten. Tja, en 
daar sta je dan en je doet een poging of laat de stilte het werk doen.  
Sprakeloos of sprekend nabij zijn, daar gaat het om. Soms is ieder woord dat 
je zou willen zeggen te veel en is ieder woord dat je spreekt te weinig. Dat kan 
reuze moeilijk zijn. Hangt ook van de situatie af en je eigen intuïtie wat het 
beste is om te doen. Spreken is soms zilver en zwijgen is soms goud. Maar 
weer niet als er gesproken moet worden, als er iets gezegd moet worden 
omdat het anders fout gaat of dreigt te gaan. Maak van je hart geen moordkuil, 
zeg wat je op je hart hebt; waar het hart vol van is loopt de mond van over. En 
als je het niet zeggen kan, zing het dan. 

Mensen wonen in woorden, spreken zich uit in 
woorden, of zijn woordeloos aanwezig. Je voelt je thuis 
bij bepaalde woorden. Soms heb je aan een half woord 
genoeg om iemand te kunnen verstaan. En soms heb je 
een overvloed van woorden nodig om precies te 
begrijpen wat iemand bedoelt. 

In de tijd van Pasen worden woorden gesproken die ons verhalen van wat 
onmogelijk geacht werd. Een boodschap is ons aangezegd door een engel. 
Woorden die ons bekend in de oren klinken. Geborgenheid zoeken we in de 
woorden die klinken, en vertrouwde woorden geven geborgenheid. Maar ook 
iets nieuws kan uiteindelijk geborgenheid gaan bieden. Elke Bijbelvertaling 
nodigt ook uit om ons opnieuw te gaan verhouden tot de woorden die ons 
worden aangereikt. Om onze eigen plaats in te nemen, te veranderen van 
plaats misschien wel, om ons door het woord te laten gezeggen in ons 
dagelijks leven. 
Het woord dat richting wil geven in ons leven, het woord dat mensen toekomst 
schrijft, woord dat trouw blijft. Een nieuwe vertaling kan ook nieuw perspectief 
openen op een oud verhaal. Kan het verhaal opnieuw tot leven brengen. Kan 
ons opnieuw tot leven brengen om onze plaats in het verhaal te verhelderen. 
Om ons bewust te maken van wat het verhaal ons doet, wat het verhaal met 
ons doet, waartoe het verhaal ons roept. Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ heeft 
die beide kanten in zich: woord en daad. Horen met je oren, opnemen en 
overwegen met je hart en doen met handen en voeten. Zo geeft het Woord 
richting aan ons denken en doen. Het Woord wekt ons op. Zalig Pasen! 
 

Pastoor Rudolf 
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Parochianen en gastleden 
 

Op zondag 1 maart waren er twee toetreders; mevrouw A en mijnheer B 
werden beide opgenomen als gedoopten in de gemeenschap van de Oud-
Katholieke Kerk. 
Diezelfde dag werd in het kader van voorbereiding op ’t ontvangen van het H. 
Doopsel in de Paastijd, mevrouw C opgenomen onder de geloofsleerlingen. Zij 
werd ook gezalfd met de Olie voor de Geloofsleerlingen. Samen met haar 
partner mevrouw D, gaat zij op naar haar Doopsel in onze kerk. Zodra de 
datum voor haar Doopsel is vastgesteld, zal deze ook gedeeld worden middels 
een parochiemail. 
Op zondag 5 april zal mijnheer E toetreden, al geruime tijd bezoekt hij onze 
kerk en de verbondenheid die hij voelt gaat hij op deze manier gestalte geven. 
Heel hartelijk welkom! 
De afgelopen periode was ik ook bij een aantal parochianen op huisbezoek. 
Vanzelfsprekend doe ik daar hier geen inhoudelijk verslag van. Mocht u ook 
huisbezoek willen: dat kan! 

Pastoor Rudolf 
 

Van het kerkbestuur 
 

De periode tussen het vorige parochieblad en deze uitgave was kort, maar 
binnen het kerkbestuur is in deze weken toch het nodige gebeurd. Er hebben 
meerdere KB-vergaderingen plaatsgevonden waarin we diverse lopende 
zaken hebben besproken en voorbereid. 
Leuk te schrijven is dat bij de start van de KB-vergadering van 20 maart (net 
geweest, red.) twee parochianen zullen aansluiten. Zoals velen weten zetten 
Lydia en Henk zich in voor het ‘vergroenen’ van onze kerk. Bij de 
verschillende activiteiten en onderdelen hebben we hier al mooie stappen in 
gezet in de afgelopen tijd. Wat is het fijn dat zij dit blijvend onder onze 
aandacht brengt, met een aantal mooie bespreekpunten! 
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanstaande 
gemeentevergadering. Ongeveer twee weken vooraf ontvangt u de agenda. 
Zoals altijd is er ruimte om bespreekpunten aan te leveren; we nodigen u van 
harte uit dit te doen. 
Daarnaast werken we achter de schermen verder aan het beleidsplan. Dit 
vraagt tijd en zorgvuldige afstemming, maar stap voor stap komt er steeds 
meer vorm in. 
Ook ontvangen we geregeld verschillende punten en ideeën vanuit de 
parochie. Deze nemen we mee in onze vergaderingen en koppelen we terug 
aan de betreffende personen. Niet alles kunnen we direct realiseren, maar we 
doen ons uiterste best om te kijken wat mogelijk is. Over de voorstellen die 
doorgang vinden, wordt u uiteraard verder geïnformeerd. 
Met dank voor uw betrokkenheid en meedenken! 

Hartelijke groet, Riet en Claudia. 
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Gemeentevergadering 
Na de eucharistieviering en een koffieronde beginnen we op zondag 3 mei 
met onze halfjaarlijkse gemeentevergadering. Op de agenda komen o.a. de 
jaarrekening 2025 en de begroting voor 2027; de groene(re) kerk; het 
beleidsplan en actiepunten van de vorige vergadering. 
Minimaal een week van te voren zullen de agenda en onderliggende stukken 
in een parochiemail verstuurd worden. 
Vergeet u niet een boterhammetje mee te nemen? Wij zullen voor wat te 
drinken zorgen. 
 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen: 
18 april Jongerenwerk OKKN 
25 april Kerkmuziek voor eigen parochie 
3 mei  Diaconaal Lokaal 
14 mei  Diaconaal Lokaal 
17 mei  Opleiding OKKN 

24 mei  Diaconaal Lokaal 
31 mei  Diaconaal Lokaal 
de hele maand juni   Missie St. Paulus 
en de hele maand juli Voedselbank 
 

Meer informatie over het lokale project “Stichting Leergeld Amersfoort” is te 
vinden op blz. 8. 
 

Liturgie - bij de diensten 
 

Terugblik 
Het was mijn eerste Aswoensdag-viering in een 
dergelijke grote setting: 18 februari in de grote 
Joriskerk in Amersfoort. En het heeft indruk gemaakt. 
De voorbereiding verloopt na zoveel jaren soepel en de 
samenwerking tussen voorgangers, organist en cantor 
is eveneens inspirerend. Maar nog mooier vond ik het 
grote aantal gelovigen in de kerk. We komen er vanuit 
verschillende tradities, maar we komen bij elkaar en bij 
God thuis. Ik voelde me verbonden met zoveel mensen 
die op zo’n avond met elkaar de veertig-dagentijd in 
willen gaan. Bij de uitgang zag ik iedereen de stad 
weer in gaan, met de fiets op lopend, allemaal 
getekend met een kruisje. Allemaal als getuigen dat we 
“van stof zijn en tot stof zullen wederkeren” . Maar ook 
als getuigen van hoop en nieuw leven. Die avond 
mochten we iets van het Koninkrijk beleven. 
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Vooruitblik 
De Goede Week, van Palmpasen tot en met de Paaswake, zal ik in 
Amersfoort met u meevieren. Het begint met Palmpasen waarin de 
uitbundigheid van de intocht van de Heer omslaat bij het lezen van het 
lijdensverhaal. Op Witte Donderdag worden we stil als we de maaltijd vieren 
zoals Jezus dat op die dag heeft gedaan met zijn leerlingen. 
De soberheid van Goede Vrijdag is confronterend. We zien de leegte van de 
ellende. En geven woorden aan het lijden in de lezing en de voorbeden. 
En dan volgt de Paaswake, de kern van onze liturgie. In het donker zien we uit 
naar het Licht. Juist in die nacht steken we een kaars aan en bevestigen we 
onze doop. In deze dienst gebeurt heel veel. De afgelopen jaren heb ik een 
vorm ontwikkeld vanuit ons kerkboek, waarin ik me prettig voel. Het is op een 
paar momenten iets eenvoudiger en korter zodat alles z’n aandacht kan 
krijgen zonder dat het teveel wordt. En waar op sommige momenten 
eigentijdse woorden worden gebruikt zoals in de litanie. 
Steeds vaker hoor ik mensen zeggen: ik vind het prachtig, maar van mij hoeft 
het niet te lang te duren. Ik begrijp dat. Als pastoor denk ik dat ook wel eens, 
hoe mooi het allemaal ook kan zijn. Ik hoop dat we  met elkaar een bijzondere 
en inspirerende week mogen vieren. Ik hoor graag achteraf wat u ervan vindt. 
Pasen en dan verder… 
De periode na Pasen is ongetwijfeld de meest vreugdevolle periode in het 
kerkelijk jaar. De Heer is immers opgestaan en komt ons tegemoet in de 
verhalen die we lezen over Zijn verschijnen. De Hemelvaart van de Heer is 
wellicht het grote feest dat de minste aandacht krijgt. Misschien omdat het op 
een donderdag valt. Misschien omdat we niet zo blij kunnen zijn met een feest 
waarop Jezus weggaat. Tegelijk realiseren we ons dat Hij wel naar de hemel 
moest gaan, om juist de mensen nabij te kunnen zijn. Dat is de dubbele 
boodschap van Hemelvaart. 
Dan, na vijftig dagen, vindt het de afsluiting in het Pinksterfeest. Dit grote feest 
wordt door velen als “vaag” ervaren. Wat moet je nou over een Geest zeggen? 
Al dan niet heilig? 

Langzamerhand ontdek ik de rijkdom van juist 
dit Pinksterfeest. Want de Geest heeft te 
maken met vuur en wind, met enthousiasme 
en kracht. Maar de Geest heeft ook te maken 
met geduld, met stil worden en met zachte 
krachten. De heilige Geest is zo veelzijdig als 
God zelf, en zo kleurrijk als de mensen zijn. 

Het Pinksterfeest gaat over mensenlevens, over mij, over ons. Het is daarom 
een prachtig feest om samen te vieren.  

Pastoor Joke 
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Vorming-/toerustingsaanbod 
 

Ontmoetingen in de avond. 
Op dit moment zijn er twee gesprekskringen in onze parochie. 
Op de eerste donderdag van de maand is er een gesprekskring voor 
belangstellenden. Behalve in april, dan is het op de 2e donderdag - 9 april - 
van de maand in verband met Witte Donderdag. We starten met inloop na het 
oecumenisch avondgebed rond 19.30 uur en sluiten om uiterlijk 21.30 uur af. 
Deze avonden zijn vooral bedoeld voor mensen die meer willen weten over 
onze kerk, over onze liturgie of over de Bijbel. Maar natuurlijk is iedereen van 
harte welkom, het is juist heel fijn om van elkaar te leren. 
Op de vierde dinsdagavond van de maand is er een toerustingsavond. Deze 
ontmoetingen staan meer in het kader van verdieping van ons geloof en delen 
wat ons bezig houdt. De onderwerpen kunnen door de deelnemers worden 
ingebracht, maar ik zal ook steeds een onderwerp voorbereiden om samen 
over in gesprek te gaan. De eerst volgende avond is op dinsdag 28 april, ook 
om 19.30 uur inloop en afsluiting uiterlijk 21.30 uur. 
Voor beide avonden geldt: ik vind het fijn om te weten als u van plan bent te 
komen zodat ik niet voor niks kom. Maar het is altijd mogelijk om 
onaangemeld aan te schuiven en mee te doen. 
Tot ziens! 

Pastoor Joke 
 

Vormsel 
Als pastoor ben ik in overleg met onze aartsbisschop over de planning van de 
viering van ’t Vormsel. Dit zal op een zondag zijn in één van de komende 
maanden. Zodra de datum hiervan bekend is, zal deze ook gedeeld worden 
middels de parochiemail én op onze website. 

Pastoor Rudolf 
 

Voorbeden inoefenen 
Een vervolg op het gesprek dat vorig jaar met de aartsbisschop is gevoerd, 
waarbij onder andere het geringe aantal voorbidders ter sprake kwam. Een 
aantal parochianen gaf toen aan deze taak mogelijk op zich te willen nemen, 
maar wilden dan wel de nodige begeleiding krijgen. 

Op de feestdag van de H. Joris (donderdag 23 april) komen we 
daarom in de Joriszaal samen om ons te oefenen in het maken 
en uitspreken van voorbeden. Hoe werkt dat nou, een voorbede 
maken. Hoe kom je vanuit de Schriftlezingen tot bidden. Bidden 
voor de wereld, bidden voor de kerkgemeenschap, bidden voor 
de plek waar je woont, bidden voor jezelf, bidden voor wie jij 
zorg hebt of over wie jij je zorgen maakt. 

En hoe verhoudt zich de uitgesproken voorbede tot de acclamatie die 
gezongen wordt na de oproep ‘laat ons zingend bidden’. Wat is de houding bij 
’t bidden – sta je recht op, kniel je of blijf je zitten. Wat is een goede 
bidhouding? 
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Kortom: het gaat vast een boeiende avond worden. Een ieder van harte 
welkom! Inloop vanaf 19.30 uur – ná ’t avondgebed – afsluiting uiterlijk 21.30 
uur. 

Pastoor Rudolf. 
 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Er zijn 181 voedselbanken in Nederland en ca 175.000 huishoudens maken er 
gebruik van. Dat zijn getallen, maar… wat zit er achter? Wanneer je in de 
krant leest dat “de armoede in Nederland zich verdiept”, moet je je volgens de 
woordvoerster van de overkoepelde organisatie Voedselbanken ook realiseren 
dat er zzp’ers, AOW’ers en werkende mensen in de rij staan bij de 
voedselbanken. Voor hen geldt maandelijks de vraag: wat blijft er van mijn 
inkomen nog voor voedsel over na het betalen van de vaste lasten?! 
Het is dan ook goed als wij als parochie van Amersfoort ons steentje blijven 
bijdragen! De opbrengst van onze offertorium-collecten dragen wij meermalen 
per jaar af aan de voedselbank Amersfoort. In ons parochieblad hebt u kunnen 
lezen dat wij in 2025 een bedrag van €1.173,83 aan collectegelden voor de 
voedselbank hebben opgehaald en voor de ‘kinderen van de voedselbank’ 
€482,33. In totaal dus €1.656,16. Deze inkomsten maken het voor de 
voedselbank makkelijker om hun eigen inkoopbeleid te voeren. Want ze 
krijgen minder donaties van supermarkten, omdat die efficiënter zijn gaan 
inkopen. Dat heeft als voordeel dat er minder wordt verspild, maar als nadeel 
dat er minder overschotten zijn die naar de voedselbank gaan. U kunt dus 
zowel met een financiële gift als met boodschappen (let in het laatste geval op 
de houdbaarheidsdatum van producten!) bijdragen. Op maandag 29 juni 
2026 hopen we de door u aangeleverde boodschappen weer weg te brengen 
naar de voedselbank van Amersfoort. Dank aan hen die in welke vorm dan 
ook, een bijdrage hebben geleverd. Wij rekenen op u. 

Martine en Hans 
 

Douwe Egberts zegels 
U kunt nog steeds uw verzamelde DE-punten in de trommel in de Joriszaal 
deponeren; ik zie in de supermarkt dat op een aantal verpakkingen van koffie 
en thee deze punten nog worden afgedrukt. Dus het inzamelen blijft mogelijk! 
We kunnen blijven sparen tot december 2026 en dan stuur ik de DE-bonnen 
weer op. 

Hans 
 

Diaconaal Lokaal - Collectes in mei voor Stichting Leergeld Amersfoort. 
In de meimaand zijn de collectes tijdens de viering bestemd voor 
de Stichting Leergeld Amersfoort. Deze vrijwilligersorganisatie 
helpt schoolgaande kinderen van 4 tot en met 20 jaar uit 
gezinnen met financiële problemen om mee te doen met binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. 
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De financiële ondersteuning zorgt er voor dat ook deze kinderen hun talenten 
kunnen ontplooien en later mee kunnen doen in de samenleving. De Stichting 
Leergeld helpt niet alleen met boeken, laptops en gymkleren maar 
bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van een fiets en bij de kosten van 
huiswerkbegeleiding. Op een van de zondagen in mei zal iemand van de 
Stichting wat meer over Leergeld vertellen. Wilt u nu alvast meer informatie, 
dan kunt u terecht op de website  www.leergeldamersfoort.nl. 
 

Henk Jan, Dick en Lydia  
 

Kinderkerk 
 

Op het moment dat we als kinderkerk dit stuk 
schrijven zijn we volop bezig met ons vastenproject 
en zijn de kinderen druk bezig met hun doeboekjes 
en uitdagingen thuis. 
Naast dat wij druk bezig zijn met ons vastenproject, 
zijn wij als kinderkerk ook bezig met de planning 
van onze zomerafsluiting. Dus houd het 
parochieblad en de parochiemail goed in de gaten. 

Nog even een huishoudelijke mededeling, ook in de kinderkerk houden wij een 
eigen collecte. De collecte is deze keer bestemd voor de Kinderen van de 
Voedselbank. Mocht uw (klein)kind naar de kinderkerk komen, zou u dan geld 
mee willen geven? Namens de Kinderen van de Voedselbank alvast enorm 
bedankt.  
Wij hopen de kinderen in deze tijd te mogen verwelkomen en wij wensen u 
een gezegende tijd toe. 

De dames van de kinderkerk 
 

Vluchtelingenwake 
 

Wie waakt er mee? 
Voor de vijfde keer organiseren de kerken van Amersfoort een 24-uurs wake 
om alle mensen te herdenken die in het afgelopen jaar op hun weg naar 
Europa op zee verdronken. Kennelijk was hun situatie voor hen zo uitzichtloos 
dat ze, vaak voor schandalig veel geld, in gammele bootjes stapten  van 
dubieuze schippers voor wie deze overtochten een verdienmodel zijn. Mensen 
verdrinken onderweg op zee, maar ook door de illegale ‘pushbacks’ aan de 
buitengrenzen van Europa, waardoor boten zonder pardon teruggestuurd 
worden. Voor zo’n 3000 mensen per jaar betekent hun bootreis het einde van 
hun leven. Zij verdronken op zee, ‘zo maar’ zonder dat hun naam ten afscheid 
werd genoemd en al helemaal zonder een afscheidsritueel of een begrafenis.  
In de 24-uurs wake, die begint op zaterdag 20 juni om 12.00 uur en wordt 
afgesloten op zondag 21 juni om 12.00 uur, noemen we één voor één hun 
namen om ze te herdenken: baby’s, jonge kinderen, jonge mannen, vaders en 
moeders en opa’s en oma’s. 

http://www.leergeldamersfoort.nl/
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En natuurlijk is de wake ook een stille, ingetogen oproep voor 
een betere wereld waarin mensen niet uit wanhoop over de 
situatie in eigen land een riskante overtocht hoeven te wagen en 
waarin pushbacks niet aan de orde zijn. 
Onze parochie doet al vanaf de eerste wake( vijf jaar geleden) mee om de 24-
uurs wake gaande te houden door twee uur te waken. We houden een 
gebedsdienst van ruim een half uur waarin ook een aantal namen van 
slachtoffers worden genoemd en daarna zorgen we voor muziek en stilte. Wij 
waken van 22.00 uur tot 24.00 uur op zaterdagavond. De avondgebedsgroep 
in onze kerk waakt van 06.00 uur tot 8.00 uur op zondagochtend. 
We zoeken een paar parochianen die mee willen denken over de 
invulling van onze wake op zaterdagavond en die mee willen waken. De 
24-uurs wake wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Westsingel. 
Ook als je niet mee wilt of kunt voorbereiden, ben je heel hartelijk 
welkom in (een deel van) de wake! 

Lydia Janssen, 
namens onze parochie lid van de werkgroep die de 24-uurswake organiseert 

 Lydia.janssen@xs4all.nl  
 

Amersfoorts (binnenstads)kerken 
 

Opgang naar Pasen 
Als kerkgemeenschappen in de binnenstad vierden we gezamenlijk 
Aswoensdag. Zelfs kerken van buiten de binnenstad deden hier aan mee. Dat 
is fijn, want zo ontwikkelt zich een mooie traditie van kerkgenootschappen die 
samen de weg naar Pasen willen gaan. In deze periode – die ook wel 
veertigdagentijd / lijdenstijd / vastentijd wordt genoemd vier(d)en we ook drie 
keer een Evensong in de Joriskerk op de Hof. 
 

Oecumenisch avondgebed 
Een al bijna 17 jaar bestaande traditie is die van ’t oecumenisch avondgebed 
in ons kerkgebouw op de donderdagavond. Een viering met schriftlezing, 
zang, gebed en stilte van 19.00 tot 19.30 uur. Een prachtig voorbeeld van hoe 
mensen vanuit diverse kerkgenootschappen samen vieren. 
 

Vrouwevaert 
De jaarlijkse Vrouwevaert is een levende herinnering aan het 
mirakel van Amersfoort. In 1444 zorgde een pijpaarden 
beeldje van Maria voor wonderen. Binnen enkele jaren werd 
Amersfoort de belangrijkste bedevaartsplaats boven de grote 
rivieren. Dat leverde ook het nodige aan inkomsten op voor 
de stad, de bouw van de Onze Lieve Vrouwetoren was 
daarvan het gevolg. Nadat de Vrouwevaert in 1720 geheel 
was verboden door de overheid, werd de draad in 1933 weer 
opgepakt. De organisatie berust bij het Gilde van Onze Lieve 
Vrouwe van Amersfoort. (vervolg blz. 13)  

mailto:Lydia.janssen@xs4all.nl
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van 
de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Do 2 april 18:15 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Do 2 april 19:00 uur 
Exodus 12, 1-14 
  

1 Korintiërs 11, 23-32 
  

Johannes 13, 1-15 
  

Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

Vr 3 april 18:45 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Vr 3 april 19:30 uur 
Jesaja 52,13 – 53,12 
  

Exodus 12, 21-28 
  

Johannes 18 en 19  Goede Vrijdag 

 
Za 4 april 21:00 uur 

in overleg 
 

1e tijdens eucharistie 
 
Romeinen 6, 3-11 

Matteüs 28, 1-10 
 
 

Paaswake 

Eucharistieviering 

Zo 5 april 10:00 uur 
Exodus 14, 9-14 
  

Kolossenzen 3, 1-4 
  

Johannes 20, 1-18 
  

1e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 12 april 10:00 uur Genesis 8, 6-17 
  

1 Petrus 1, 3-9 
Johannes 20, 19-23 
  

Beloken Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 19 april 10:00 uur 
Jesaja 43, 
1 (2-8) 9-12  

1 Petrus 1, 17-23 
  

Johannes 21, 1-14 
  

3e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 26 april 10:00 uur 
Nehemia 9, 6-15 
  

1 Petrus 2, 19-25 
  

Johannes 10, 1-11a 
  

4e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 3 mei 10:00 uur 
Deuteronomium 6, 
20-25  

1 Petrus 2, 1-10 
  

Johannes 14, 1-14 
  

5e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 10 mei 10:00 uur 
Jesaja 41, 17-20 
  

1 Petrus 3, 8-18 
  

Johannes 16, 16-24 
  

6e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Do 14 mei 10:00 uur 
Daniël 7, 9-10 en 13-
14  

Efeziërs 4, 1-13 
  

Lucas 24, 49-53 
  

Hemelvaart v.d. Heer 

Eucharistieviering 

Zo 17 mei 10:00 uur 
Ezechiël 39, 21-29 
  

1 Petrus 4, 12-19 
  

Johannes 17, 1-13 
  

7e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 24 mei 10:00 uur Ezechiël 11, 17-20 Handelingen 2, 1-11 Johannes 14, 23-29 

Pinksteren    

Eucharistieviering    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium. 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 31 mei 9:30 uur Exodus 34, 4-9 
 
 

2 Korintiërs 13, 11-
13 
 

Matteüs 28, 16-20 
 
 

Allerheiligste Drie-Eenheid 

Eucharistieviering 

Zo 7 juni Deuteronomium 8, 
11-16 
 

1 Korintiërs 10, 16-
17 
 

Johannes 6, 51-58 
 
 

Sacramentsdag 

Eucharistieviering 

Zo 14 juni 10:00 uur Jesaja 12, 1-6 
 
 

Romeinen 5, 6-11 
 
 

Matteüs 9,35 – 
10,15 
 

zondag na Pinksteren 6 

Schriftlezing en gebed 

Zo 21 juni 10:00 uur Jeremia 20, 7-13 
 
 

Romeinen 5, 15-19 
 
 

Matteüs 10, (16-
23) 24-33 
 

zondag na Pinksteren 7 

Eucharistieviering 

Zo 28 juni 10:00 uur 2 Koningen 4, 8-
16a 
 

Romeinen 6, 3-11 
 
 

Matteüs 10, 34-42 
 
 

zondag na Pinksteren 8 

Eucharistieviering 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de 
kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem. 
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden 
uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht. 
Voor iedere viering is een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar via de link op 
oudkatholiek.nl . 
 

Natuurwandeling rond ons kerkgebouw 
 

Er is veel meer natuur te zien in de buurt van onze kerk midden in de stad dan 
je misschien denkt. Op zondag 28 juni na de viering, aansluitend op de koffie, 
maken we een natuurwandelingetje van maximaal een uur in de omgeving van 
onze kerk om eens goed naar al het groen in de stad te kijken. 
Kees de Heer, van de Nederlandse Gereformeerde Kerk 
De Lichtkring, die we kennen vanuit het netwerk 
Amersfoortse Groene Kerken, heeft onze parochie 
aangeboden om onze gids op deze bijzondere 
stadswandeling te zijn. Hij is kenner (doet veel IVN-
excursies) én liefhebber bij uitstek van alles wat groeit 
en bloeit.  
Zet deze groene wandeling op zondag 28 juni alvast in uw agenda! 
 

Henk en Lydia  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
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(vervolg van blz. 10) 
Op zaterdag 16 mei om 7.30 uur beginnen we in onze kerk met een 
gebedsdienst (de restanten van het Mariabeeldje staan op het altaar en daar 
kunnen kaarsjes gebrand worden). Rond 8 uur vertrekken we voor de stille 
bidtocht door het oude centrum, we staan stil bij de vindplaats in Plantsoen 
Noord (daar wordt gebeden en gezongen) en hebben nog een viermoment in 
de Onze Lieve Vrouwetoren. De pelgrimage wordt rond 9 uur afgesloten met 
een gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk. 
Hierna bent u nog van harte welkom om na te praten met een kop koffie of 
thee en een krentenbol. 
 

Verdieping en andere (OKK)activiteiten 
 

Denken in de Driehoek heeft als thema: mystiek die de wereld verandert 
Mystiek geïnspireerde vrouwen en mannen uit 
verschillende culturen en tijdperken staan centraal. Hun 
geloof beweegt hen tot zorg voor de schepping, strijd 
tegen onrecht, gastvrijheid, vrede en diepe menselijkheid. 
Elke lezing nodigt uit tot reflectie: vanuit welke inspiratie 
sta jij zelf in de wereld, en met welke gevolgen? 
Programma: 
woensdag 22 april – Dorottya Nagy over Dorothee Sölle 
woensdag 20 mei – Joris Vercammen over Dag 
Hammarskjöld 

De lezingen beginnen om 20:00 uur, de entree is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Locatie: Willemsplantsoen 1C, Utrecht 
 

NOVA-dag “Mijn beker vloeit over” te Middelburg 
Op zaterdag 2 mei bent u van harte uitgenodigd voor de 
NOVA-dag van de stichting Oud-Katholieke Vrouwen in 
Beweging (OKViB). Op deze dag heten wij u welkom in 
de parochie van de H. Augustinus aan de Zuidsingel 70 
te Middelburg. 
Vanaf 10.00 uur inloop met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Het 
programma opent om 10.30 uur met een welkomstwoord van het bestuur, 
waarna pastoor Wim van den Berg vertelt over de Middelburgse parochie en 
het kerkgebouw en ons zal rondleiden. 
Het thema van deze dag is “Mijn beker vloeit over”, naar een strofe uit psalm 
23 (“U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over.”). 
Parochiane Jeike Lammers leidt een workshop over de overvloed van liefde 
die we ervaren en die ons samenbindt als christenen. En hoe dit in ons werkt, 
gaan we in verschillende werkvormen verkennen en uitdrukken. 
Rond 12.15 uur is het tijd voor een kort middaggebed, geleid door pastoor 
Wim. Daarna is er gelegenheid om uw zelf meegenomen lunch te nuttigen. 
Voor iets te drinken en fruit wordt gezorgd door het bestuur. 
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’s Middags gaan we onder leiding van stadsgids Piet Almekinders, ook 
parochiaan in Middelburg, een stadswandeling maken. Voor wie wat minder 
mobiel is, is er gelegenheid om elkaar in de besloten tuin van de kerk (of bij 
slecht weer binnen) nader te ontmoeten. 
We sluiten de dag af met een gezamenlijk kopje koffie of thee in de kerk.  
De kosten voor deze dag bedragen € 12,50 voor donateurs en € 15,- voor 
niet-donateurs. Aanmelden kan tot 20 april bij Monique Bergers via e-mail 
voorzitter@okvib.okkn.nl De betaling van het verschuldigde bedrag dient voor 
20 april te worden overgemaakt op IBAN NL51 TRIO 0379 5485 77 t.n.v. 
stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder vermelding van ‘NOVA-
dag 2 mei 2026’ en bevestigt de inschrijving. 
 

Retraitedagen 
“Ik heb je bij je naam geroepen!”, staat er in het boek 
Jesaja. Je bent belangrijk. Niet iemand anders, maar jijzelf, 
zoals je bent. En de profeet voegt eraan toe: “Je bent 
kostbaar in mijn ogen, zo waardevol!” (Jesaja 43, 1.4) 
Zoals elke liefdesverklaring is ook deze een uitnodiging. 
Het leven is een ontmoeting. Daarin ontdek je je vrijheid om je te verbinden: 
met het eeuwige, met anderen en met jezelf. Verbondenheid is 
driedimensionaal. 
De dagen van bezinning willen ontmoetingen mogelijk maken en een vrije 
ruimte creëren die het mogelijk maakt om je op deze drievoudige manier te 
verbinden. Als Jezus tegen Zacheüs zegt: “Ik wil je gast zijn”, leidt hij hem 
naar deze vrije ruimte. (Lucas 19:5). In deze ruimte klinkt de vraag die Jezus 
ook aan Petrus stelt: “Wie, zeg jij, dat ik ben?” (Matteüs 16:4) 
Het is de vraag van een vriend die met je verder wil en zich afvraagt of jij dat 
ook wil. Zo’n vraag krijg je alleen als iemand je echt mag en als je waardevol 
bent voor iemand. Zacheüs kan daarover vertellen en ook over hoe – door te 
antwoorden – een mens een medemens wordt. 
Praktische informatie: 
Waar: Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem (NL) 
Wanneer: vrijdag 24 juli 12.30 uur tot maandag 27 juli ca. 13.00 uur 
Aantal deelnemers: max. 34 personen. 
Kosten: € 350,00 (Wie om financiële redenen niet zou kunnen deelnemen, 
wordt verzocht zich te melden). 
Talen: Duits en Nederlands. 
Aanmelden kan tot 1 juni bij einkehr_ak@outlook.de 
Het voorbereidingsteam, bestaande uit Sarah Böhm, John Okoro, Anne 
Sprünken, Michael Sprünken, Joris Vercammen, Thomas Walter, staat klaar 
om je te verwelkomen. Meld je aan en ontvang na bevestiging alle details om 
deel te nemen aan deze verrijkende retraitedagen. 
NB: Aankomst is mogelijk vanaf donderdag 23 juli 2026. De kosten voor de 
extra overnachting dienen individueel te worden betaald. 
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Internationalen Altkatholiken-Kongress (IAKK) 
Eens in de vier jaar komen de oud-katholieken van wereldwijd 
in een internationaal congres bij elkaar. Van 24 -27 september 
wordt het IAKK gehouden in Rheinfelden, Zwitserland. 
Het thema is: Menschen bewegen – Gemeinschaft stärken. 
Aanmelden is mogelijk via https://christkatholisch.ch/iakk2026/ 

 

Zomerkampen 
In 2026 organiseren we een superkamp in de week van 18 t/m 25 juli! 
Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere 
kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. 

We doen spelletjes in het bos en op het veld, een 
speurtocht, tripjes naar het dorp en misschien ook wel 
een dagje uit! 
Er wordt ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds samen 
gegeten in de grootste tent die wij hebben! Slapen doen 
wij in tenten waar de kinderen (8 t/m 11 jaar), tieners (12 
t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je 
allergisch zijn of een speciaal dieet volgen, geef dit dan 
aan bij de opmerkingen in het aanmeldformulier, zodat we 
wat lekkers speciaal voor jou kunnen maken. 
Voor slechts € 100 ben je er de hele week bij! 

 

Het ZAK, oftewel Zomer Activiteiten Kamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 
jaar. Het is een week waarin je versteld zult staan van allerlei verschillende 
activiteiten die we gaan doen. Kampvuur maken, survivallen, speurtochten 
lopen en mountainbiken zijn voorbeelden van activiteiten die we in het 
verleden gedaan hebben. Voor een fantastische week betaal je maar € 150. 
De locatie van dit jaar is in Lunteren. 
 

In 2026 gaan de OK Jeugdkampen ook weer een zeilkamp organiseren in de 
eerste week van augustus. Een volle week zeilkamp wordt in ere hersteld om 
doorstroming te bieden vanuit het ZAKamp, maar uiteraard zijn de deelnemers 
die de afgelopen jaren dit kamp een warm hart hebben toegedragen ook weer 
van harte welkom zoals de aanhef al heeft verklapt. 
De organisatie bestaat dit jaar uit meerdere generaties oud-kampleiders die 
vorige eeuw dit kamp hebben georganiseerd en daarom verhuist het kamp 
ook weer van het Sneekermeer naar het Heegermeer. Van zaterdag 1 tot 8 
augustus zijn we welkom bij Camping Flapper in Gaastmeer, schitterend 
gelegen op de overgang van de Fluessen naar het Heegermeer en - volgens 
de eigenaren - het mooiste plekje van Nederland.  
Achterop de camping hebben we ons eigen veld, vlakbij het haventje waar de 
boten kunnen aanmeren. Er is ook voor volgend jaar weer enthousiasme bij 
de zeilinstructeurs, al hebben we daar nog wel wat gaten te dichten. Ken je 
dus zo’n iemand of zie je jezelf een boot begeleiden, samen met iemand of 
alleen, voor een aantal dagen dan horen we dat heel erg graag. 
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Het zeilkamp is voor 18 jaar en 
ouder, maar omdat we een mooie 
doorstroom willen bieden vanuit het 
ZAK kunnen we daar wellicht wat 
flexibel in zijn en dit jaar de 
mogelijkheid bieden om als 17-jarige 
met je vriendengroep over te gaan. 
We hopen ook dit jaar weer 4 of 5 
boten vol te krijgen met deelnemers 
en instructeurs. Zeilervaring is niet 
nodig! 

De kampprijs voor een volle week zeilkamp zal € 200,- per deelnemer zijn. 
Daarnaast is er op het zeilkamp een bar waar op gestelde tijden van de dag 
tegen een kleine vergoeding snacks, fris, bier en wijn te verkrijgen zijn(NIX18). 
Lijkt het je leuk om met ons de eerste week van augustus mee te gaan zeilen 
op de Friese meren of ben je wel toe aan een weekje deelnemer zijn na een 
week kamp te hebben geleid? Geef je dan snel op voor het Zeilkamp in 2026! 
 

Aanmelden: https://www.okjeugdkampen.nl/event 
 

Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 
 

Wereldwijd kan ieder mens de Bijbel als bron voor het leven 
ontdekken, lezen en omarmen. 
Dit willen we oplossen 
We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang 
krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods 
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging 
brengt en onze weg verlicht. 
Dit is waar we trots op zijn 
Samen met onze leden en donateurs zijn we al 210 jaar actief. We vertalen en 
verspreiden de Bijbel en vergroten de betrokkenheid bij de Bijbel, in Nederland 
en Vlaanderen en wereldwijd. Zo blijft de Bijbel onderdeel uitmaken van de 
moderne samenleving 
De Bijbel verandert mensen 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 210 jaar 
de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang 
krijgen tot de Bijbel. Want de Bijbel verandert mensen. 
Hoe kun je meehelpen? 
Door: 

• eenmalig of structureel (vanaf € 5,-) te doneren 

• te schenken met belastingvoordeel 

• het NBG op te nemen in je testament 
Ga voor meer informatie over doneren naar: www.bijbelgenootschap.nl 
 

Aangeleverd door Henk Jan 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Concerten en meer 
 

Geloof, Hoop en Liederen: een concert voor bariton en piano 
Op zondag 19 april van 15.30 tot 17.00 uur wordt in de Lutherse Kerk “De 
Amersfoortse Zwaan” een concert met zang en vertelling georganiseerd. Aan 
de hand van het thema ‘Geloof, Hoop en Liefde’ brengen bariton Kees 
Hoogendoorn en pianist Gilbert den Broeder religieuze, hoopvolle en 
romantische liederen ten gehore van verschillende componisten. Op het 
programma staan, onder andere, het Onze Vader, een Gebed voor de Vrede, 
een Amerikaanse hymne, een Schubertlied en een opera-aria. Over elk lied 
wordt wat verteld, zodat de (vaak oude) tekst ervan ook in onze tijd betekenis 
krijgt. Van alle liederen zijn bovendien Nederlandse vertalingen beschikbaar. 
Entree gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. 
 

Mariavaarten bij de Waterlijn 
In de Mariamaand mei verzorgt Waterlijn op drie zaterdagen (16, 23 en 30 
mei) wederom de speciale Mariavaart. Op zaterdag 15 augustus en zaterdag 
18 oktober wordt deze tocht ook gevaren. Onderweg wordt onder meer verteld 
op welke plaatsen in de middeleeuwen de kloosters waren gelegen en welke 
functie die hadden. Bij de plaquette in de stadsmuur, ter hoogte van de Kamp, 
wordt verteld over het mirakel van Amersfoort in 1444 en de vele mirakels die 
daarop volgden. De tocht eindigt - lopend vanaf de Koppelpoort - bij onze kerk 
waar de restanten van het Mariabeeldje zich in de barokke schrijn bevinden. 

Mogelijk wordt ook de 17de-eeuwse kopie van het Mirakelboek 
getoond. Voor de rondleiding door de kerk is er koffie of thee in 
de Joriszaal. 
Het vertrekpunt is bij de steiger achter de Onze Lieve 
Vrouwetoren om 10.45 uur (10 minuten voor vertrek aanwezig 
zijn!) en de kosten bedragen €15 per persoon. 

Kaarten verkrijgbaar online (https://tickets.amersfoort-rondvaarten.nl/tickets) of 
in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort 
 
 

Wist u dat… 
Een Rotary-club uit Amersfoort ook een bezoek bracht aan ons 
kerkgebouw. Aan hen werden een paar biertjes gepresenteerd 
door bierbrouwerij ’t Mirakel uit Amersfoort. Nog méér interesse 
ging uit naar Het Mirakel van Amersfoort: de vondst van ’t 
Mariabeeldje in 1444 én alles wat er daarna in en buiten Amersfoort gebeurde. 
Een bezoek aan de schrijn in onze kerk werd gebracht én ook het gehele 
kerkgebouw kreeg grote waardering van de leden van deze Rotary-club. 

Pastoor Rudolf 
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Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere dinsdag in oneven weken om 9.30 uur eucharistieviering (tot ± 10 uur) 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk1 

april 

do 2 19.00 Kerkgebouw Witte donderdag 

vr 3 19.30 Kerkgebouw Goede vrijdag 

za 4 21.00 Kerkgebouw Paaswake 

zo 5 10.00 Kerkgebouw Pasen 

do 9 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

 19.30 Joriszaal Belangstellendenavond 

vr 17 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 19 15.30 De Zwaan Geloof, Hoop en Liederen 

di 28 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

wo 22 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

do 23 19.30 Joriszaal Inoefenen voorbeden 

mei 

za 2 10.00 Middelburg NOVA-dag 

zo 3 11.45 Joriszaal Gemeentevergadering 

do 7 19.30 Joriszaal Belangstellendenavond 

do 14 10.00 Kerkgebouw Hemelvaart 

za 16 7.30 Kerkgebouw Vrouwevaert 

 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

di 19 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

wo 20 20.00 Utrecht Denken in de Driehoek 

vr 22 14.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

za 23 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

zo 24 10.00 Kerkgebouw Pinsteren 

za 30 10.45 OLV-toren Mariavaart door Waterlijn 

zo 31 09.30 Kerkgebouw Viering eerder i.v.m. Marathon 

juni  

do 4 19.30 Joriszaal Belangstellendenavond 

do 11 14.00 Joriszaal Seniorencafé 

zo 14   Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

vr 19 15.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

za 20 12.00 Johanneskerk 24-uurswake 

zo 28 ± 11.45 Joriszaal Natuurwandeling 

 Joris op ’t Zand verschijnt 

ma 29  Inleveren boodschappen bij Voedselbank 

di 30 19.30 Joriszaal Toerustingsavond 

 
 

1 met uitzondering van 5 april (Stille Zaterdag) 
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Gebed om vrijheid (naar Psalm 34) 
(Uit het Nederlands dagblad 17 januari 2026) 
 
De Heer wil ik prijzen , elk uur van de dag , 
mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, 
Hij heeft mij van mijn angsten bevrijd. 
 

Dank U , goede God , voor mijn vrijheid in ons land , 
vrij om samen U te eren , te zingen , te bidden 
en te demonstreren , te zeggen waar het op staat 
zowel in de kerk als ook op straat. 
 

Dank U voor bescherming door wet en overheden 
voor journalisten en experts die waken over onze vrijheden. 
Dank  voor de democratie , voor vrijheid om te studeren 
en ook om te kiezen hoe we ons kleden. 
 

De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, 
Hij bevrijdt hen uit de nood. 
Gebroken mensen is de Heer nabij. 
Hij redt wie zwaar wordt getroffen. 
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 
de Heer zal hem steeds weer bevrijden. 
 

Ik bid voor de mensen in Iran die opstaan voor vrijheid. 
Zij bekopen dit met de dood- geen bescherming, 
geen binnenlandse kritiek  , alleen maar onderdrukking: 
vrouwen die openlijk worden verbrand , lijken die hangen in de zon. 
Er is geen vrijheid om U te eren , te zingen , te bidden 
of te demonstreren . Je mag niet zeggen waar het op staat, 
niet kiezen wat je aantrekt wanneer je naar buiten gaat. 
 

Luister o God , naar de kreten van de vrouwen , 
de jongeren , de mannen in Iran. 
Kom met uw machtige engel om hen te bevrijden. 
Bescherm hen onder uw vleugels 
en maak de religieuze onderdrukker lam . 
 

Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen , 
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep . 
Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan , 
Hij wist hun namen op aarde uit. 
 

Kom , o strijder van de hemelse machten , kom . 
(Laura Dijkhuizen) 

 
 



 

 
 
LET OP: 
Zondag 31 mei is het niet mogelijk om bij de kerk te parkeren! 
Dit in verband met de Amersfoort Marathon. 
De viering begint dan ook om 9.30 uur en eindigt om 10.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Joris op ‘t Zand:  
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