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Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
 

Na de Hemelvaart van Jezus is het negen dagen lang wachten op de 
Geest die ons met Pinksteren is beloofd. Negen dagen krijg je de tijd 
en ruimte om je gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen 
ligt in geloof en het leven. Volgens oude traditie is het gebruikelijk om 
in die  ‘verweesde’ dagen een ‘noveen’ te bidden en daarbij een 
noveenkaars aan te steken die 9 dagen lang het vuur brandend houdt. 
 
Voor je ligt weer een nieuw bezinningsboekje Pinksternoveen 2026. In 
de negen dagen na Hemelvaart bidt de kerk, in navolging  van de 
apostelen, om de komst van de Heilige Geest.  
 
Negen voorgangers uit Amersfoort hebben voor elke dag een eigen 
gebed, tekst of meditatie aangereikt; soms met een kwinkslag, en dan 
weer met woorden om nog lang over na te denken. Het mag je helpen 
om je open te stellen en ruimte te maken voor de kracht van de Geest 
die we met Pinksteren mogen ontvangen. 
 
Bij dit boekje reiken we je ook een noveenkaars aan. Deze kaars is 
groot  genoeg om 9 dagen lang te laten branden – zeker wanneer je 
hem veilig in een vaas of windlicht plaatst in wat zand. Het licht vormt 
de verbinding tussen de verschillende momenten van gebed. 
 
Het is ook de Geest die verbindt waar wij nog gescheiden zijn: als 
lonkend perspectief op de eenheid hebben voorgangers uit diverse 
kerken op verzoek van de werkgroep ‘Oecumene Actief’ in 
verbondenheid bijgedragen aan dit initiatief. 
 
Wij wensen je alle ruimte, inspiratie en geestkracht toe. 
 

Marcella Walraven 

Namens de werkgroep Oecumene Actief 
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Vrijdag 

Antifoon tot de Heilige Geest 

De Heilige Geest, het leven dat leven schenkt  
en alle dingen in beweging brengt, 
en de wortel van elk schepsel is,  
en alle dingen van onreinheid zuivert, 
zonden wegvaagt, en wonden zalft: 
dit is het stralende, bewonderenswaardige leven,  
dat alle dingen laat ontwaken en opnieuw laat ontwaken. 
 
Hildegard van Bingen 
 

 

Berthe van Soest 

Predikant Het Brandpunt 
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Zaterdag 

 
 
 

Met glans en glorie bent U bekleed, 
in een mantel van licht gehuld. 

 
U spant de hemel uit als een tentdoek 

en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
U maakt van de wolken uw wagen 

en beweegt U op de vleugels van de wind, 
U maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 

 
Zend uw adem … 

zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. 
Psalm 104 

 

Rein van der Zwan, 

predikant wijkgemeente De Bron  
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Zondag 

 
 
 

 
 
 
 
God, U schiep de 
mens uit het stof  
en blies uw adem 
in zijn neus  
en zo werden wij 
een levend wezen.  
 
We leven vaak maar half.  
We verlangen naar echt leven,  
leven uit u door u en tot u.  
  
Jezus, bij uw afscheid beloofde u een vriend, een bijstand.  
Wees bij allen die er alleen voor staan.  
Geef draagkracht, moed en levenslef.  
  
Geest, waai over ons,  
over uw schepping die uitgebuit en geschonden wordt.  
Adem lentewind over hen bij wie de adem stokt.  
Geef uw kracht wanneer we ons moedeloos en machteloos voelen. 
Verras ons als we niet weten uit welke hoek uw wind zal waaien.  
 
 
 

Martin Snaterse, 

predikant wijkgemeente De Inham   
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Maandag 

 

Kom Schepper Geest, adem in ons. Doorwaai ons bestaan.  

 

 
 

Als we koud zijn van verdriet om wie we missen, 
als we ons alleen voelen te midden van anderen, 

als we ons bang zijn voor wat ons te wachten staat, 
raak ons dan aan met uw adem. 

Doorwaai ons bestaan, opdat wij verzachten. 
 

Als we het vertrouwen zijn verloren 
dat wij verschil kunnen maken in onze omgeving 

als we de hoop verliezen dat het ooit goed komt in onze wereld 
als we onrecht zien en horen en het ons verlamt. 

raak ons dan aan met uw adem. 
Doorwaai ons bestaan met heilige onrust opdat wij opstaan. 
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Als wij vol vragen zijn en onzeker, 
als we overstromen van ideeën en creativiteit 

als we vrede zoeken met wat is – 
in onszelf en met de ander, 

raak ons dan aan met uw adem. 
Doorwaai ons bestaan met geduld en wijsheid. 

 
Als wij vergeten dat uw aarde ons gemeenschappelijk huis is, 

als wij bestaan ten koste van andere mensen, 
als wij ongevoelig worden voor wie en wat er leeft om ons heen, 

raak ons dan aan met uw adem. 
Doorwaai ons bestaan met zorg en eerbied. 

Opdat deze aarde een thuis mag zijn voor ieder mensenkind en al wat 
leeft. 

 
Kom Schepper Geest, adem in ons. 
Doorwaai onze stad, onze wereld. 

Amen. 
 
 

Marleen Kool,  

Stadsdominee 

        

 
 
 
 
 
Afbeelding: Chinese kunstenaar  He Qi   
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Dinsdag 

Liefdesgedicht 

Jij hebt de mensen niet nodig 
om te kunnen te zien.  
 
De mensen hebben jou nodig 
om gezien te kunnen worden.  
 

 
 
Pieter Wiegersma, “getekend in de wind” 

 

Lex van de Haterd, 

lekenvoorganger 

St. Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap  
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Woensdag 

Vuur 

Pasen 
50 dagen feest 
 
Hemelvaart 
40  
 
Pinksteren 
50 
 
Verlicht 
Verwarmd 
 
Aangezet 
Aangeblazen 
Aangevuurd 
 
In vuur en vlam 
In lichterlaaie  
 
Gods Geest verwachten 
 
Leven in de Geest 
Leven van de Geest 
Leven uit de Geest 
 
Begeesterd! 

Rudolf Scheltinga,  

pastoor Oud Katholieke Kerk  
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Donderdag 

Ach lieve Geest, 
- stille, sterke kracht -  
blaas de wereld schoon, 
waai door kieren en scheuren, 
breek door alles heen, 
blaas weg, alle angst en haat. 
 
Ach lieve Geest, 
- sterke, stille kracht –  
blaas ons omver, 
tot we keren, 
onze blik de andere kant, 
breek het wegkijken, het zwijgen. 
 
Ach lieve Geest, 
- zachte kracht in onszelf -  
maak ruimte in ons hart,  
blaas weg, 
alles wat ons blokkeert 
om te gaan tot een ander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josephine van Pampus, 

Pastor Het Brandpunt  
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Vrijdag 

Zij waait als een wind 

 
Niet als een storm,  
niet als een vloed, 

niet overrompelend en alles neerslaand, 
niet als een allesvernietigende tornado, 

of als een onbedwingbare, water opjagende, zeewind. 
 

Maar heel stil en subtiel, 
als een windzucht, 

soms een enkel blad 
beroerend, 

liever nog een 
boomkruin rakend. 

 
Zo gaat zij, de geest 

van God, 
als een stille wind 

door de wereld, 
rakend, daar waar 
mensen zich laten 

raken, 
inspirerend, daar 

waar men zich inspireren laat. 
 

Maar ontegenzeggelijk, 
voortdurend,  

niet te stoppen,  
als een briesje, 

dat gedachten doet vormen   
en harten verfrist. 

 
Arie van de Wiel 

voorganger Sint Ansfriduskerk  
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Zaterdag 

Paardenbloem als pinksterbloem 

 
In 1963 maakte de Friese 
kunstenaar Jentje Popma 
dit kunstwerk voor de 
pedagogische academie 
Mariënburg in 
Leeuwarden. Het 
verbeeldt een  
‘hynsteblom’ oftewel 
‘paardenbloem’. In de 
gestileerde ronde vorm 
herken je zowel de 
bloeiende als de 
uitgebloeide bloem, met 
zijn zaadjes als vederlichte parapluutjes. 
 
Popma schonk het kunstwerk aan pioniersplek en klooster Nijkleaster 
in Jorwert, die er haar beeldmerk van heeft gemaakt. Het verbeeldt de 
intentie van Nijkleaster om te denken (en te doen) vanuit het midden, 
het wezen van je bestaan – in dit kunstwerk: het kruis en de vis, 
symbool van Christus. 
Vanuit dat midden waaien zaden naar alle kanten, als de wind vat op 
ze krijgt, om groei en bloei te brengen waar ze maar neerkomen. 
 
Wat een prachtig beeld voor Pinksteren: de wind steekt op en neemt 
wat Christus heeft gezaaid aan geloof, hoop en liefde met zich mee. 
Om groei en bloei te brengen aan mensen en in de wereld. 
 
De paardenbloem wordt pinksterbloem. 
 

Anna Walsma 

Fonteinkerk - Emmaüskerk 

 


